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Bunca  acıyla  dolu  ülkemiz  için  yapılacak  her şeyi  yapmak  bir  mutluluk  kaynağı;  kollarını kavuşturup  oturmak  ise  çok  üzücü 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Dünyanın bütün 
Madamları direniyor 

Daha  çok  şiddet,  daha  çok  suskunluk kısır  döngüsü  getirir  derler,  bu  bir sosyolojik  gerçektir.  Ancak  başka  sosyolojik  gerçekler  de  vardır;  o  aynı  şiddet  bambaşka  bir  direniş, bir  sahiplenme  de  doğurur ve  bu  çember  kırılabilir.  Türkiyeli  kadınların  da  artık  "yeni 
Havva"  olmaları  nesnel  gerçeği,  şu  anda  yaşadığımız  korku  salan  dönemsel  gerçekten  büyüktür. 
Nitekim  kadınların  yaşadıkları  baskı  ve  zorluk arttıkça,  kadınlar  birbirine  sahip  çıkıyor.  Dö nemin  zorluğuna  tezat  biçimde, 

"bir  şey  yapmalı"diyen mücadeleye  katılan  kadın  sayısı artıyor,  özellikle  genç  nesiller yüzünü  feminizme  dönüyor. 


•  Gülsüm  Kav'ın  yazısı  sayfa  3'te 


Kadının  özgür  olmadığı  bir  Kürdistan bizlerin  Kürdistan’ı  olamaz 


Kadına yönelik her  şiddet bir  politikanın ürünüdür 

AKP  iktidarı  sürecinde  yaşanan  erkek şiddetinin  hiçbiri  tesadüf  değildir. 
Erkek  şiddeti,  kökünü  binlerce  yıllık  erkek egemen  sistemden  almaktadır,  bugün ise  en  büyük  motivasyonlarından  biri olan  İslamcı  gericilik,  AKP  iktidarının toplumsal  düzene  dönüştürmek  istediği  sistematik  bir  sorundur. 
Bu  iktidar  kadınları  kamusal  alandan  dışlamaya  ve 
"ne  giydiğine,  nereye  gittiğine,  ne  istediğine"  kullandığı  eril  söylemlerle  baskı yaratmaya  çalışmaktadır. 


•  Ceren  ŞİMŞEK'in  yazısı  sayfa  5'te 


PKK'de  kadının  hakikatinden  yola  çıkılarak  Kürt  kördüğümüne  ve  tüm  insanlığın  sorunlarına  çözüm  olabilme  yöntemi  ile  çalışmalara  yüklenilir.  Kadın  karakterli  gelişim  seyri  onun  evrensel  özlü  bir  hareket  olmasını  da  getirmiştir.  Kadın 


özgürlük  mücadelesi  temelinde  manevi  anlam  dünyasını  sürekli  geliştirilmiş  ve büyütülmüştür.  Önderliğimizin  "özgürleşen  kadın  özgürleşen  Kürdistan'dır"sözü 
çok  özlü  bir  gerçeği  yansıtmaktadır.  •  Beşe  ERZİNCAN /sayfa  14 


Jiyanek  di  nav  rehen de  ji  nû  de  can  da 

Di  dema  dagirkeriya  çeteyen 
DAIŞ’  e  de  Qada  Rebe  Emnî cihe  kuştin  û  cezakirina  gel  bû, li  wir  Zehra  îcelo  jî  hate  kuştin û  li  cihe  we  darek  şîn  hatiye. 

•  Binevş  SARYA/  rûpel  9 


ava’ua  afzmafî... 

Rojavada  insan,  kadın,  Kürt  ruhu  katledilirken,  kim  evinde  rahat  uyuyabilir,  yemek  yiyebilir,  sevdiklerinin  yüzüne  bakabilirdi.  Bir  çağ çöküyordu  ve  kadınlar,  insanlık,  halklar  o  yıkıntının  altına  gömülmek  isteniyordu.  Kim durabilirdi,  kim  durdurabilirdi?  Kürdistanın ve  dünyanın  her  yerinden  nehir  olup  aktı  insanlık  Rojava’ya...  9  Yıldız  BAYRAM /sayfa  15 
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Tarihte 

•25  Kasım  1960'da  Dominik  Cumhuriyeti'nde,  Trujilla  diktatörlüğüne  karşı mücadele  eden  Clandestine  Hareketi'nin  üyelerinden  Patria,  Minerva  ve 
Maria  Mirabel  kardeşler, diktatörlük  askerleri  tarafından,  tecavüz  edildikten sonra  katledildi.  Mirabel kardeşlerin  anısına 
1981'de  Latin  Amerika 
Kadın  Kurultayı'nda  25 
Kasım  "Kadına  Yönelik  Şiddete  Karşı  Mücadele  ve 
Uluslararası  Dayanışma günü"olarak  kabul  edildi. 

1985'te  ise  BM  tarafından 
25  Kasım  günü  "Kadına  Yönelik  Şiddetle  Mücadele 
Günü" olarak  ilan  edildi. 

•3  Kasım  1793'te  Fransa'da  kadın  hakları  için mücadele  eden  yazar 
Olympe  de  Gouges,  fikirleri  nedeniyle  suçlanarak giyotin  ile  idam  edildi. 

•Temmuz-Kasım  1905'de  Londra'da  4  bin  kadın  işsizliğe  karşı  yürüdü. 

•2  Kasım  1970'de  Behice  Boran,  Türkiye  İşçi  Partisi (TİP)  Genel  Başkanı  oldu.  İlk  kez  Türkiye'de  bir kadın,  siyasi  partinin  genel  başkanı  oldu. 

•27  Kasım  1978'de  Kürdistan  İşçi  Partisi  PKK  kuruldu.  Özgürlük  arayışı  olan  birçok  kadın  PKK  saflarında  yer  alarak  Kürdistan'da  tarihsel  bir  dönüşüm yarattı. 

•29  Kasım 
2004'te  Kürt 
Kadın  Hareketi'nin  öncülerinden  Meysa  Baki 
(Şilan  Kobane) 
Musul  yakınlarında  4  arkadaşıyla  birlikte karanlık  güçlerin saldırısı  sonucu yaşamını  yitirdi. 


Gözaltı  torbaları  v# mor  halkalar  neden  oluşurP 


Yüzde  kıl  olmamasının  avantajları  arasında  parazitlerin  saklanacak  bir  yer  bulamaması  ve  terleme  yoluyla serinlemenin  mümkün  olmasıdır. 

Yüzün  açık  olması  ayrıca  duygularımızı  diğer insanların  görmesini  kolaylaştırır.  Ama  bunun dezavantajlarından  biri  yorgunluğumuzu  da  ele vermesidir. 

Çoğu  zaman  gözaltı  torbalarının  tıbben  bir  zararı  yoktur.  Fakat  uzmanlar  birçok  kişinin  gözaltı torbaları  ve  göz  etrafındaki  mor  halkalardan  rahatsız  olduğunu  ve  yaşam  kalitesini  olumsuz  etkilediğini  ifade  ediyor.  Ciltteki  sorunlar  sağlık açısından  sorun  olmadığı  halde  psikolojik  rahatsızlık  veriyorsa  araştırılması  gerektiğine  dikkat çekiliyor. 

"Mor  halkalar"  veya  "gözaltı  torbalan"  tıbbi terimler  değildir  ve  buna  yol  açan  farklı  etkenler olabilir.  Bunun  tıptaki  adı  "periorbital  hiperpigmentasyon"  ya  da  kısaca  POH'dur.  Dermatolojik araştırmalar  bakımından  bugüne  kadar  öncelik teşkil  etmediğinden  bu  konuda  fazla  bilgi  de yoktur. 

Derinin  yapısı 

Gözaltındaki  deri  ince  olduğu  için  şeffaf  bir  görünümdedir.  Bu  nedenle  buradaki  damarlar  daha belirgindir  ve  derinin  daha  koyu  renk  görünmesine  neden  olur. 

ABD'deki  UÇLA  Dermatoloji'den  cilt  doktoru Hayley  Goldbach  "Biri  gözaltı  torbalarının  olduğundan  şikayet  ettiğinde  onu  muayene  etmek  gerekir"  diyor.  Çünkü  tek  başına  derinin  inceliği  POH nedeni  olabilir.  Gözaltındaki  koyu  pigmentler, gölge  etkisi  ya  da  bu  bölgedeki  damarların  belirgin  olması  buna  neden  olabilir. 

Goldbach  muayene  sırasında  bu  bölgedeki deriyi  gererek  nedeni  belirlemeye  çalışıyor.  Koyuluk  artıyorsa  nedeni  damarlar  olabilirken, germe  sonucu  koyuluk  azalıyorsa  sorun  derinin gevşekliği  olabilir. 

Gözaltı  diye  adlandırdığımız  burun,  göz  ve yanak  arasındaki  bölgeyi  dermatologlar  gözyaşı yatağı  olarak  adlandırıyor.  Çünkü  burası  gözyaşına  akış  yolu  sağlıyor.  Yaşlandıkça  deri  altındaki yağ  tabakası  inceldiğinden  gözaltı  bölgesi  daha çukur  görünür.  Bu  optik  yanılsama  yaratır.  Bu¬ 


radaki  koyuluk  aslında ışığın  yüzdeki  kıvrımlarda  yansıma  şekliyle ilgilidir. 

Tabakada 

incelme 


Dermatologlar  gözaltı derisindeki  sorunun  kaynağını  renk  yöntemiyle  de tespit  edebilir.  Gözaltı  derisi  mavi,  pembe  ya  da  mor tonlarda  görünüyorsa  morlukların  nedeni  damarlardır. 

Kahverengi  görünüm  ise  deriye, saçlara  ve  gözlere  rengini  veren  melanin  pigmentinde  fazlalığa  işaret eder,  ama  mor  halkaların  en  az  rastlanan  nedenidir  bu. 

Gözaltındaki  mor  halkaların  en  yaygın  nedeni,  yaşla  birlikte  deri  altı  yağ  tabakasındaki  incelmedir.  Bu  morlukların insanı  yorgun  göstermesinin  nedeni  de budur. 

Fakat  bu  durum  yeterince  dinlenilmediğinde  oluşan  gözaltı  torbalarını  açıklamıyor.  "Bu  torbaların  nedeni  ödemdir"  diyor Goldbach.  Bazen  ilk  uyandığımızda  bu  torbalar daha  belirgindir.  Aşırı  tuzlu  yiyecekler  de  buna neden  olabilir.  Örneğin  yatmadan  önce  tuzlu  patates  kızartması  yemişseniz  kalktığınızda  gözaltı torbalarınızın  şiştiğini  görebilirsiniz.  Bu  durumda sorunun  kaynağı  yorgunluk  olmayabilir. 

Kızılötesi  radyasyona  maruz  kalmanın,  stres, alkol  ve  sigaranın  da  gözaltında  mor  halkalara  yol açtığı  belirtiliyor.  Fakat  bu  iddialar  henüz  bilimsel olarak  kanıtlanmış  değil.  Gözleri  ovma,  kaşıma  ya da  göz  yaşarması  gibi  belirtilere  yol  açan  alerjilerin  de  buna  yol  açtığını  gösteren  daha  fazla  veri bulunuyor. 

Tedavi  olanakları 

Gözaltı  torbaları  ya  da  mor  halkalar  çoğunlukla  kozmetik  ve  estetik  bir  sorun  olarak  görüldüğünden  tedavi  konusunda  yeterli bilimsel  araştırma  yok. 


Mor  halkalar  için  renk  açıcı  kremler,  derinin üst  tabakasını  kimyasal  losyonlarla  soyma, hatta  lazer  terapisi  uygulanıyor.  Soyma  amacıyla  kullanılan  asitler  mantar  ve  armut  ağaçlarından  üretiliyor. 

Ayrıca  deriye  dolgu  maddesi  şırınga  edilmesi ve  ameliyat  seçenekleri  de  var.  Hatta  bir  araştırmacı  iki  ay  boyunca  haftada  bir  kez  deri  altına  karbondioksit  şırınga  ederek  kısmi  başarı  elde  etti. 

Bazıları  ise  bu  bölgeye  C  vitamini  uygulanmasını  ve  güneş  kremi  ve  güneş  gözlüğü  kullanımını tavsiye  ediyor.  Uzmanlar  görünümdeki  ufak  bir gelişmenin  bile  yaşam  kalitesini  artırmada  etkili olabileceğini  söylüyor. 

Bu  konuda  daha  kesin  veriler  elde  edilinceye kadar  bu  mor  halkalarla  yaşamayı  öğrenmek  ve onları  daha  bilge  biryüzün  özelliği  olarakgörmek en  doğrusu  olacak  galiba.  #Bbc 


Dil  sadece insana  mı  özgü? 

Dil  sadece  kelimelere  ve  kısa  cümlelere anlam  iliştirilen  bir  süreç  değildir.  Dil, belli  kuralları  kullanarak  (gramer  ve sözdizimi)  sınırlı  sayıda  unsurları  (kelimeler  gibi) sınırsız  kombinasyonlarla  anlaşılır  kılma  becerisi olarak  tanımlanabilir. 

Cümleler  gibi  insan  eylemleri  de  sınırsızdır. 
Cümleler  nasıl  ki  isim,  fiil,  sıfat  gibi  unsurlara  ayrılabiliyorsa,  örneğin  çekiçle  çivi  çakma  eylemi gibi  karmaşık  eylemler  de  çekice  uzanma,  tutma, vurma  gibi  farklı  eylemleri  içerir. 

Bilişsel  psikologlar  dil  ile  eylem  arasında  bağlantı  kurmuşlardır.  Konuşma  sırasında  nasıl  ki  kelimeler  arasında  duraklamak  gerekmiyorsa  çivi çakma  gibi  ardıllık  içeren  eylemlerin  bileşen  unsurları  arasında  da  duraksama  olmadığını  söylerler. 

Peki,  hem  eylemleri  uygulama  biçimini  hem de  kelimeleri  kullanma  şeklini  ifade  ediyorsa  dil nedir?  Bu  bakış  açısına  göre  dil  tek  başına  bir  iletişim  yöntemi  değil,  hesap  yöntemidir. 

Diğer  hayvanlar  birbiriyle  iletişim  kurar,  bazen oldukça  gelişkin  biçimdedir  bu:  balinaların  şarkı söylemesi,  maymunların  uluması,  kuşların  cıvıldaması  gibi.  Kertenkeleler  başlarını  indirip  kaldırarak  iletişim  kurar,  mürekkep  balıkları  ise derilerinin  rengiyle  oynayarak.  Fakat  bunların hiçbiri  dil  ile  açıklanacak  şeyler  değildir. 

İnsan  dilini  ayrı  kılan  şey  birbirimizle  iletişim kurmamızı  sağlaması  değil,  bunu  sayısız  şekilde yapabilmemizi  sağlamasıdır. 

Bir  maymun,  grubun  diğer  üyelerini  yaklaşan tehlike  konusunda  uyarmak  için  çığlık  atabilir,  ya da  en  iyi  meyvelerin  yerini  bir  şekilde  tarif  edebilir.  Fakat  "şu  şahine  bakın,  gagası  ne  kadar komik"  ya  da  "bu  incir  biraz  tuzla  ne  iyi  olurdu" gibi  bir  yorumda  bulunamaz. 


ölüsüne  sahip  çıkan  kuşlar 


VVashington  Üniversitesinden  Kaeli Svvift'in  kargalara  daha  önce  yemek  verdiği bölgeye  bu  maskeli  kişi  gönderilir. 

Swift  burada  kargalara  yemek  verirken, maskeli  kişi  de  30  dakika  boyunca  elinde  ölü bir  karga  tutar. 

"Ben  hep  yardımsever  besleyici  konumundaydım,  kargaları  kendime  düşman  etmemiştim.  Ben  yemek  tutarken  ikinci  kişi  beliriyordu. 
Elinde  sakin  bir  şekilde  ölü  bir  karga  tutuyordu sadece,  çöpe  atacakmış  gibi." 


Bu  maskeli  kişinin  belirdiği  ilk  gün  kargalar Svvift'in  sunduğu  yemeklerden  tümüyle  kaçındı. Sürü  halinde  toplanıp  kendilerine  tehdit olarak  düşündükleri  şeylere  karşı  sergiledikleri  yüksek  sesle  ötme  tutumuna  girdiler. 

Araştırmacılara  göre  bu  davranışın  birden fazla  amacı  olabilirdi.  "Tehdide  karşı  azarlama,  hakimiyetini  sergileme  ya  da  tehlikeli kişi  ya  da  yerle  ilgili  toplu  eğitim"  gibi. 

Karganın  yanına  bir  de  şahin  konduğunda diğer  kargalar  yiyeceklerden  tümüyle  kaçınıyordu.  Şahini  tehlikeli  buluyorlardı. 

Maskeli  kişi  ertesi  gün  elinde  ölü  karga  olmadan  tekrar  geldiğinde  kargalar  yine  yiyeceklere  gelmedi. 

Bu  sonuçlar  kargaların  kendilerine  tehlikeli olarak  algıladıkları  bölgeden  ya  da  kişiden  kaçındıklarını  gösteriyordu.  Başka  bir  deyişle kargalar  ölümü  biliyor  ve  ondan  korkuyordu. 

Bu  korku  kalıcı  oluyor,  altı  hafta  sonra  bile 
65  çift  karganın  üçte  birinden  fazlası  aynı  şekilde  tepki 
/  gösteriyordu. 

Hayvanların  ölülerine  nasıl yaklaştığı  sorununu  ele  alan  araş- 
*  tırmalardan  biri  olan  bu  çalışma Animal  Behaviour  dergisinde  yayımlandı.  Kargalarla  aynı  familyadan  gelen alakargaların  da  ölüleri  karşısında  'cenaze merasimi'  türünden  davranış  sergiledikleri  biliniyor.  Fakat  alakargalar  aynı  davranışı  kendileriyle  aynı  büyüklükte  olan  başka  bir  kuş türüne  karşı  gösterse  de  kargalar  böyle  yapmıyor,  maskeli  kişinin  elinde  bir  güvercin  tutması  halinde  bundan  rahatsız  olmuyorlardı. 


Kargalar  ölülerinin  yanında  ilginç  davranışlar  sergileyen  kuşlardır;  etrafında  toplanıp  yüksek  sesle  öterler. 
Bazıları  bunun  bir  tür  cenaze  töreni  oldu¬ 


ğunu  iddia  eder. 

Ama  aslında  bilim  insanlarının  elinde  anlatımlardan  öte  bir  kanıt  olmadığı  için  bu  davranış  sırrını  koruyor. 

Bu  konuyu  araştırmak  için  bir  deney  yapıldı.  Araştırmada  kargaların  kendilerine  tehdit  olarak  algıladığı  yüzleri  unutmadığı bilgisinden  hareket  edildi. 

Bu  daha  önceki  araştırmalarda  ortaya  çıkmıştı.  Kargalar  bu  tehlikeli  yüzü  diğerlerine  de öğretir.  Böylece  yıllar  geçmiş  olsa  bile  kargalar sürü  halinde  bu  kişiye  karşı  ötmeye  başlar. 

Kargaların  gazabını  çekmemek  amacıyla  bir x  yüze  gerçeğe  benzer  bir  maske  takılır. 
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Dünyanın  bütün 
Madamları  direniyor 


Direnmeyi  tecrübe  etmiş  birbirinden  farklı  çok  sayıda  kadının,  öğrendiklerini  kendi  hayatları  için  kullanma  yeteneğini kullanması  ve  örgütlenmesi  bizi  kurtaracak  yegane  dinamiktir.  Sadece  feministlerin  değil,  toplumdaki  farklı  kadınların  değişiyor  olması  çok  önemlidir,  yeni  bir  şeydir  ve feminizm  bu  gibi  yeni  şeylerle  ilgilenir,  ilgilenmelidir. 


Türkiye  toplumu  gerilimlerle,  çelişkilerle  dolu ve  çok  hızlı  günler  yaşıyor.  Her  gün  farklı  olasılıklar  içeren  karmaşık  ilişkilerle  yürüyen birden  fazla  önemli  gelişme  var.  Bu  birbirini  iten, çeken,  hızla  hareket  eden  gerilimler  ortamı  ucu  sivri oklar  gibi  her  gün  çocukları,  kadınları,  gençleri,  yaşlıları,  insanları  öldürüyor. 

15  Temmuz  kadınlar  için  de  önemli  bir  köşe  taşı 
oldu.  Darbe  girişiminin  kendisi  -güvenlikçilerin meta-şiddet  olarak  tanımladığı  biçimde-  çok  yüksek bir  şiddet  dozu  içeriyordu.  Ardından  gelen  darbeyi bastırma  süreci  de  benzer  biçimde  hak  ve  özgürlükleri  yok  sayarak  ilerledi.  Her  iki  süreçte  cinsiyetçilikle karakterize  oldu.  OHAL  ilan  edildi,  idam,  kimyasal hadım  gibi  modern  hukukla  bağdaşmayan  bedensel cezalar  gündeme  geldi,  ifade  özgürlüğü  kalmadı, linç  kültürü  ve  cinsiyetçi  bir  söylem  yükseldi.  Bunların  sonucunda,  kadın  cinayetleri  arttı,  artmakla kalmayıp  nitelik/biçim  değiştirdi;  kadınlar  yakılarak, başları  ezilerek,  evlerinde  bomba  patlatılarak,  işkence  edilerek  öldürülür  oldu.  Tüm  olağanüstü  çatışmalı  dönemlerde  olduğu  gibi  en  çok  ezilenler; kadınlar  ve  LGBTT  bireyler  en  çok  vurulmaya  başladı.  Yine  her  olağanüstü  dönemde  olduğu  gibi  şiddet  bir  gözdağı  oldu,  kadınların  kendi  sorunlarını dile  getirmeleri  ve  hak  aramaları  zorlaştı. 

AKP  iktidarı  ile  nefret  suçları  arttı 

Aslında  ölüm,  kadınların  hayatında  bundan  önce de  hiç  eksik  değildi.  Kadınlar  belli  gerilimleri  her zaman  erkeklerden  farklı  yaşıyor.  Mesela  Türkiye'de,  "hayatta  kalabilmek",  "boşanabilmek",  "istediğimiz gibi  giyinebilmek",  "çalışabilmek", 

"istediği  sayıda  istediği  yöntemle doğurabilmek"  gibi  konularda  kadınlar  erkeklerin  hiç  yaşamadığı  bir  gerilimler  yaşıyor.  En  temel  hak 
"yaşamak  için"  ve  aslında  mücadele ederek  kazandıkları  tüm  hakları  için direnmek  zorunda  kalıyor. 

Son  yirmi  yılda  toplumun  ilerlemesi,  kentleşme¬ nin  artması  kadınları  değiştirip  "yeni  Havva"  yarattı.  Ama  erkekler  değişmedi,  "eski  Adem"  olarak kaldılar. 

Kadınların  ilerleyip  haklarını  kuşanma  çabası  ile buna  ayak  direyen  erkekler  arasındaki  şiddetli  gerilim,  binlerce  kadının  hayatına  mal  oldu. 

Toplumun  bu  gerçeğini  görmeyen,  görse  de  kendisi  de  kadınların  "fıtrat"  gereği  itaat  ederek  evde oturması  gerektiğini  düşünen  yöneticiler  ise,  erkek şiddetini  besleyip  büyüttüler.  Türkiye'de  Erdoğan  ve AKP  kadın  haklarında  iyileştirici  hiçbir  yenilik  getirmediler.  Aksine  kadınların  kazanılmış  haklarını  geri almak  istiyorlar.  Yıllardır  kadınlar  hem  şiddete  hem de  siyasetçilerin  kadını  hedef  göstererek  şiddeti  teşvik  eden  sözlerine  maruz  kalıyor.  "Üç  çocuk  yapın, beş  çocuk  yapın",  "ananını  al  git",  "  kız  mıdır,  kadın mıdır?",  "kızlı-  erkekli  ev  yasak",  "her  kürtaj  bir  Uludere'dir",  "kahkaha  atan  kadın  ahlaksızdır,  "anne  olmayan  kadın  yarımdır"  ve  daha  saymakla bitiremeyeceğimiz  kadına  dil  uzatan  bu  densizliklere,  son  dönemde  başbakan  "mırıldanma"  ekledi. 


En  son  geçtiğimiz  günlerde  Erdoğan  "adam  gibi ölmek,  madam  gibi  ölmek"  ifadeleri  ile  ölümde  bile cinsiyet  ayrımcılığından  vazgeçmediğini  göstermiş oldu.  Aynı  zamanda  hem  ölümü  teşvik  ederek,  hem de  kadınlara  ve  gayrimüslimlere  hakaret  ederek,  sayısız  suçuna  bir  nefret  suçu  daha  ekledi. 

Bütün  bunları  niye  konuşuyoruz?  Çünkü  bu  çağdışı  görüşlerinin  çok  ağır  sonuçları  var:  Kadın cinayetleri  son  aylarda  iki  katı  arttı,  cinsel şiddet  her  yere  yayıldı,  kadınlar  için evler,  ana  caddeler,  otobüsler,  okullar,  yurtlar  her  yer  güvensiz  hale geldi.  Doğum  kontrol  yöntemlerine  ulaşım  zorlaştı,  kürtaj  yasal ama  hizmete  ulaşmak  çok  zor. 

Türkiye'de  kadın  işsizliği  çok  yüksek;  Avrupa  birincisiyiz  ama  hükümet  kadınları  daha  çok  eve gönderecek  yeni  yasalar  çıkarıyor. 

Kısacası  kadınları  her  anlamda  kapatmaya  çalışan  bir  siyaset  var;  hem eve  kapatmak  hem  de  kıyafetine  yaşam tazına  karışarak  baskı  kurarak  başını  kapatmak  istiyorlar.  Türkiye'de  son  dönemde  laikliğe  yönelik  saldırılar  ve  yeni  bir  rejimin  kadın bedeni  üzerinden  inşa  edilmeye  çalışılması  bu  tabloyu  giderek  ağırlaştırıyor. 

Birbirini  sahiplenen  kadınlar  artıyor 

Öte  yandan  madalyonun  öbür  yüzü  savaş politikaları.  Erdoğan'ın  kadınlara  sürekli "çocuk  yapın"  demesinin  temelinde  savaşçı siyaseti  var.  Tıpkı  Hitlergibi,  Mussolini  gibi, cephelerde  öldürmek  ya  da  ucuz  emek gücü  için  nüfus  artsın  istiyor.  Nitekim  şu anda  her  gün  asker  cenazeleri kalkıyor,  içeride  ve  dışarıda  sürekli  savaş  atmosferinde  yaşıyoruz.  Türkiye  giderek kadınlar  için  çok  zor  nefes  alınan  bir  ülke  haline  geliyor,  kadınlar  tam  anlamıyla hayat  mücadelesi  veriyorlar. 

Buna  karşılık  daha  önce  olmayan  şeyler  de  oluyor;  birbirine  benzemeyen,  farklı  partilere  oy  veren, ülkenin  dört  bir  yanından  kadın,  kendi  hayatına karar  verme  iradesi  gösteriyor.  Mesela  ucunda ölümü  görse  bile  "boşanmaktan"  vazgeçmiyor,  direniyorlar.  Birbirinden  farklı  çok  sayıda  kadının  bu direnişi,  kadın  haklarını  toplumsallaştırıyor  ve  "asla yalnız  bırakmayan"  kadınlarla  birlikte  önemli  bir mücadele  deneyimi  yaratıyorlar.  Ülkeyi  yöneten  siyaset  yalnız  bıraktıkça,  kadınların  birbirini  sahiplenmesi  artıyor,  saldırı  nereden  gelirse  oraya  dönerek direniyorlar.  Toplumsal  bir  mücadele  var  ederek, kendi  sorunlarını  ülke  gündemine  taşıyorlar. 

Kadınlar  bütün  kuşakları  ile  direniyor 

Daha  çok  şiddet,  daha  çok  suskunluk  kısır  döngüsü  getirir  derler,  bu  bir  sosyolojik  gerçektir.  Ancak başka  sosyolojik  gerçekler  de  vardır;  o  aynı  şiddet bambaşka  bir  direniş,  bir  sahiplenme  de  doğurur  ve bu  çember  kırılabilir.  Türkiye'li  kadınların  da  artık 


"yeni  Havva"  olmaları  nesnel  gerçeği,  şu  anda  yaşadığımız  korku  salan  dönemsel  gerçekten  büyüktür.  Nitekim  kadınların  yaşadıkları  baskı  ve  zorluk arttıkça,  kadınlar  birbirine  sahip  çıkıyor.  Dönemin zorluğuna  tezat  biçimde,  "bir  şey  yapmalı"  diyen mücadeleye  katılan  kadın  sayısı  artıyor,  özellikle genç  nesiller  yüzünü  feminizme  dönüyor. 

Direnmeyi  tecrübe  etmiş  birbirinden  farklı  çok  sayıda  kadının,  öğrendiklerini  kendi  hayatları  için  kullanma  yeteneğini  kullanması  ve  örgütlenmesi  bizi kurtaracak  yegane  dinamiktir.  Sadece  feministlerin değil,  toplumdaki  farklı  kadınların  değişiyor  olması çok  önemlidir,  yeni  bir  şeydir  ve  feminizm  bu  gibi yeni  şeylerle  ilgilenir,  ilgilenmelidir. 

İktidar  üzerimizde  hayatımızın  doğumdan  ölüme kadar  olan  bütün  dönemlerine  baskı  kuruyor  ve  zorlaştırıyor  ise  kadınlar  da  bütün  kuşakları  ile  direniyorlar.  Esas  olarak  da  kadınlara  ait  olan  hayatın  her döneminde  kendi  karar  alma  hakkını  kullanmak, kendi  kaderini  tayin  için  direniyor  kadınlar. 

Kadınlar  kendilerini daha  güçlü  hissediyor 

Bütün  olumsuz  koşullara  rağmen  bu  direnişten doğan  büyük  bir  umut  da  var.  Kadınlar  kendilerini güçlü  hissediyor  çünkü  dünyanın  birçok  ülkesinde aynı  taleplerle  direnen  kadınlar  var  ve  yalnız  olmadıklarını  görüyorlar. 

Geçtiğimiz  günlerde  PolonyalI  kadınlar,  kürtaj  yasağına  karşı  hakları  için  kocaman  bir  dev  yarattılar, kazanılmış  haklarını  geri  vermediler.  Ancak  bizde  olduğu  gibi  orada  da  adı  "Adalet  ve  Hukuk"  olan  sağcı bir  parti  yönetimi  var.  Sadece  isim  değil,  laiklik  karşıtı  muhafazakar  politikaları  da  benziyor  ve  Katolik kilisesi  ile  ittifak  halinde  kürtajı  yasaklamaya  çalıştılar.  Şimdilik  geri  adım  attılar  ama  yine  biz  de  olduğu gibi  fiilen  kürtaja  ulaşmakta  kadınlar  zorluk  yaşıyor ve  mücadeleye  devam  ediyorlar. 

Muhafazarlığın  ve  sağcılığın  saldırıları  Ortadoğu'da  IŞİD  ile  en  uç  boyutta  yaşanıyor  ve  burada doğrudan  savaşarak  direnen,  İŞİD'i  geriletip  onun hayatını  mahvettiği  kadınları  özgürleştiren  Kürt kadın  savaşçılar  var,  mücadeleye  devam  ediyorlar. 

Arjantin'de  kadınlar  yaşam  hakkı  için  polis  ba¬ 


rikatlarına  karşı  direniyor.  Tıpkı  biz  de  olduğu  gibi kadın  cinayetleri  yaygın  ve  sadece  Arjantin  değil Şili,  Brezilya  ve  tüm  Güney  Amerika  ülkelerinde, yine  Avrupa'da  Akdeniz  havzasındaki  İtalya,  İspanya  gibi  ülkelerde  kadınlar  "bir  kişi  bile  eksilmeyeceğiz"  diyerek  yaşam  hakkı  için  büyük  bir mücadele  ortaya  koyuyorlar. 

İran'da  fetvalara  karşı,  tarihin  en  adaletsiz  örneklerini  yaratan  şer'i  yasaların  idama  götürdüğü  Zeynep  gibi  kadın  kardeşlerimizi  kurtarmak,  modern haklarına  kavuşmak  için  direniyorlar. 

ABD'de  sorunsuz  değil;  kadınlar  şu  anda  Trump gibi  bir  kadın  düşmanına  karşı  mücadele  yürütüyor. 

Biz  kazanacağız,  çünkü  haklıyız 

Aslına  bakarsanız  bütün  yollar  genel  olarak  ülkenin  nasıl  yönetildiğine  ve  dolayısıyla  laiklik  ve demokrasi  mücadelesine  çıkıyor.  Esas  meselemiz "kadınların  kendileri  hakkında  karar  verme  hakkı" ve  bu  ancak  laik  ve  demokratik  bir  rejimde  mümkün.  Dini  kuralların  sadece  birey  ve  inancı  arasında  geçerli  olduğu,  devlet  yönetimine dayatılmadığı  seküler  bir  dünya  olmadığı  sürece kadınlar  kurtulamayacaklar. 

Çağımızda  aklın  ve  kolektif  siyasetin,  solun  gerilemesi  sonucunda  sağcı  ve  köktendinci  siyaset güç  kazandı  ve  kadın  düşmanlığı  arttı.  Dünyada  bu örneklerin  çoğalmasını  ben  bir  tür  savaş  olarak görüyorum. 

Savaş  bitmedi.  Bizi  Ortaçağa  geri  götürmek  isteyenlerle  insanlığı  akıl  ve  emek  ile  özgürleştirmek  isteyenler  arasındaki  savaş  bu.  Biz  de  Türkiye'li kadınlar,  bir  çok  ilde  "laikliğimiz  ve  özgürlüğümüz" için  direnişteyiz.  Yaklaşan  25  Kasım  Kadına  Yönelik Şiddet  ile  Uluslararası  Mücadele  Günü'nde,  Mirabel kardeşlerin  canını  alan  faşizme  benzer  koşullarında yaşarken  mücadeleyi  güçlendirmek  zorundayız. 
Şimdiye  kadar  kazanılmış  haklarımız  için  ödediğimiz bedeller  var,  bir  kez  daha  bedel  ödemeyeceğiz.  Ve bir  kez  daha  Mirabel  kardeşler  öldürülmesin;  faşizme  karşı  omuz  omuza  güçlü  bir  direniş  ile  bu mümkündür. 

Biz  çok  haklıyız,  mücadelemizden  vazgeçmez  isek mutlaka  kazanacağız. 


Nevvaya  Jin 
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Toplumsal  dönüşüm  kavramı  kadın  ve  erkeklerin  zihinsel,  psikolojik,  sosyal,  ekonomik  olarak  farklılaşmasını  kapsar.  Bu farklılaşma  süreci  geleneksel  toplumu  karşısına  almakla  birlikte  alternatif  toplum  modellerini  oluşturmak  koşuluyla  gerçekleşebilir.  Devletleri, iktidarları  ve  nice  tahtları  yerinden  eden,  büyük  alt üst  oluşlar  yaratan  devrimlerin  toplumsal  dönüşümde  yaşadıkları  tezatlık,  aynı  zamanda  o  devrimlerin  Aşil  topuğunu  ifade  eder.  Kendilerini "yıkılmaz,  ölümsüz"  görmelerine  karşılık  hiç  hesaplamadıkları  alanlarda  yani  toplumsal  özgürlükler konusunda  darbe  yemekten  kurtulamamışlardır. 

Kendi  sistemini  yaratmaya  çalışan  devrimci güçler  toplumun  gelenekçi,  geri  yanlarını  özgürlükler  bağlamında  özellikle  de  kadın  özgürlüğü bağlamında  sağlıklı  ele  alamadıkları  için  çürümüş ve  yıkılmışlardır.  Ne  "devrim  olursa  kadın  erkek hep  birlikte  özgürleşeceğiz"  diyen  düşünceler,  ne de  "zaten  özgürüz"  diyen  tezler  pratik  karşılığını bulamamıştır.  Ne  de  "kurtuluş  kadındadır"  deyip katı  bir  erkek  karşıtlığı  yapıp  toplumsal  soyutlamayı  savunan  kimi  kadın  ekollerinin  savunduğu alternatif  modellerde  toplumsal  özgürlükler  bağlamında  karşılık  bulamamıştır.  Toplumsal  gerçeklik  kendi  dokusuna  en  uyumlu  ya  da  kendi  özüne uygun  dönüşümlere  karşılık  vermiştir. 

Mevcut  durumda  bireyi  yücelten  ve  toplumu bireyin  karşısına  oturtan  kapitalist  yaşam  biçimlerine  karşılık  toplumu  kutsayıp  bireyi  kurban eden  gelenekselci  toplumlar  da  çözüm  üretememişlerdir.  İçinde  yaşadığımız  dünyanın  kangrensınırlan 


leşen,  kanserleşen  hastalığı  da özgürlükler  sorunudur.  Herkesin  kendince  yorumlayıp  sistem  oluşturmaya  çalıştığı  ve sistemin  ideolojik  olarak  beslendiği  bu  alanda  asıl  büyük  savaşlar  yaşanmaktadır.  Algıların ve  yönlendirmelerin  anlık  olarak  yıkılıp  yeniden  inşa  edildiği "özgürlükler"  alanı  kendi  mayınlı  sahasın  da  kah patlamakta,  kah  bir  tuzak  olarak  yeni  kurbanlarını beklemektedir. 

Özgürlük  sorunu ve  toplumsal  dönüşüm 

Tam  da  bu  nokta  da  oldukça  iddialı  bir  çıkışın sahibi  olan  Kürt  Özgürlük  Hareketi,  kendinden önceki  devrimsel  deneyimlerden  oldukça  yararlanmış,  handikaplarını  iyi  çözümlemiş,  reel  sos- 


Ol 


w 

q 

v — J 


Ol 


yalist  pratiğin  Aşil  Topuğu'nu  ölümcül  olmaktan  çıkarmaya  çalışmıştır.  Demokratik,  ekolojik,  kadın  özgürlükçü  sistemin  tam  da merkezine  toplumsal  dönüşümü koymuştur.  Buna  da  kadın  eksenli toplum  paradigması  demiştir. 
Kürt  hareketinin  ve  Önderliğinin toplumsal  özgülükleri  kadın  eksenli  ele  alışları  "ilk  ezilen  sınıf,  ulus  ve  cins" olarak  kadın  özgürlüğünü  "topraktan  ve  vatandan"  daha  kıymetli  ve  değerli  görmelerindendir. 

Günümüzde  bütün  dünyada  iz  bırakan  ve  halen çeşitli  tartışmaların  odağını  oluşturan  Kürt  Kadın Hareketi,  önemli  başarılar  elde  etmiştir.  Jineoloji gibi  iddialı  kadın  eksenli  bir  bilim  anlayışından  tutalım  eşbaşkanlık  ve  kadın  iradesinin  mutlak  kendini  gerçekleştirme  biçimlerine  kadar azımsanmayacak  başarılar  yakalamıştır.  Ancak toplumsal  dönüşümler  konusu  uzun  vadeli  daha fazla  tartışılmayı  h a ketm ektedir. 


özüm  sürecinin  heba  edilmesinden sonra  kendi  başkanlık  sistemini  haf  yata  geçirmek  için  faşizmin  binbir çeşidiıîtuygulayan  egemenin  bir  de  korku  inşa çabaları  sürüyor  Kürdistan’da. 

Korku  inşası  zihinsel  bir  süreç...  Her  şey insanın  bilgi  yapısının  şekillenmesine  bağlı olarak  gelişiyor.  Bugün  gözaltı,  tutuklama, memurluktan  ihraç  etme,  sürgün,  işyerine  el koyma  ve  daha  birçok  tehdit  ile  korku  inşa edilmek  isteniyor...  Beş  kişi  açıklama  yapmak istese  iki  katı  torna,  gaz,  silah  dolu  bir  ordu karşılarına  çıkıyor.  Renklerden  korkuyor  faşizm,  çocukların  kanalı  Zarok  Tv'den,  Kürdün  anadilinden,  kadınların  zılgıtından, yaşlıların  dengbejlerinden  korkuyor.  Bu  korkunun  karşılığı  şiddete  başvuruyor  ve  karşıda korku  yaratmaya  çalışıyor.  Çünkü  başka  bir seçeneği  yok. 

Korku  imparatorluğu  yaratılıyor 

Bir  halkı  tutsak  etmenin  yolları  korkuyu  yaşamın  olağan  haline  getirmek  oluyor.  Öğretmenleri  görevinden  alarak  diğer  öğretmenlere mesaj  veriyor:  yaramazlık  yaparsanız  siz  de böyle  olursunuz.  Oysa  açığa  alınan  öğretmenler  bugün  şunu  söylüyor:  kırk  yıldır  bu  savaştan  kimse  açlıktan  ölmedi  evet  zor  günler yaşayacağız  ama  bize  düşen  bedelin  bu  biçimini  ödemekti ,  ödeyeceğiz. 

Başta  siyasi  partinin  kadroları  olmak  üzere birçok  kesimi  gözaltına  alarak  tutsaklıkla  korkutmak  istiyor.  Oysa  bugüne  kadar  on  binlerce  insan  cezaevinde  kaldı  ve  çıktıklarında mücadelelerine  devam  ediyor.  Ve  diyorlar  ki: en  büyük  tutsaklık  insanın  dışarıdayken  yaşadığı  tutsaklıktır.  Paraya  tutsaklık,  teknolojiye tutsaklık,  sistemin  sahteaşkına  tutsaklık,  evlilik  denilen  kölelik  mekanizmasına  tutsaklık  ve devlete  tutsaklık. 

İnancını  yitirememek ve  karşı  koymak 

Bugün  Kürdistan’da  kitlesel  eylemliliklerin yapılamıyor  olması  faşizmi  sevindirmemeli. 
Aslolan  halkın  zihninde  hangi  hakikat  arayışını  taşıyor  olması. 

Sabaha  karşı  evi  özel  harekat  tarafından  basılan  bir  öğretmen  arkadaş  anlatıyor:  Eşimi 


enklerden  korkuyor  faşizm,  çocukların  kanalı  Zarok  Tv'den,  Kürdün ^anadilinden,  kadınların  zılgıtından,  yaşlıların  dengbejlerinden  korkuyor. 
Bu  korkunun  karşılığı  şiddete  başvuruyor ve  karşıda  korku  yaratmaya  çalışıyor. 


almak  için  geldiklerinde  çok  sevdiğim  komşularımdan  hiçbiri  eve  gelmedi.  O  an  herşeyin bittiğini  hissettim.  Kendimi  yapayalnız  hissettim.  Neden  tepki  göstermediklerini  öfkeyle sorguladım.  Özel  harekat  eşimi  alıp  apartmandan  ayrıldığında  komşularım  geldi,  meğer kapılarını  açıp  bizim  kata  gelmek  istemişler ama  her  katta  iki  maskeli  tim  ellerinde  silahlarla  onları  tehdit  etmiş.” 

Ve  komşuları  arkadaşıma  mahcubiyetlerini ifade  etmişler.  Komşularının  ona  destek  olamadığı  an  öldüğü  an  olmamalı,  yardım  edip de  karşılarında  kendilerinden  güçlü  bir  taraf gördüklerinde  bir  şey  yapamamaları  onu  yaşatan  an  olmalıydı.  Nitekim  de  öyle  oldu.  Bir kez  daha  bu  halkın  inancının  bitmediğini görmüştü  arkadaşım. 

İktidarın  oyunlarına baş  eğmemek 

Mesele  yine;  “gülün  bile  bir  dikeni  var”  meselesidir  diye  mırıldanıyordu  bu  hikayeyi  anlatırken  arkadaşım. 

Tehlikeli  bir  oyun  oynuyor  iktidar  sahipleri. 
Bu  oyun  halkların  patlamasıyla  son  bulacaktır elbet.  Çünkü  artık  onursuz  yaşamı  kabullenecek  bir  halk  yok  karşılarında. 

Beddualar  artıyor,  birlikte  yaşama  dair inanç  zayıflıyor.  Çözüm  sürecinde  “keşke  çok çalışsaydık”  diyen  serzenişler  yayılıyor. 

İnsanın  ve  bağlı  olduğu  toplumunun  yaşadığı  korkular  tarihsel  süreçlere  denk  düşüyor. 


Sınıflı  ve  hiyerarşik  devlet  yapılanmasıyla  birlikte  denetim  mekanizması  olarak  kapalı  alanlar,  ölümler,  aç  bırakmalar  tutsaklığı  yasalarla meşrulaştırıyor.  Oysa  tutsaklık  zihinde  başlayan  ve  zihinde  biten  bir  süreç. 

Kürtlük  varoluşunu tamamlamıştır 

Toplumsallaşmayı  değil  bireyci-  bencil  yaşamı  seçmek;  doğayla  iç  içe  yaşamaktansa apartman  dairelerine  sıkışmak,  kadınlar  yaşamdan  koparılmak  istenirken  sistemin  klasik  rollerini  kabul  etmek  birer  manevi tutsaklık.  Aslında  kaybetmekten  korkulan şey  eldeki  maddi  şeyler  kaybettikten  sonra yaşanacak  yüzleşmelerdir.  Sürekli  kazanma hırsı,  sürekli  tüketim  hırsı,  karşı  cins  olmadan  olunmaz  hırsı  ile  toplum  adeta  bir  cendereye  sokulmaktadır. 

Yok  edilmek  istenen  Kürtlük  varoluşunu  tamamlamıştır.  Kendi  varlığını  tanıma,  kendini yönetmenin  bilincine  varma,  sömürgenin  her türlüsüne  örgütlüce  karşı  çıkma  sürecinin  tamamlanmasıdır  zulümlere  sebep. 

Geri  adım  atmayan  bir  onurun  direnişiyle karşı  karşıyayız. 

Tutsaklığın  sınırları  ahlaki  değerlere  sahip çıkmak  ve  politik  duruşla  netleşmektedir. 

Yaşamı  anlamlandırdığımız  noktada  maddi olandan  değil;  manevi  olandan  koparılışın  asıl tutsaklık  olduğunu  ve  bu  tutsaklığın  da  ölümden  beter  olduğunu  bilmek  gerekiyor. 


Recilerimiz  ve  ölçülerimiz  nelerdir? 

Kürt  Özgürlük  Hareketi'nin  ulaştığı  aşama  kazanımlarının  durması  değil,  bilakis  özgürlükler sorununu  daha  fazla  garantiye  alacak  dönüşümler  yaratmasıdır.  Kürt  Halk  Önderliğinin  sürekli  ama  sürekli  sorduğu  soruya  dönecek olursak  "özgür  kadın  kimdir?  özgür  erkek  kimdir?"  soruları  halen  can  alıcılığını  korumaktadır. 
Kürdistan  devrim  gerçekliğinde  geleneksel  toplum  bir  şekilde  parçalanmıştır.  Halen  de  artçı şoklarını  yoğun  bir  şekilde  yaşayan  toplum içinde  feodalizm,  muhafazakar  kültür  ve  diğer yüzü  olan  kapitalist  yaşam  tarzı  karşısındaki  radikal  duruş,  sınırların  nerede  başlayıp  nerede bittiği  konusunda  belli  bir  toplumsal  algı  yaratmıştır.  Örneğin  herkes  bilir  ki  Kürt  haraketinin kırmızı  çizgilerinden  biri  kadın  özgürlüğüdür. 

Genel  anlamda  bu  algının  yaratılmış  olması önemlidir.  Ancak  red  edişler  30  yılık  mücadele sonucunda  bir  aşamaya  gelmiş  olsa  bile  ka- 

\bullerimiz  henüz  bütünlüklü  şekillenmiş  değildir.  "Yıkmaktan"  çıkıp  inşa sürecine  geçtiğimiz  bu  dönemde  nasıl bir  kadın  ve  nasıl  bir  erkek  sorularına daha  keskin  yanıtlar  vermek  durumundayız.  Aksisi  güçlü  olunan  özgürlükler alanını  tersine  çevirebilir,  sağlıklı  bir  dönüşümden  alıkoyabilir.  Mesela  Kürt 
Halk  Önderliği  "erkek  özgürleşmesinin yolunun  kadından  geçtiğini  ve  kadınların  erkek  özgürleşmesindeki  belirleyici rolünden"  bahseder.  Hatta  "kadınlar  ne kadar  özgürleşip,  ne  kadar  erkek  özgürleşmiyorlarsa  o  kadarda  konuşabilmelidir"  der.  Artık  ölçü  farklılaşmıştır. 
Toplumsal  düzey  özgürlük  konusunda aynamız  olmaktadır. 

Dönüşümde sancılar  yaşıyoruz 

Kendi  ortamımızda  erkek  ve  dolayısıyla geleneksel  toplum  merkezli  dönüşüm sorunları  temel  odağımıza  oturmada  zayıflıklar  yaşamaktadır.  Biz  kadınlar  tarihsel  misyonumuza  denk  dönüşen  ve dönüştüren  bir  pozisyona  gelmede  çeşitli zayıflıklar  ve  sancılar  yaşamaktayız. 

Bu  konuda  ağırlıklı  yansıyan  eğilimler farklılıklar  göstermektedir.  Bu  eğilimlerden  biri  ve  halen  ortamlarımızda  yaygın olan  redçi  yaklaşımlardır.  Kaba  anlamda erkeği  reddeden  davranış  biçimi  "cins  bilinci"  algısına  saplanmakta,  kadın  kimliğini  böyle  ifade  ettiğini  düşünmektedir. 
"Ne  kadar  ret  o  kadar  özgürlük"  gibi  algılanan  bu  yaklaşımda  erkeği  dönüştürme  perspektifi  yoktur. 

Diğer  bir  yaklaşım  biçimi  de  "birlikte dönüşeceğiz"  derken  kadın  özgünlüğünü arada  eriten,  kendi  içindeki  ezilmişlik  biçimlerindeki  farklılıkları  aynılaştıran  yaklaşım  biçimi  olmaktadır.  "Ne  olmuş  yani, birlikte  mücadele  ediyoruz"  biçiminde  dışa yansıyan  ve  cins  mücadelesini  muğlaklaştıran, aradaki  kalın  çizgileri  inceltip  birer  ideolojik  "sınır" ihlaline  dönüştüren  yaklaşımda  da  özgürlükçü  bir dönüşüm  perspektifi  bulunmamaktadır. 

Başarı,  toplumsal dönüşümde  saklıdır 

Bu  konudaki  en  olumlu  yaklaşım  biçimi  olan  ve henüz  genel  bir  tarza  dönüşmese  de  tartışarak, ikna  ederek  ama  mücadele  etmeyi  esas  alarak dönüşmek  ve  dönüştürmek  perspektifinden  ele alan  yaklaşımlar  da  gelişmektedir.  Bu  yaklaşım  biçiminde  esas  olan  toplumsal  gerçekliği  iyi  anlamak  kadar,  toplumsal  psikolojiyi  şekillendiği tarihsel  gerçeklik  bağlamında  ele  alarak  cinsiyetçilikle  örülü  zihniyet  yapılanmalarına  dönüştürücü  yöntemlerle  yaklaşmayı  tutturabilmektir. 
Genel  mücadelenin  dönüştürücü  etkisi  tek  başına yetmiyor.  Süreç  bütün  kadınlardan  evde,  sokakta, dernekte,  işyerinde,  meclislerde,  komünlerde yani  her  yerde  tek  tek  insanlarda,  bizzat  hayatın içinde  dönüşüm  sorunlarına  odaklanmamızı  ve en  büyün  savaşı  orada  vermemizi  istemektedir. 
"Toprak  ve  sudan"  daha  fazla  değerli  görülen  özgürlükler  sorunu  günlük  yaşamımızda  kendini daha  açık  dışa  vurmaktadır.  Diğer  devrimlerin  bize öğrettiği  en  değerli  şey,  başarının  toplumsal  dönüşümde  saklı  olduğudur. 

Bir  25  Kasım'ı  daha  karşılarken  egemenliğe, zulme,  sömürüye,  şiddete,  köleliğe  karşı  "Xwebun"  olmak  dışında  özgürlüğün  başka  da  bir  yolu da  yoktur.  Özgürlükçü  toplum  en  güzel  Kürdistanımız  olcaktır... 
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Kadına  yönelik  her  şiddet 

bir  politikanın  ürünüdür 


2010-2015:  Kadınları  kimler  öldürdü? 


25  Kasım  Kadına  Şiddete  Karşı  Uluslararası  Mücadele  Günü'ne  girerken:  2010  -  2016 
arasında  1411  kadın  öldürüldü;  öldürülen  iki  kadından  birinin  faili  eşi  veya  eski  eşi oldu;  235  cinayet  devam  eden  ayrılık  — veya  boşanma  sürecinde  yaşandı. 

'Saçını  kızıla  boyatmak', 'yeni  elbise almak',  'patates  köfte  yapmamak',  'tuzluğu  uzatmamak' veya  sadece  'gıcık olmak' dahi  bir  kadın  cinayetinin  bahanesi  olabildi.  Failler  ise  eş,  sevgili, baba,  oğul,  erkek  kardeş,  kısaca  kadınların  en  yakınındaki  erkekler. . . 


2010  -  2010  arasında  1411  kadın  öldürüldü 


Babalar  Derneği  Başkanı  Muhammet  Özen  "ömür boyu  hapse  mahkum  olacak  babalar  devlet  eliyle cinayete  zorlanıyor"  diyerek, 

Kuvayi  Milliye  teknik  direktörü  İzzet  Kızgın,  kadın hakeme  "evinize  gidip  bulaşık  yıkayın"  diyerek, 

İskendurun'da  sevgilisinin  taciz  ve  ölüm  tehditlerine  maruz  kalan  bir  kadına,  savcı  "niye  ilişkiye  giriyorsun?  Sonra  bizi  uğraştırıyorsun"  diyerek. 

İktidar  şiddeti  körüklüyor 

İktidarın  sahip  olduğu  eril  söylemler  topluma öylesine  sirayet  etmiş  olacak  ki  mahkemelerde,  karakollarda,  devlet  kumullarında,  iş  yerlerinde,  otobüslerde  vs.  kadınların  en  temel  hakkı  olan  yaşam hakkı  tehlikededir.  Bir  ülke  yönetiminin  görevi  kadını  sömüren,  ikinci  sınıf  vatandaş  addeden,  kadın olduğu  için  onun  bedenine  ve  hayatına  hükmetme hakkı  veren  politika  ve  söylemleri  yaygınlaştırma değil,  kadının  eşit  varlık  ve  haklarını  inşa  edecek  politikalar  düzenlemektir.  Başbakan  Binali  Yıldırım'ın "mırıldanın"  şeklinde  erkeğe  akıl  vermesi  kadının yaşam  ve  özgürlük  alanlarına  müdahalede  bulunması  demektir,  şiddetin  önünün  açılması  demektir. 
Ayşegül'ü  tekmeleyen  erkeğin  gülerek  ifade  vermesi  iktidardan  aldığı  cesarettir. 

Sadece  2016  yılının  Eylül  ayına  kadar  1 75  kadını öldürüldü ,  83  kadına  tecavüz  edildi i,  279  kadın  ve kız  çocuğu  taciz  edildi 242  kadına  şiddet  uygulandı ve  bu  vahşet  giderek  yükselen  bir  ivme  ile  artmaktadır.  Bu  şiddetin  ve  eşitsizliğin  artmasındaki  en büyük  sebep  iktidarın  şiddeti  körükleyen  açıklamaları  ve  kadın  düşmanı  politikalarıdır.  Bugün  eğer  kadınların  yaşadığı  şiddetin  karşısında  bir  nebze  de olsa  adalet  sağlanabiliyorsa  bu  kadın  mücadelesi¬ nin  zaferidir. 

İktidarın  sistematik  olarak  sürdürdüğü  ve  politika  haline  getirdiği  eril  söylemlerinden  uzak  durması  toplumsal  dönüşümün  sağlanması  için  bir adımdır.  Bu  adım  ile  uzun  vadede  toplumsal  cinsiyet  eşitliğinin  sağlanması  gerekmektedir.  Bu  süreçte  kadınlar,  bu  faşizan  ve  şiddet  meraklısı  iktidar zihniyeti  ile  mücadelesine  devam  edecektir. 

Çünkü  kadını  bu  mücadele  özgürleştirecektir. 


Erkekler  2016  yılında  175  kadını  öldürdü ,  83  kadına  tecavüz  etti 279  kadın  ve  kız  çocuğunu  taciz etti,  242  kadına  şiddet  uyguladı. 


MIRILDANAMAZSIN 


Toplumdaki  yaygın  eşitsizlik  söylemleri  tüm  bu şiddetin  yükselmesine  neden  olmakta,  yargısı, medyası,  devleti  her  bir  koldan  kadınları  şiddete  ve nefret  söylemlerine  maruz  bırakmakta  ve  böylece bu  mekanizmalar  aracılığı  ile  şiddet  meşrulaştırılmaktadır.  Toplumsal  yapının  erkek  egemen  zihni¬ 


Kadın  düşmanlığının cesaretlendirilmesi... 


Ayşegül  Terzi,  erkek  şiddetine  maruz  kalan kadınlardan  birisiydi.  Bindiği  otobüste bulunan  Abdullah  Çakıroğlu  tarafından "şort  giyenler  ölmeli"  diyerek  şort  giydiği  için  tekmeli  saldırısına  uğramış  ve  yaralanmıştı.  Daha sonra  yakalanan  Çakıroğlu,  savcılıktan  serbest  bırakılmış  ve  emniyetten  çıkarken  "İslam  hukukuna uygun  davrandığım"  söylemişti.  Daha  sonra  yaratılan  kamuoyunun  baskısı  ile  yeniden  yakalanan  Çakıroğlu,  "halkı  kin  ve  düşmanlığa  teşvik etmek"  suç  isnadıyla  tutuklandı.  Bunun üzerine  günler  boyunca  süren  tartışmalara  şahit  olduk.  Ve  bu  tartışmalarla  beraber  maruz  kaldığımız  iktidarın  yoğun  eril söylemleri... 

Nasıl  mı? 

Yıllar  boyu  AKP  iktidarının  cinsiyetçi  politikasının  bir  ürünü  olan  eril  söylemleri  gibi; 

Cumhurbaşkanı  Recep  Tayyip  Erdoğan'ın "kadınla  erkeği  eşit  konuma  getirmek  fıtrata terstir"  demesi, 

Bülent  Arınç'ın  meclis  kürsüsünden  HDP milletvekili  Nursel  Aydoğan'a  "bir  kadın  olarak sus"  demesi, 

Yine  Bülent  Arınç'ın  "kadın  iffetli  olacak, kahkaha  atmayacak"  demesi, 

Son  olarak  Binali  Yıldırım'ın  "itaat  et  rahat  et" demesi  ve  Ayşegül  Terzi'nin  maruz  kaldığı  şiddet olayından  sonra  yine  Binali  Yıldırım'ın,  erkeğe "hoşuna  gitmeyebilir,  mırıldanırsın"  diye  tavsiye 


vermesi... 


yeti  nedeniyle  kadınlar  aşağılanmakta  ve  ikinci  sınıf insan  muamelesi  görmektedir.  Ne  yazık  ki  bu  zihniyet  devletin  ve  iktidarın  yansımasıdır. 

AKP  iktidarı  sürecinde  yaşanan  erkek  şiddetinin hiçbiri  tesadüf  değildir.  Erkek  şiddeti,  kökünü  binlerce  yıllık  erkek  egemen  sistemden  almaktadır, bugün  ise  en  büyük  motivasyonlarından  biri  olan İslamcı  gericilik,  AKP  iktidarının  toplumsal  düzene dönüştürmek  istediği  sistematik  bir  sorundur.  Bu iktidar  kadınları  kamusal  alandan  dışlamaya  ve  "ne giydiğine,  nereye  gittiğine,  ne  istediğine" kullandığı  eril  söylem¬ 


lerle  baskı  yaratmaya  çalışmaktadır. 

İktidarın,  sistematik  bir  şekilde  kullandığı  ve  dayattığı  eril  söylemlerin  hepsi  politika  ürünüdür.  Kadınların  değil  de  yine  erkeklerin  mağdur  olması üzerine  kurulmuş  politikalar.  Bir  kadının  yaşadığı cinsel  saldırı  sonrası  bir  çok  zorluğu  göğüsleyerek şikayetçi  olması  durumunda  ve  ya  bir  kadının  boşanmak  isteyerek  kendi  hayatı  hakkında  karar  vermek  istemesi  üzerine  öldürülmesi  durumunda belki  erkeklik  gururunu  (!)  zedeleyici  (!)  beyanlarda bulunduğu  (!)  için  erkeğin  haksız  tahrik  ya  da  iyi  hal indirimi  alması  çok  büyük  ihtimaldir.  Bunun  sebebi  AKP'nin  cinsiyetçi  politikaları  ve  eril  söylemleridir. 


Düşünün,  bir  toplum  kendisine  sistematik işkence  uygulayacağı  bir  "cins"  seçmiş,  bu  işkence  kimse  tarafından  sorgulanmıyor  ve cins  kıyım  yaşatılıyor.  Bunun  adı  her  yerde kadın  katliamıdır.  Bunu  kabul  etmek  için toplu  kadın  katliamları  gerekmemektedir. 
Her  gün  bir  kadın  şiddete  maruz  kalıyor ama  öylesine  kanıksanmış  ki  iktidar  sahipleri  "peki  de  ve  sus"  diye  kadına  akıl  verirken  erkeğe  "mırıldan,  geç"  diyor.  Yargı,  bu politikalar  ışığında  kadına  karşı  şiddet  davalarında  ya  toplum  vicdanını  tatmin edici  cezalar  vermiyor  ya  da  cezasız  bırakıyor. 

Şimdi  kadının  giderek  yoğunlaşan  bir şiddete  nasıl  maruz  kaldığı  çok  net  değil mi?  İktidarın  ve  devlet  aktörlerinin  verdiği  cesaret  ile.  Bu  cesaretin  topluma geçmesi  üzerine  her  kesim  hunharca kadın  düşmanlığını  sergileyebiliyor. 
Nasıl  mı? 

Türkücü  İzzet  Yıldızhan  bir  röportajında  "tokadı  da  şimdi  şiddetten  mi sayalım?"  diyerek, 

Çanakkale'de  Boşanmış  Mağdur 
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Halk  önderliğinden 
Halkların  önderliğine.  •• 


Kürt  Halk  Önderi  A.  Öcalan'ın  "beni  neden tanımak  istemiyorsunuz?  Beni  yani  Önderlik  gerçeğini  bilimsel  ve  siyasal  anlamda  ne kadar  tanıyorsunuz?  Buna  verecek  bir  cevabınız  var mı,  uygulama  yeteneğiniz  var  mı?  Beni  neden  tanımak  istemiyorsunuz?"  şeklindeki  eleştiri  içeren  soruları  bize  ayna  tutarak  önderliksel  gerçeğin neresinde  olduğumuzu  sorgulatıyordu. 

Birlikte  düşünme  ve  üretmeki  ısrarının  yeteri kadar  anlaşılamamasının  altında  yatan neydi?  "Lider,  önder"  kavramlarıyla  bizler  de  sistemci  anlayışa  mı  kayıyorduk?  "Bu  onun  işi"  diyerek  savrulma  mı  yaşıyorduk?  Bu  iç  tartışmaları  bir çoğumuzun  yaptığına  inanıyorum.  Bunun  üzerine  son  yüz  yıldır  yürütülen  "lider  ve  önder"  tartışmaların  odak  noktalarını  araştırırken  şöyle özetlenebilecek  bir  kavramsal  tartışma  döngüsünde  buldum  kendimi. 

Son  yüzyılın  yanıt  bekleyen  en  önemli  sorusu "nasıl  bir  lider"  sorusudur.  13.  yüzyıldan  itibaren  kelime  olarak  literatürde  yer  almaya  başlayan  "lider" kelimesi  19.  yüzyılın  yeni  dünya  düzeniyle  birlikte üzerinde  tartışmaların  hali  hazırda  devam  ettiği  yeni bir  olgusal  kavram  olarak  ortaya  çıkmıştır. 

Kelime  ve  kavramsal  tartışmalar  yeni  olsa  da beşeri  toplumsal  ve  evrensel  olgular  açısından bakıldığında  insanların  grup,  örgüt,  topluluk  olarak  yaşadıkları  tüm  zamanlarda  ve  yerlerde,  liderlik  farklı  formlarda  yasallaşmış  bir  olgu  olarak karşımıza  çıkıyor. 

Göreceli  özgürlük katlanabilir  kölelik 

Bu  yüzyılda  ortaya  çıkan  tartışmaların  elbette  ki temeli  iktisadi  gidiş  ve  kapitalizmin  sürdürülebilirliğine  odaklı  tartışmalardır.  Bu  tartışmalarda  yüzlerce tanım  ve  farklı  kategorize  edilmiş  liderlik  tipolojileri ortaya  konmuş  ama  bugüne  kadar  ortak  bir  perspektifte  uzlaşılamamıştır. 

Öte  yandan  yakın  zamana  kadar ezilenlerin,  ötekileşenlerin  bu  olgusal  kavramı  değerlendirmeleri  reel sosyalizm  deneyimlerinin  değerlendirmelerinden  öteye  gidememiş,  alternatif  model  tartışmaları yürütülürken  bu  konu  doğal  liderlik kavramıyla  sınırlı  kalmıştır. 

Liderlik  ile  ilgili  genel  geçer  tanımlama  biçimlerinin  toplumların,  grupların  ve  örgütlerin  ihtiyaçlarına  göre şekillenmesinin  bu  kavrama  evrensel  ölçeklerde  nitelik  kazandırılmasına  ve  zenginleşmesine  ciddi  katkı sunmuştur. 

İktisadi  alan  üzerinden  yürütülen  çok  yoğun  ve  yaygın  tüm  bu arayışların  ve  tartışmaların  temelinde  sistemin  sürdürülebilirliğini sistem  defolarının  giderilmesi ve  göreceli  özgürlüklerle köleliğin  katlanılabilir  kılınması  isteğidir.  Siyasal  alanın 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temel  beslenme  konusu  ve  çıkışına  kaynaklık eden  iktisadi  alanın  son  yıllarda  üzerinde  en iyi  çalıştığı  örnek  Obama'dır.  Ezilen  ve  ötekileşen  kimliklerle  yapılmış  iyi  bir  kolaj  çalışmadır. 

Dünya  lideri  olarak  sunulan  pek  çok  lider içinde  toplumsal  yapılarının  sistemle  ilişkilenme  biçimine  göre  yapılmış  kolajlar olduğunu  söylemek  mümkün. 


Önderlik  gerçeği ve  kolektif  aklın  gücü 

Önderlik  gerçeğini  ve  Öcalan'ın halk  önderliğinden  halkların  önderliğine  evrilen  sürecinin  doğru  anlaşılması  için  mikro  düzeyde  Kürt sorununu  var  eden  etmenler  ve makro  düzeyde  kapitalizmin  hakikat  kırımcılığının yarattığı  insanlık  bunalımının  doğru  ele  alınması  gerekiyor  ki  sistem  için  böylesi  bir  tartışmaya  girmek sonun  başlangıcı  anlamı  taşır. 

Bu  nedenle  de  tüm  bu  tartışmalarda  ezilen  kesimlerin  alternatif  yaşam  savunucusu  topluluk  yapı ve  örgütlerin  liderlerinin  ya  da  liderlik  kavramlarının içeriğine  ve  uygulamalarına  dair  hiçbir  ciddi  araştırmada  örneklem  olarak  dahi  yer  almazken,  öte  taraftan  örneklem  olarak  alınmayan  isimlerin  ortaya koyduğu  kolektif  akıl  ve  eylem  birliğinin  ise  farklı dille  ama  aynı  içerikle  önemli  nitelik  olarak  ilk  sıralarda  yazılmasıydı. 

Kürt  Halk  Önderi  A.Öcalan'ın  bilimsel  ve  siyasal anlamda  ne  kadar  tanındığına  dair  eleştirisi  tam  da bu  kaotik  nitelik  taşıyan  liderlik  tartışmasını  sarsan bir  yaklaşım  içeriyor,  alternatif  sistem  modelinin  liderlik  formunun  önderlik  bağlamında  da  karşılığı kolektif  akıl  ve  eylem  birliğinde  somutluyor.  Kürt Halk  Önderi  A.Öcalan'ın  "yaşam  boyu  öğrenme"  ilkesiyle  geldiği  entelektüel  düzey  onu  doğal  olarak değiştirmekte  ve  sürekli  yenilemektedir.  Yenilendikçe  yaratıcılık,  ön  sezi  ve  yüksek  öngörü  kazanmakta,  duygusal  dayanıklılığı  ve  yüksek motivasyonu  da  örgüt  ve  halk  üzerinde  güçlü  bir etki  yaratmaktadır. 

Bizden  beklentisi  de  kendisinde  yarattığı  bu  donanımı  bizlerin  de  edinmemiz  ve  zihinsel  güç  birliğiyle  kolektif  aklın  niteliğini  güçlendirip zenginleştirmemizdir.  Ve  özgürlük  meselesini  hakikatle  buluşturarak  toplumsal  kurtuluşa  ulaşmamızı sağlayacak  sistemi  hep  birlikte  inşa  etmemizdir. 

"Ne  yapmalı,  nasıl  yapmalı?" 

Kürt  Halk  Önderi  A.Öcalan,  Ortadoğu'nun  kaotik gerçekliğini  doğru  çözümleyerek,  kaosların  ezilenler için  birçok  fırsatı  içinde  nasıl  barındırdığına  dikkat çekerek,  başka  türlü  bakmanın  ve  düşünmenin mümkünlüğünü  ve  getireceği  farklı  diyalektik  bağlamların  insanlık  tarihini  nasıl  değiştirebileceğine dikkat  çekmiştir.  En  önemsiz  veya  değersiz görülen  toplumsal  hücrede  dahi  hakikati  aramayı  esas  almış  ve  bu  yaklaşımıyla  sadece  Kürtler  için değil,  ötekileştirilen  ve  ezilen tüm  kesimleri,  halkları,  kadınları  ve  dezavantajlı  grupları  kapsayan  "birlikte yaşam"  projesinin  gelişmesine  öncülük  etmiştir. 

Savunmalarıyla  alternatif  sistem  tartışmalarına  "ne  yapmalı,  nasıl yapmalı?"  sorularına cevap  arayan  ve  ısrarla 
"okuyun,  eleştirin,  geliştirin"  çağrısı  yaparak,  kolektif  akılla  cevapları birlikte  çoğaltmayı  esas 


adın  ile  yoldaşlığı  esas  alan  Kürt  Halk  Önderi  A.Öcalan’ın  öngörüsü  Kürt  kadınları  şahsında  kadınların  yaşamdaki  eşitsizliğe, katliamlara  ve  şiddete  karşı  bilinçle,  örgütlülükle  ve  bireysel/ko¬ lektif  öz  savunmayla  cevap  olmasını  sağlamıştır.  Bu  nedenle başta  Kürt  kadınları  olmak  üzere  özgürlük  isteyen  tüm  kadınlarla  Öcalan’ın  yoldaşlığı,  dostluğu  kadimdir  ve  sarsılmaz  bir bağ  ve  özgürlük  iddiasıyla  sözleşmeye  dönüşmüştür. 


alması  önderlik  meselesinin  kapsayıcılığının  göstergesidir.  Bu  yaklaşım  her  birimizin  onunla  birlikte  bu kavramsal  yapının  parçası  olduğumuzu  derinden hissetmemize  sebep  oluyor. 

Bu  nedenle  O'nun  şahsında  uygulanan  tecrit  ve her  türden  baskıcı  imha  ve  inkar  siyasetinin  bize  de uygulandığını  hissediyor  ve  karşı  çıkıyoruz.  Fiziksel özgürlük  meselesi  tam  da  bu  yüzden  bir  bütün  olarak  savaş  ve  barış  gerekçesine  dayanak  teşkil  eden direniş  ve  mücadele  olarak  karşımızda  duruyor. 

Öcalan  ile  özgürlük  sözleşmesi 

Özelde  de  kadınların  önderliksel  düşünme  ve  bu çerçevede  öncülük  misyonuyla  yeniyi  inşa  etme görevine  talip  olmasında  Kürt  Halk  Önderi'nin  teşviki,  yoldaşlığı  ve  rehberliğinin  büyük  etkisi  vardır. 
80'lerin  kadına  dair  öteleyen,  kuşku  ve  kaygı  barındıran  klasik  yaklaşımlarından  92'lerden  itibaren  sıyrılmaya  başlanmıştır.  Ulus  çözümlemesi  ve toplumsal  kurtuluşun  ana  eksenine  kadının  oturtulması,  "kadının  kurtuluşuyla  toplumun  kurtuluşunun"  mümkün  olacağı  ve  referans  olarak  da neolotik  dönem  sisteminin  alınmasıyla  başlayan süreç,  kadını  nesne  olmaktan  çıkarıp  mücadelenin asıl  öznesi  haline  getirmiştir. 

Bu  yeni  durum  toplumun  tüm  kesimlerinin,  kadın şahsında  erkek  ve  yarattığı  iktidar  ilişkisinin  hakikati nasıl  tersyüz  ettiği  tespitiyle  yeni  bir  dönemin önünü  açmıştır.  Kadın  özgün  örgütlenme  modeli  ve jineloji  araştırmalarıyla  toplumsal  hakikatin  esasını bulmayı,  onu  geliştirmeyi,  yeni  yaşamda  barış,  eşitlik,  adalet  ve  özgürlük  kavramlarının  cinsler  ve  toplumlar  arası  çelişkilerin  çözümlenmesinde  ciddi katkı  sağlayacacağı  apaçık  ortadadır. 

Son  yıllarda  kadınlara  dönük  her  türden  saldırının geliştiğini,  kadınları  yaşam  alanlarının  dışına  çıkaran 


ve  en  derin  köleliğe  gönüllü  hale  getirmeyi  esas  alan propagandaların  yoğunlaştığını  görüyoruz.  Buna karşı  çıksın  ya  da  çıkmasın  dünyada  her  3  kadından birinin  katliama,  tacize,  tecavüze  maruz  kaldığını  yapılan  araştırmalar  ortaya  koyuyor. 

Kadın  ile  yoldaşlığı  esas  alan  Kürt  Halk  Önderi A.Öcalan'ın  öngörüsü  Kürt  kadınları  şahsında  kadınların  yaşamdaki  eşitsizliğe,  katliamlara  ve  şiddete karşı  bilinçle,  örgütlülükle  ve  bireysel/kolektif  öz  savunmayla  cevap  olmasını  sağlamıştır.  Bu  nedenle başta  Kürt  kadınları  olmak  üzere  özgürlük  isteyen tüm  kadınlarla  Öcalan'ın  yoldaşlığı,  dostluğu  kadimdir  ve  sarsılmaz  bir  bağ  ve  özgürlük  iddiasıyla  sözleşmeye  dönüşmüştür. 

Öğretisi  herkese  ulaşmalı 

Sözleşmemizin  esasını  teşkil  eden  direniş  ve  mücadeleyi  yükseltmek  için;  bulunduğumuz  tüm  alanlarda  sistemleri  teşhir  etmemiz  ve  bunu  yaparken de  mağduriyetten  ziyade  hakikati  savunmanın  ve onun  için  mücadele  etmenin  meşruluğunu  ortaya koymamız  gerekiyor.  40  yıllık  mücadelenin  nasıl  bir evrensel  değere  dönüştüğünü,  kazanımlarımızın  insanlığın  kazanımları  olduğu  gerçeğini  diplomatik  referansa  dönüştürmeliyiz. 

Doğru  yöntemlerle  bir  arada  yaşam  ilkelerinin  en küçük  toplumsal  hücreye  ulaşmasını  sağlamalıyız. 

Kolektif  aklın  eleştiri  ve  özeleştiriyle  güçlendiğini,  ortak  sorumluluk  almanın  önünü  açacak  cevapların  eylem  birliğine  götüreceği  platformlar örgütlemeliyiz. 

Kürt  Halk  Önderi  A.Öcalan'ın,  önderlik  gerçekliğini  bilimsel  ve  siyasal  olarak  alternatif  yeni  yaşam esasıyla  ortaya  koyduğu  bu  öğretinin  herkese  ulaşmasını  sağlamak  hepimizin  temel  görevi  ve  o  yüzden  tüm  yüreklerin  kapısını  çalma  zamanı... 
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Türkiye'de  15  Temmuz  itibariyle  yaşanan  sürreal  gelişmeler,  tüm  disiplinlerin  alanlarını  zorlayacak görüntü  ve  söylemlerle  sindi  hayatımıza. 

Belki  de  totaliter  eğilimlere  saplanıp  kalmışlığımız  üzerinden  daha  fazla  dikkat  ediyoruz  olup  bitenlere.  Şiddettin  her türlüsünün  bir  ahtapot  gibi  kollarına  doladığı  hayatlara  ilişkin  ortaya  serilen  kısa  ve mahrem  hikâyeler  kova  kova  boca  ediliyor belleğimize.  Hiç  tanımadığımız,  sıradan  ya da  kendi  çevresinde  bilinen  ama  bizim  karşılaşma,  ortaklaşma  alanlarımızın  hemen  hiç olmayacağı  insanların  öykülerine  basarak  yürüyüp  gitmeye  çalışıyoruz. 

"Şeffaflık;  hafifmeşreplik,  mesafesizlik,  tümden  dışadönüklük  ve  gösteriş  demektir"  diyor Byung-Chul  Han,  Şiddetin  Topolojisi  adlı  kitabında.  "Her  şeyin  her  şeyle  karşılaştırılmasını mümkün  kılan  paranın  çıplaklığı  ve  müstehcenliği  demektir"  diye  ekliyor.  Kavganın  ticari  iktidardan  siyasi  iktidara  doğru  evrildiğini  görüyor olmalıyız.  Ancak  amacı  bu  kadar  açık  olanın  bu açıklığın  herkesçe  bilinmesini  yeğlemek  yerine, başkalarının  açıklarını  teşhir  ederek  kendini  unutturma  tasası  taşıdığı  da  açık.  Damadın  maillerinde  ortaya  serilen  kocaman  bir  fiyaskonun netliğidir  mesela.  Ama  bu  netliği  karartacak  daha büyük  bir  teşhiri  savaş  kararı  alırlarken  görüyoruz ve  şaşırmıyoruz  olup  bitenlere.  Şeffaflığın  güç odaklarının  ya  da  iktidarın  daha  alt  sınıflar  için kurduğu  bir  tuzak  olduğunu  anlamamız,  baş  döndürücü  hızla  yaşananların  kronolojik  sıralaması ile  bağlı  etkisine  bakmamız  yeterli  olacaktır. 

Gözetleme  Kulesi 


Peki,  ne  zaman  başladı  her  şey?  Yani  hayatlarımızın  en  mahrem  alanlarının  perdesini  bir  kerede "eyyyttt"  diyerek  yırtıp  atmamızın  tarihçesi  ne kadar  eski?  Hep  vardı  bu  perdeleri  yırtma,  kendimizi  başkalarının  gözüne,  gönlüne  sunma  hayali. 
Bir  nefeste  içiliveren  kahvelerin  o  daracık  fincanlarında  yalan  dolan  eksik  bilgiyi  zaten  fal  sahibesi tamamlar  düşüncesiyle  anlatılan  çizgilerden  oluşan  hayat  hikayeleri  Atıf  Yılmaz  filmleri  gibiydi. 
Şişman  bir  kadın,  uzun  boylu  bir  adam,  gidilme¬ yen  yollara  bakakalan  aç  hevesleri  yaz  bi  kenara, en  önemli  fal  repliğidir,  fincanın  tepesindeki  iri çıban  başı  gibi  göz:  "Bir  göz  var  üzerinde" !  Nazar kabilinden  edilmiş  laf  dahi  olsa,  vardır  o  göz  üzerimizde.  Olması  da  iyidir,  denetler  bizi  bazen  ve açık  vermemek  üzere  hayatımızı  denetlemeyi, kollamayı  salık  verir  bize.  Yoksa  ohooo,  açıldıkça açılır,  daldıkça  dalar,  dağıldıkça  dağılırız.  Biri  bizi gözetlesin  ay,  ne  olcek  canım  yani!  Çeki  düzen  iyidir.  İşte  bu  hallerden  duyulmayan  rahatsızlık,  perdelerin  ara  kalmış  küçük  bir  yerinden  bakakalınan karşı  pencereler,  google'dan  arayınca  karşınıza 


bir  yeni  kelime  daha  icat  edilmedi,  "zaten  ne varsa  eskilerde  var"  sözü  de  bu  yazıya  hediyemiz olsun  bari. 

Sokaktaki  tavrı  "ahlaki"  olabilen  bir  cehalet  sürüsünün,  ki  öyle  olması  yıllardır  gergefte  işlenmiş ve  ürünleri  de  ete  kemiğe  bürünmüş  olarak  sisteme  dahil  edilmiştir;  yeni  medya  teknolojilerini kullanarak  Mars'a  gittiği  hissine  taşıyanların,  evin, yatağın,  dağınıklığın,  yemeğin,  içmenin,  kusmanın,  kaçık  çorabın,  delik  tumanın  fotolarıyla  kendini  agresif  ya  da  uysal  biçimde  semt  pazar standına  yerleştirmesinin  derdi  ne  olabilir?  Bu beğenilme  arzusu  kişinin  ne  kadar  çocukluğuyla ilgilidir?  Eskiden  vesikalık  bir  koyun  fotoğraftan başkası  değilken;  kendi  portfolyosunu  özenle  hazırlayıp  takdim  eden  anlayış  hangi  açığı  kapatmak  istemektedir?  Ayy,  tüm  bu  olup  bitenlerdeki asıl  niyet  nedir?  Bu  gösterme  ve  beğenilme  isteği arasındaki  şey  erkeklerde  "göster  yavruşum  pipini  amcana"  retoriğinden;  kızların  da  saklanması ısrarla  salık  verilen  her  şeyin  en  erken  sergi  ürününe  dönüştürülmesindeki  gaye  nedir? 

"Şeffaflığın  politikası  bir  aynılık  diktatörlüğüdür"  diyor  Byung  amca.  Ona  göre  tümden  şeffaflık  zorunluluğu  insanı  kendini  düzleştirerek  bir sistemin  işlevsel  bir  unsuru  olmaya  zorluyor.  Şeffaflığın  şiddeti  budur  işte.  Kişinin  baştan  aşağı  didiklenmesi  şiddettir.  Ama  yukarıda  gayet sadeleştirerek  verdiğim  örnekler,  bazı  iradi  redler dışında,  kişinin  bu  şiddetten  duyduğu  hoşnutluğu anlatıyor.  Bir  başkası  tarafından  didiklenme  isteği, sistemin  şeffaflaşma  adı  altında  koyverdiği  gibi görünen  uygulamanın  doğurduğu  şiddeti  benimseme,  sevme,  alıp  ciğerinin  bir  köşesinde  sarıp saklama  arzusudur.  Kendi  bütünlüğüne  erişilmesi kişinin  arzu  nesnesi  olmuştur.  "Gel  beni  didikle" fotolarıdır  sosyal  medya  üzerinden  Gana'dan Çin'e,  İzlanda'dan  teee  kutuplara  kadar  yayageldiğimiz.  Kabul  edelim,  adını  koyalım  ve  bir  daha konuşmayalım  lütfen: 

Kimsenin  umurunda  olmayan  saçma  sapan  fikirlerimizle  (olgunlaşma  evresi  için  gerekli  süreyi doldurmamış  cümlecikler)  süslediğimiz  absürd olmasına  itina  gösterdiğimiz  teşhir  hallerimiz bizim  isteğimizdir.  Kendimizi  devlete  ve  onun  gözetleme  üzerine  kurduğu  gözsel  giyotine  fikrimizle  birlikte  bedenimizi  uzatma  isteğidir.  "Gel beni  çöz,  didikle"  dediğiniz  devlettir  ve  onun  yan kollarıdır.  Vakti  geldiğinde  tirajı  yukarda  aşağıda fark  etmez  tüm  pespaye  medyasının  bir  yerinde yalan  cümlelerle  birlikte  kullanılacaktır. 

Peter  Handke'den  gelsin  hamiş: 

"Ben  ötekilerin  benim  hakkımda  bilmediklerinden  beslenerek  yaşıyorum." 


nun  dalgaya  ne  kadar  müsait  olduğunu  söylese de,  on  binlerce  insanın  tutuklu,  on  binlerin  gözaltında,  yüz  bine  yakın  insanın  bir  hafta  on  gün 


içinde  işsiz  bırakılması,  kişinin  ifade  özgürlüğünün  birden  bire  muhbir  sistemiyle  denetim  altına  alınması  devlet  tarafından  açılan perdelerin  özenle  yeniden  çekilmesidir  bana  göre.  OHAL  öncesi  her şeyin  sınırsızlaştığı  hissiyle  toplumu esneten  anlayış,  OHAL  süresince meyveleri  toplamaya  başlamıştır. 
Gözetleme  kulesi  sürekli  değişen  nöbetçilerin  yardımıyla  büyük  biraderin  gözleri  olmuş, o  gözler  kuleden  inmiş,  telefonumuza,  mailimize, yediğimize,  içtiğimize  sinmiştir.  Biz  artık  pek  bi  bilinmeyenli  denklem  olmaktan  çıkmış,  basit  2+2 eder  dört  kıvamında  özgül  ve  özgün  ağırlığı  kalmamış  sayılardan  ibaret  hale  getirilmişiz: 

"Nereye  baksanız  siyah  bıyıklı  surat  karşınızdaydı.  Biri  de  hemen  karşıki  evin  ön  cephesindeydi.  BÜYÜK  BİRADERİN  GÖZÜ  ÜSTÜNDE yazan  posterdeki  kapkara  Winston'ın  gözlerine dikilmişti" 


Nereden  bakarsan  bak gözleri  hep  üstünde 


Bu  büyük  biraderin  gözlerini  ilkokuldan  itibaren hep  biliriz  aslında.  Örnek  insan  falan  olacaz  zırvasıyla  sınıfın  göreceği  yükseklikte  ve  hiç  kimsenin  o  kadar  da  değil  rahatlığında  olması  için  kara tahtanın  hemen  üstünde  bir  Atatürk  posteri  vardır.  Şu  "nereden  bakarsan  bak  o  hep  sana  bakıyor"  temalı  poster...  Oradan  başlamıştır gözetleme  işi.  Anlaşılmıştır  ki,  bu  halkın  bir  büyük göze  ihtiyacı  var,  kendine  çeki  düzen  versin,  hizadan  çıkmasın,  kabuğunun  bir  de  kapağı  olduğunu anımsasın  diye.  Hal  bu. 

Şimdi  hayatımızdaki  gözler  basbayağı  hareket halinde.  Öyle  duvarda  asılı  kalmasına  gerek  yok. 
Canlı  kanlı,  her  an  her  yerde.  Onların  bize  bakmadığını  anladığımızda  biz  kendimiz  unutulanları  ısrarla  hatırlatma  formundayız:  Çıplaklık duygusunun  artık  rahatsızlık  vermediği,  "mahrem"  denilen  sözlükte  kalmış  bir  kelimenin  ağırlığı  falan  da  yok  artık.  Yerine  alabildiğine  teşhir vardır.  Teşhir  de  Osmanlıca  bir  kelime;  gösterme, serme  anlamına  geliyor.  İnsanın  kendinde  olan bir  şeyi  kendi  dışındakilere  sunması  işi.  Kendini beğendirmek  duygusuyla  yola  çıkılan  ancak  bu beğeninin  karşılığının  çoklar  tarafından  onaylanması  isteği,  karşılanmaması  durumunda  bu  duygunun  imha  edici  özelliği  ile  birlikte  cümle  içinde kullanılmalı.  Zira  atalar  "insan  kendini  beğenmezse  çatlarmış"  minvalinde  bir  yan  cümlecikle olaya  öteden  beri  dâhil  olmuş  durumda.  Teşhiri bir  pazar  yeri  kelimesi  olmaktan  kurtaracak  süper 


çarşaf  çarşaf  fantezi  sunmakta.  Herkes  tepesindeki  gözetleme  kulesinden  yanan  ya  da  yanmayan  ormanların  telaşına  düşmüş  gibi.  Bunu sadece  merakla  açıklayabilecek  bir çağda  yaşamıyoruz,  merakın  bir tık  ötesinde  bilimsel  karşılığı olan  bir  eylemin  içinde  oynaşıyoruz.  Devlet,  gözetleme  sistematiğine  çokça  para  yatırdı, haniyse  tek  başına  yönetsel stratejisi,  toplumu  gözetlemek, hal  ve  hareketlerindeki  gidişi  izlemek  ve  ona  göre  politik  bir  dil geliştirmek  zorunluluğu  ile  hareket  ediyor. 

Mesela  OHAL  halleri.  Tekerlemesi  bile  mevzu¬ 


Muhafazakârlığa  karşı 


Feminizm 

Türkiye'de  feminist  hareketin  önemli katılımcılarından  biri  olan  Handan 
Koç'un  "Muhafazakârlığa  Karşı  Feminizm"  adlı  kitabı,  feminist  kadınların  yüzyıllardır  hesaplaşmaya  çalıştığı  muhafazakâr düşüncelere  ve  bu  düşüncenin  kadınlara  biçtiği  rollere  çözüm  arıyor. 

Kendisini  ikinci  dalga  feminizme  mensup  devrimci  bir  feminist  olarak  tanımlayan  Koç,  AKP hükümetinin  manifestosu  niteliğini  taşıyan "Muhafazakâr  Demokrasi"  başlıklı  yazının  oluşturduğu  uzlaşı  etrafında  şekillenen  yazıları  ile ataerkil  toplum  düzeninin  ve  muhafazakârlığın kadınlara  oluşturduğu  sorunlara  ışık  tutuyor. 
Muhafazakâr  politikayı  yakından  incelemiş  olan yazar,  Said  Nursi,  Necip  Fazıl  Kısakürek  ve  Fetullah  Gülen'in  kadınlarla  ilgili  yaklaşımlarını  titiz bir  kaynak  taraması  ile  okuyucuya  aktarıyor. 

Kitapta  Nur  Risaleleri'nden  Sızıntı  dergisine kadar  kadının  ne  düşünmesi  gerektiği,  nasıl  giyinmesi  gerektiği  ve  -her  dönem,  yeniden-  kadına  yüklenen  toplumsal  rollerin  bir  analizi yapılmış.  Özellikle  liberal  düşüncenin  dinciliği  ya da  dini  temel  alan  hayat  pratiklerini  kültürel değer  olarak  görmeye  karşı  hatta  pratikleri  bu özellikleri  dolayısıyla  kutsal  ve  dokunulmaz yapma  eğilimine  karşı  ve  Ataerkil  düşünce  ile tekelci-kapitalist  sistemin  dostluğu  sonucu  eve kapatılmaya  çalışılan  Türkiyeli  kadına,  ideolojik rehber  niteliğinde  bir  kitap. 
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Genişletilmiş ve  Gözden 
Geçirilmiş 
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"80  sonrası  yıllar ;  İslamcıların  Türkiyeli  kadınların  üzerinde  büyük  bir  etki  sağladığı  dönem oldu.  Bizler  Mor  İğne  ile  gezerken  bir  yandan  da kendine  özgü  bir  gericileşme  dönemi  yaşanıyordu.  12  Eylül ,  eşitlikçi ,  solcu ,  devrimci  bütün güçleri  şiddet  kullanarak  durdurmuştu.  Bu  sayede  parlayan  Özalizm  hem  yeni-  liberal  anlayışıyla  bir  tür  serbestlik  ortamı  yaratıyor  hem İslamcılara  büyük  bir  hoşgörüyle  bakıyor  hem de  Nakşibendilerle  açık  politik  işbirliği  yapıyordu.  Feministlerin  derdi  ise  kadınların  sesini oluşturmaktı." 
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Ülkesi  ve  kimliğini  yitirenin  güçlü  aşkı  olamaz 


Demokratik  uluslaşma  sürecinde  kadın  özgürleşmesi  büyük  önem  taşır.  Özgürleşen kadın  özgürleşen  toplumdur.  Özgürleşen toplum  ise  demokratik  ulustur.  Erkeğin  rolünü  tersine  çevirmenin  devrimci  öneminden  bahsettik. 
Bunun  anlamı,  kadına  dayalı  soy  sürdürme  ve  kadına  egemen  olma  yerine  demokratik  uluslaşmanın  kendini  özgücüyle  sürdürmesi,  bunun  ideolojik ve  örgütsel  gücünü  oluşturması  ve  kendi  politik otoritesini  egemen  kılmasıdır;  kendini  ideolojik  ve politik  olarak  üretmesidir.  Fiziki  çoğalmadan  ziyade zihinsel  ve  ruhsal  güçlenmeyi  sağlamasıdır.  Toplumsal  aşkın  doğasını  bu  gerçekler  sağlar.  Aşkı  kesinlikle  iki  kişinin  duygudaşlığına  ve  cinsel cazibesine  indirgememek  gerekir.  Hatta  kültürel anlamı  olmayan  şekilsel  güzelliklere  de  kapılmamak  gerekir.  Kapitalist  modernite  aşkın  inkârı  üzerine  kurulu  bir  sistemdir.  Toplumun  inkârı, bireyciliğin  azgınlaşması,  cinsiyetçiliğin  her  alanı kaplaması,  paranın  tanrısallaştırılması,  ulus-devletin  tanrı  yerine  ikame  edilmesi,  kadının  ücretsiz veya  en  az  ücretli  bir  kimliğe  dönüştürülmesi  aşkın maddi  temelinin  inkârı  anlamına  da  gelir. 

Kadını  değerli  bir  dost ve  yoldaş  kılabiliriz 

Kadın  doğasını  iyi  tanımak  gerekir.  Kadın  cinselliğini  biyolojik  olarak  çekici  bulup  yaklaşmak,  bu temelde  kadınla  ilişkilenmek  aşkın  baştan  kaybı demektir.  Öteki  canlı  türlerindeki  biyolojik  birleşmelere  nasıl  aşk  diyemiyorsak,  insandaki  biyolojik temelli  cinsel  birleşmeye  de  aşk  diyemeyiz.  Buna canlıların  normal  üreme  faaliyetleri  diyebiliriz.  Bu faaliyetler  için  insan  olmaya  bile  gerek  yoktur. 
Hayvan-insanlar  zaten  en  rahat  biçimde  bu  faaliyetleri  yürütürler.  Gerçek  aşk  isteyen,  bu  hayvan- insan  üreme  tarzını  terk  etmek  durumundadır. 
Cinsel  cazibe  objesi  olarak  değerlendirmeyi  aştığımız  oranda,  kadını  değerli  bir  dost  ve  yoldaş  kılabiliriz.  En  güç  olan  ilişki,  cinsiyetçiliği  aşmış  kadın dost-luğu  ve  yoldaşlığıdır.  Kadınla  özgür  eş  yaşam koşullarında  yaşandığında  bile,  ilişkilerin  temelinde  toplumun  ve  demokratik  ulusun  inşası  yatmalıdır.  Kadını  hep  geleneksel  sınırlardaki  ve modernitedeki  gibi  eş,  anne,  kız  kardeş  ve  sevgili rolünde  görmeyi  aşmalıyız.  Öncelikle  anlam  birliğine  ve  toplum  inşacılığına  dayalı  güçlü  insan  iliş¬ 


kisini  hâkim  kılmalıyız.  Bir  kadın  veya  erkek  gerektiğinde  eşinden,  çocuğundan,  annesinden,  babasından,  sevgilisinden  vazgeçmeli,  ama  ahlâki  ve politik  toplumdaki  rolünden  asla  vazgeçmemelidir.  Güçlü  erkek  asla  kadına  yalvarmaz,  peşinden koşmaz,  dövmez  ve  sövmez,  kıskanmaz.  Kendi  eşi ve  sevgilisi  dahi  olsa,  ayrılmak  istediğinde  bir  fiske bile  vurmaz.  Hatta  varsa  eleştirilerini  yaptıktan sonra  istediği  gibi  yaşamasına  yardımcı  olur.  Kadınla  güçlü  ideolojik  ve  toplumsal  temeli  olan  bir ilişki  yaşamak  istiyorsa,  tercihi  ve  aranmayı  kadına bırakması  gerekir.  Kadının  özgürlük  düzeyi,  özgür tercihi  ve  özgücüne  dayalı  hareket  kabiliyeti  ne denli  gelişmişse,  kendisiyle  o  denli  anlamlı  ve güzel  yaşanabilir. 

Platonik  aşk  fikir  ve  eylem  aşkıdır 

Kadın  ile  erkeğin  en  ideal  özgür  eş  yaşamı  günümüz  koşullarında,  toplumsal  gerçekliğimizde,  demokratik  ulusun  zorlu  inşa  çalışmalarında  büyük başarılar  sağlandığında  yaşanabilir.  Günümüz  Kürdistan'ında  Kürt  toplum  gerçeğinde  anlamlı  bir  aşk diyalektiği  büyük  oranda  platonik  olmak,  yaşanmak  durumundadır.  Bu  aşk  değerlidir.  Platonik  aşk fikir  ve  eylem  aşkıdır.  Bunun  için  değerlidir.  Dünya güzeli  bir  kadınla  her  an  beraber  yaşamak  aşk  değildir.  Zaten  aşk  olmadığı  için  kısa  bir  birleşme  döneminden  sonra  ikiyüzlülükler  sergilenecektir. 
Çünkü  anlamsız  kurulmuş  veya  biyolojik  temelli  bir ilişki  ihtiyacından  kaynaklanmıştır.  Buna  karşılık PKK  ve  KCK  pratiğinde  hiç  bir  arada,  birlikte  olmamış  dünün  kölesi  birçok  genç  kadın  ve  erkek,  kendi halklarının  demokratik  ulus  inşasında  birlikte  platonik  bir  aşkla  büyük  işler  başararak  ne  kadar  güçlü kişilikler  olduklarını  da  kanıtlamışlardır.  Bu  konuda yüzlerce  kahraman  şehit  değerimiz  vardır.  Bunlar Mem  û  Zîn  olmayı  başarmış  büyük  kahramanlardır. 

Kendi  deneyimlerimi  de  bu  vesileyle  dile  getirmeyi  bir  borç  bilmekteyim.  Hatırlayabildiğim  kadarıyla  çocuk  yaştaki  ilk  oyunlarımda  kızlarla birlikte  olmayı  özgürlüğün  gereği  saymıştım.  Bacılarım  da  dahil,  evlilik  süreçlerinde  sanki  hepsini kaybetmiş  gibi  bir  duyguya  kapılmıştım.  Biraz  büyüyüp  toplumun  katı  namus  ahlâkıyla  karşılaşınca  hepten  geri  çekildim. 

Ama  bu  geri  çekiliş  kırgınlıkla  geçen  bir  geri  çekilişti.  Kadınları  çoktan  kaybettiğimizin  yavaş 


yavaş  farkına  varıyordum.  Kurulan  kadın-erkek statüsünden  hiç  memnun  olmadım.  Bu  statünün yanlışlıklar  üzerine  kurulu  olduğuna  dair  hep  şüphelerim  vardı.  Kabullenmediğim  bir  statüydü.  Bu statüye  dayalı  kadınla  birlikte  olma  istemim  hiç gelişmedi.  Bu  halimi  annem  erken  yaşlarda  fark etmiş  olmalı  ki,  bana  "Bu  halinle  kadınla  olamazsın"  demişti.  Bir  kadınımın  olmasını  gerçekten ben  de  hiç  istemedim.  İstesem  bile  kadınla  nasıl yaşayacağımı  hiç  bilmiyordum.  Büyüdükçe  kocaman  bir  bebeğe  dönüşmüştüm.  Yanı  başımdaki erkekler  birer  kadın  kurdu  olmuşlardı.  Ben  ise  bir zavallı  gibi  kalmıştım.  Kadınların  bana  yönelik  ilgilerini  hayal  meyal  hatırlıyorum.  Galiba  beni  bir 'umutsuz  vaka'  gibi  görüyorlardı.  Daha  doğrusu, sevimli  bir  yaratık  olduğumu  ama  zamana  göre olmadığımı  hissettiriyorlardı.  Herkes  kendine  bir eş,  bir  sevgili  bulurken,  ben  bu  konularda  nefes bile  alamıyordum.  Tanrı  aşkı  gibi  başka  şeylere  yönelik  aşklarım  da  yoktu.  İlgi  duyduğum  tek  husus iyi  arkadaşlıklara  sahip  olmaktı. 

Kaybedilmiş  toplumsal  kimliğin aşkı  da  gerçekleşmez 

Aniden  yaşadığım  kof  evlilik  hadisesine  gelmeden  önce,  platonik  aşk  diyebileceğim  ilgilerim vardı.  Kadındaki  tanrısal  güzelliği  fark  ettikçe derin  etkisine  giriyordum.  Ama  ne  bunu  karşı  tarafa  belirtecek  gücüm  ne  de  istemim  vardı.  Bu platonik  aşkın  temelinde  hep  yitik  ülkeyi,  Kürdistan'ı,  kaybedilmiş  kimliği  ve  Kürt'ü  görüyordum. 
Bana  göre  ülkesini  ve  kimliğini  yitirenin  güçlü,  arzulu,  iradeli  ve  gerçekleşebilir  aşkı  olamazdı.  Ne yazık  ve  acıdır  ki,  bu  tespitim  doğruydu.  Kof  ve tehlikeli  evliliğimin  temelinde  duygu  yoktu desem  yalan  olur.  Sadece  politik  amaçlıydı desem  ikiyüzlülük  yapmış  olurum.  Duygu  da,  politik  amaç  da  vardı.  O  mu  yoksa  ben  mi  ilk  kapıyı çaldım,  bilmiyorum.  Tesadüf  olduğunu  söylemem  de  pek  gerçekçi  olmaz.  Bana  göre  bu  ilişki¬ nin  tek  izahı,  yitik  ülkenin  ve  kaybedilmiş toplumsal  kimliğin  aşkının  gerçekleşemeyeceğidir.  Olup  bitenler  bu  gerçeği  doğruluyor.  O  yıllar aşkın  asla  gerçekleşmeyeceği  yıllardı.  Zaten Aram'ın  dinlediğim  müzik  parçası  da  bu  imkânsızlığı  anlatıyordu.  Bu  koşullarda  aşkın  gerçekleşemez  oluşuna  duyduğum  büyük  öfkeyle  PKK  ve 


devrimci  halk  savaşı inşasına  giriştiğimi belirtebilirim.  Çalışmalarıma  çok  sayıda kadın  katıldığında, kendileriyle  yaşadığım  kolektif  aşktı.  Bireysel  aşk  koşulları  yoktu.  Benim  dışımda  PKK içinde  ve  dışında  sayısız  kişinin  denediği  bireysel aşka  hiç  cesaret  edemedim.  Yine  korkaklığım  tutmuştu.  Daha  doğrusu,  hep  bu  tür  aşkların  imkânsızlığını  düşünüyordum.  Bu  düşüncem  de doğruydu.  O  zamanlar  aklıma  hep  'toprağın  gelini'  fikri  gelirdi.  'Benim  gelinim'  düşüncesine  asla yer  yoktu.  Benden  cesur  ve  zeki  yüzlerce  kız vardı.  Büyük  bir  kısmı  şehit  düştü.  Onların  olduğumu  hep  hissettirmek  istedim.  Ama  bu  nafile bir  çabaydı... 

Aşkın  kanunu, 

biyolojik-köleci  ilişkileri  kabul  etmez 

Bu  durumlarda  bireyde,  aşk  unsurlarında  ülkenin  özgürleşmesi,  bir  toplumun  ve  ulusun  kurtuluşu  temsil  edilmek  durumundadır.  Bu  ise  çok yoğun  askeri  ve  politik  savaşlar  gerektirir;  çok büyük  ahlaki  ve  ideolojik  güç  ister.  Ayrıca  estetiksizliği,  güzellikten  yoksunluğu  kabul  etmez.  Platonik  aşkları  olduğunu  iddia  edenlerin  aşklarını özelleştirip  somut  yaşamak  istediklerinde,  tüm  bu koşulları  karşılamaları  gerekir.  Bu  koşullara  güçleri yetmiyorsa  ya  platonik  aşka  devam  etmeleri  gerekir,  ya  da  buna  da  güç  getiremiyor  ve  anlam  veremiyorlarsa,  biyolojik  kuralların  veya  kölecil  cinsel birlikteliklerin  geçerli  olduğu  geleneksel  uygarlık ve  modernite  evliliklerini  yaşamaları  söz  konusu olacaktır.  Özgür  aşk  ile  biyolojik-kölecil  evlilik  ya  da evlilik  dışı  ilişkiler  bir  arada  olmaz.  Aşkın  kanunu bu  tür  ilişkileri  kaldırmaz. 

Büyük  kadın  şehitlerimizden,  o  yüce  değerlerden  kadının  değerli  bir  varlık  olduğunu  sonuna kadar  öğrendim.  Onlarla  yaşanan,  belki  de  yitik ülkenin  ve  kaybedilen  toplumsal  kimliğin  yeniden  ve  özgürce  kazanılış  aşkıydı.  Kaldı  ki,  bu  da çok  değerli,  büyük  ve  hakiki  aşk  sayılırdı.  Haini  ve ikiyüzlüsü  de  çok  olan  bir  aşktı  ki,  ben  de  böylelikle  Mem  û  Zin'in  anısını  hem  canlandırmış  hem de  gerçekleştirmiş  oluyordum. 


İran’ın  “İffetsiz”  Kadınları 


Hatice  ÖZHAN  /  Birikim  Dergisi 


Q: 


ueer  kuramın  öncü  isimlerinden 
Judith  Butler'in  Cinsiyet  Belası adlı  kitabıyla  tanışmayanımız yoktur.  Bu  tanışıklık,  cinsiyetin  per formatif  yapısına  ve  toplumsal  cinsiyet  meselesine  dair  kuramsal  ve pratik  anlamda  çözüm  odaklı  ilgi duyan  ya  da  bunlara  ilişkin  her iki  bazda  da  mücadele  yürüten çoğumuz  için  geçerlidir.  Yani bu  belaya  bulaşmayanımız hemen  hemen  yoktur  gibi. 

Erkek  egemen  dünyanın  sınırları  içerisinde  ikamet  eden kadın  kimliğimiz,  cinsiyet  belasıyla  bir  mücadele  içerisindedir.  Bizlerin  aklını,  cinsiyet mefhumuna  ve  cinsel  kimliklerimizin  ne  kadarının  doğal  olup olmadığına  dair  kışkırtıcı  sorularla  celbeden  bu  mücadele,  biz leri  bir  şekilde  yine  başka  bir mücadele  kapısının  önünde  bırakacaktı.  Bu  "kapı", ataerkil  dünyanın korkunç  gerçekliğine  açılır. 

Toplumsal  cinsiyet  meselesi  konu sunda  mücadele  yürüten  herkesin  bu  ka pıdan  geçtiğine,  içinden  geçme  cesareti olmasa  dahi  bu  kapının  eşiğinde  durup  ataerkil dünyanın  zifiri  karanlığına  gözleriyle  şahit  olan, karanlıktan  gözlerinin  ferini  sakınmak  zorunda kalan  nice  kadın  var.  Çoğu  da  gördükleri  ve  işittikleri  karşısında  bir  şey  yapmaksızın  durmayı değil  de,  kör  olma  pahasına  dahi  olsa  eril  dünyayla  savaşmaya  başlayan  bir  amazon  kadına dönüşür.  "Zulüm  karşısında  sessiz  duran  dilsiz şeytandır"  şiarıyla  bir  yandan  erkek  egemen dünyanın  zorluklarıyla  savaşan,  çarpışan  binlerce  amazon,  bir  yandan  da  bu  "dünyanın"  zulmüyle  acımasız  işkencelerden  geçen  kız kardeşlerinin  kulakları  sağır  eden  seslerini  du¬ 


yarlar.  Üzerinde  "Acımasız  gerçeklere  hoş  geldiniz"  yazan  patriarkinin  kapısını  kırıp  yerinden sökmek  için  kız  kardeşlerine  metanetli  güç veren  bu  seslerin  sahipleri,  İran'ın  kederli  şairi Füruğ  Ferruhzad,  Sorayya,  Zeynep  Sekaanvand Lokran,  komşuları  Minbicli  Zehra  İçel  ve  isimlerini  şimdi  burada  anamadığım  binlerce  kadındır.  Başlarındaki  "Cinsiyet  Belası"  yetmezmiş gibi,  bir  de  hayatları,  "namus  belası"yla  kop¬ 


koyu  bir  gölgeyle  çepeçevre  sarılan,  ruhlarındaki  füruğun  kaybettirilmeye  çalışıldığı  binlerce "iffetsiz"  kadın. 

İran'ın  "iffetsiz"  ve  bir  o  kadar  da  kederli  kadınlarından  Füruğ  Ferruzad,  bu  hayatta  işlediği  belki  de  en  ciddi  "Günah"ı  şiir  yazmak, içindeki  esir  kadını  edebiyatla  özgürleştirmeyi  başarmış  olmak  olduğundan patriarkinin  öfkesini  üzerine  çekti. 
Âdem'in  kaburgasından  yaratılmayı reddeden  Lilith  gibi  o  da  şiire  ve  sanata  tutunarak  "evdeki  melek"  olmayı  "iffetsizce"  reddettiğinden ötekileştirildi,  sürüldü,  ışığından, şiirlerinden  oldu. 

"İffetsiz"  bir  başka  kadın  daha: Sorayya.  Süreyya  da  diyebilirsiniz ona.  Onu  hangi  isimle  anarsanız anın  anlamı  da,  hikâyesi  de,  acısı da  aynı  "kapı"ya  çıkar.  Şeytanın önünde  dilsiz  durduğu  o  kapı.  Etrafı, bu  dünyadaki  bütün  "iffetsiz"  kadınlardan  hesap  sormak  adına  ant  içmiş "dilsiz"  erkeklerce  kuşatılan  Sorayya, ya  da  Süreyya  deyin,  ne  fark  eder, "namus  belası"na  katledildi.  Bu  kapının ardından  yükselen  çığlıklar  içerisinde  Sorayya'nınki  de  var,  recme  giderkenki  mağrur duruşu  gibi  çığlığı  da  kulakları  sağır  ediciydi ama  o  günkü  duruşu  gibi  çığlığı  da  mağrurdu. 

Namus  belasına  katledilen  Zehra  İçel  de  "iffetsiz"  kadınlardan  biri.  Minbic'in  IŞİD  tarafından  henüz  daha  işgal  altında  olduğu  2014'te recmedilerek  katledilen  Zehra  İçel  de  ölüme  giderken  Sorayya  gibi  mağrurmuş,  ayakları  onu  istemeye  istemeye  ölüme  götürürken  dahi mağrurmuş.  Etrafını  saran  dilsiz  şeytanlara  bakışı,  tıpkı  Sorayya'nınki  gibi,  ruhundaki  gül  bahçesini  izlemek  varken  şeytanları  görmezden gelmek  şeklindeymiş,  gül  kokusundan  tebessüm  ediyormuş  o  ara. 

"Dilsiz  şeytanların"  musallatına  uğrayan  "iffetsiz"  bir  kadın  daha...  Zeynep  Sekaanvand  Lokran. 


Günlerdir,  duyarlı  çevrelerce  başlatılan  imza kampanyası  ile  hayatı  kurtarılmaya  çabalanan Lokran,  hakkında  verilen  ölüm  kararı  her  an infaz  edilme  tehlikesiyle  karşı  karşıya.  Adil  olmayan  bir  yargılama  neticesinde  eşini  öldürmekten  suçlu  bulunarak  ölüme  mahkûm  edilen Lokran'ın  hikâyesini  iç  acıtıcı  bir  duruma  getiren nokta  aslında,  onun  bir  çocuk  gelin  olmasıdır. 
Zorlu  hayat  koşulları  nedeniyle  on  beş  yaşında kendisinden  yaşça  çok  büyük  biriyle  yaptığı  bir evlilikle  "namus  belası"nın  musallat  olduğu  Lokran  da,  "iffetsiz"  kadınlara  yaşamı  zehreden  İran hukukunun  pençelerinde  ölümle  burun  buruna. 
Son  duruşmasında  kendisine  birkaç  kez  tecavüz eden  eşinin  erkek  kardeşinin  cinayeti  işlediğini belirttiği  halde  sözlerinin  hiçbir  hükmü  yok.  Lokran,  şimdi  her  an,  boynuna  geçirilecek  iple  hayatından  olabilir.  Böylelikle,  yasalar  tüm  İran'ın "namusunu  temizlemiş  olacak."  İran  devleti  tarafından,  tüm  dünyanın  bilgisi  dahilinde,  bir namus  cinayetinin  işlenmesi  an  meselesi.  Bugüne  dek,  medyanın  da  kirli  algı  yönetimiyle münferit  bir  olay  olarak  algılatılan  "namus  cinayetlerinde  fail  devletler  de  olabiliyor.  Nasıl  ki toplumdan  topluma,  toplumsal  cinsiyet  kültürleri  değişiklik  gösteriyorsa,  toplumsal  cinsiyete dayalı  şiddet  ve  cinayetler  de  kültürlere  göre farklılık  gösterebilmektedir.  Dünyanın  her  yerinde  kadınlar  çeşitli  nedenlerle  ve  faillerce  öldürülmektedirler.  Bu  cinayetlerden  bir  kısmı namus  saikiyle  işlenmektedir.  Devletlerin  de yargısız  infazlarıyla  karşılaşıyoruz.  İran  devleti, işlediği  cinayetlere,  idam  kararı  durdurulamazsa eğer,  Lokran'ınkiyle  bir  yenisini  daha  ekleyecek. 
"İffetsiz"  kadınlar  mezarlığına  dönüşen  İran devleti  bu  haliyle  devam  ederse,  kozmosu  benzeri  bir  mantaliteden  yorumlayan  başka  toplumlar  ya  da  ülkeler  için  ileriki  bir  yüzyılda  esin alınan  bir  arketip  olarak  varlığını  koruyacak.  O zaman  da  biz,  üzerinde  "Acımasız  gerçeklere hoş  geldiniz"  yazısı  bulunduran  kapılarla  daha çok  karşılaşıyor  olacağız,  o  kapıların  ardından yükselen  çığlıkları  da  daha  bir  duyar  olacağız! 
Vicdanlarımızın  sesini  bastıran  gürültülü  sessizliğimize  bir  dur  diyelim!  Bu  sessizlik,  Zeynep  Sekaanvand  Lokran  için  başlatılan  imza kampanyasına  katılarak  bozulabilir  mesela! 

http://www.  acileylem.  org.  tr/eylem- detay.php?q=251 
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Jiyanek  dİ  nav  rehen  dare  de 


dinyaye  û  di  sala  1986'  an  de  bi  sengsar  ango  keviran  te  recm  kirin.  Sûreya  bi  felbaziya  hevsere  xwe, meleye  gund  û  şahideke  derevvker  dibe  qurbana be  exlaqiya  hevsere  xwe.  Sûreya  li  meydana  gund bi  amedebûna  hemû  gundiyan,  bi  avvayeke  hovane bi  keviran  te  recim  kirin.  Ji  bo  çîroka  Sûreyaye wenda  nebe  û  qedera  jinan  hemûyan  wiha  nebe, meta  we  Zehra  çîroka  we  bi  rojnamevaneke  dide nivîsîn  û  bi  cîhane  dide  bihîstin.  Piştî  30  salan  heman  bûyer  li  bajare  Minbice  bi  sere  jina  bi  nave Zehra  Icelo  hat.  Zehra  jineke  Ereb  bû  ku  li  bajare Minbice  dijiya.  Ew  di  12'  e  Sibata  sala  1974'  an  hate dinyaye  û  di  12'  e  Sibata  sala  2014'  an  li  Qada  Rebe Emnî  bi  biryara  çeteyen  DAIŞ'  e  li  ber  çaven  gele bajer,  bi  keviran  hate  recm  kirin.  Xwîşka  Zehra  ku naxwaze  nave  we  were  nivîsîn  behsa  serpehatiya Zehraye  kir. 

'Zehra  bi  hâz  û  jixwe  bavver  bû' 

Xwîşka  Zehraye  bi  rondiken  çavan  û  berîkine  ji keser  kulî qala  xwîşka  xwe  dike  û  wiha  qala  jiyana we  dike:  “  Zehra  di  zaroktiya  xwe  da  jîr  û  zîrek bû.  Em  hertim  bi  hevre  bûn,  zaroktiya  me,  civvantiya  me  bi  hevre  bihorî.  Piştî  ku  Zehra  mezin bû,  di  dibistane  de  beşa  tendûrustiye  xwend.  Di 


xwendina  xwe  da  jî  jehatî  bû.  Piştî  dibistane  Zehra li  Minbice  dest  bi  kare  tendûrustiye  kir.  Min  jî  li gel  we  kar  dikir.  Zehra  piştî  ku  zevvicî  kare  xwe neterikand.  Ji  kar  hez  dikir.  Hevjîne  Zehraye  li  derveyî  bajar  kar  dikir,  Zehra  jî  di  bajar  de  dima  û  tucaran  nedixwest  li  male  rûne.  Zehra  bi  hez  û  jixwe bavver  bû.  Piştî  demeke  Zehra  û  hevsere  xwe  hev berdan.  Bi  tena  sere  xwe  dijiya  û  kare  xwe  didomand.  Çendî  zehmetiyen  jiyane  hebûna  jî  me  bi hevre  çareser  dikir.  Jiyana  me  bi  avvayeke  xweş dibihorî.  Heta  ku  çeteyen  DAIŞ1  e  ketin  bajer.  Jiyan li  bajare  me  bû  dojeh.  Jixwe  ji  me  jinan  re  jiyan bi  her  avvayî  hate  qedexekirin.  Derketina  ji  mal,  li motorsîklete  svvarbûn,  an  jî  li  kursiyen  peşiya  seyaran  sivvarbûn  jî  qedexe  bû.  Le  dîsa  jî  Zehraye kare  xwe  didomand.  Çete  gelek  aciz  dibûn  ku  ew kare  bijîşkiye  dike.  Hertim  dixwestin  ku  hinceteke je  re  bibînin.  Rojeke  çete  hatin  Zehra  ji  male  birin û  gotin  ku  di  mala  wan  de  çek  hatine  girtin.  Bi we  hincete  Zehra  ji  male  derxistin.  Paşe  ez  jî  girtim.  Piştî  se  rojan  çete  zilameke  xerîb  anîn  û gotin  ku  tekîliya  Zehra  û  vî  zilamî  bi  hevre  heye û  ji  hev  hezdikin.  Qet  naye  bîra  min  ku  me  ew  zilam  dîtibe  jî.  Em  6  mehan  girtî  man.  Sedema  girtina  Zehra  karkirina  we  bû  û  sedema  kuştina  we jî  ev  bû  ku  bersiv  da  çeteyan." 


Xwîşka  Zehraye  beha  6  mehen  li  girtîgehe,  zor  û zehmetiyen  we  dere  dike  û  wiha  dibeje:  "Di  girtîgehe  de  em  18  jinen  misilman  û  10  jî  jinen  Ezidî hebûn.  Ewji  Şengale  anîbûn  ku  2  ji  wan  zevvicîbûn. 
Em  birçî,  tî  û  be  tişt  dihiştin.  Le  ji  wan  jinen  Ezidî  re her  tişta  derveyî exlaqe  dikirin.  Rûyen  me  bi  çarşefen  reş  girtîbû,  jinen  Şengale  rûye  wan  vekirîbû  û heroj  Emîr  dihatin  jinen  Şengalî  dikirin  rez  û  ji  xwe re  yek  hildibijartin  û  tecavvûze  wan  dikirin.  Carna çend  kesan  tecavvûz  dikirin.  Wan  digotin  xwezî  em bimirana  le  neketibûna  desten  çeteyan.  Di  nav  wan de  jineke  du  canî  jî  hebû.  Ji  bo  keç  ducanî  nebin derman  didan  wan.  Heta  Zehra  hate  kuştin  em  bi wan  re  bûn.  Roja  zehra  recim  kirin,  ew  jina  ducanî vvelidî  û  nave  keça  xwe  danî Zehra.  Paşe  xwestibûn tecavvûze  li  we  dayike  bikin  û  we  jî  xwe  şevvitandibû.  Me  paşe  hev  li  nexweşxaneye  dît.  Ji  bo  jinan girtîgeh  dojeh  bû." 

’Bila  her  kes 

dengâ  qârîna  Zehray€  bibihîze1 


MRflnlK 

•  Binevş  SARYA 


Di  dema  dagirkeriya  çeteyen  DAIŞ1  e  de Qada  Rebe  Emnî  cihe  kuştin  û  cezakirina gel  bû,  li  wir  Zehra  îcelo  jî  hate  kuştin  û  li cihe  we  darek  şîn  hatiye. 

Bajare  Minbice  ku  2  sal  û  nîvan  di  bin  dagirkeriya çeteyen  DAIŞ1  e  de  ma,  ji  pirr  serpehatiyen  bi  erîş û  hovane  re  şahidî  kir.  Niha  jî  dema  li  kolanen  bajer te  gerîn  çav  li  gelenk  şopen  van  bûyeren  bi  eş  te  kirin.  Hemû  qaden  bajar  en  mezin  û  garajen  we  bibûn cihe  serjekirin,  kuştin,  îşkencekirina  mirovan.  Miroven  ku  şekir  li  canen  wan  dikirin  heta  ku  bimirin li  bertave  dihiştin.  Dema  ku  niştecihen  bajar  behsa kiryaren  çeteyan  dikin,  hîna  ew  tirs  û  xof  di  çaven wan  de  xuya  dike.  Di  nav  bi  sedan  jin,  zarok  û  meren beguneh  de  çîroka  Zehraye  jî  ciheke  taybet  digire. 

Du  jiyan  û  du  serpâhatî 

Çîroka  Zehraya  Minbicî  û  Sûreyeya  Îranî  her  çendî salen  dûr  û  direj  ketibin  navbere  jî  le,  bi  heman  şeweye,  zihniyete  û  di  bin  nave  şerîete  de  pekhatiye. 
Sûreya  Menûçehrî  ku  ji  günde  rojavaye  rojhilate îrane  ye  bi  nave  Kerece  ye,  di  sala  1951'  an  de  te 


Şivan 

kew 

A  A  f 

u  çuk 

Jiyana  koçertiye  ,jiyaneke  xwezayî  û  dewlemend  e,  Ji  bûna  vî  jî  miroven  we  jî xwezayî  û  devvlemend  in. 

Koçer  rojane  jiyana  xwe  li  zozanan  derbaz dikin.  Jin  û  keçen  wan  diçin  beriye.  Dema  berîvan  diçin  beriye,  jiyana  wan  ji  bo  wan  her roj  zedetir  reng  bi  reng  dibe,  kef  û  xweşî,  dil şadî  dikeve  nava  kon  û  jiyana  wan. 

Di  ve  keliye  de  dema  denge  keçan  û  berxan dibin  yek  û  hedî  hedî  ber  pez  ve  diçin,  şivan  jî bilûra  xwe  ya  zirav  û  direj,  derdixîne  û  dest  bi lexistine  dike;  we  deme  hemû  ajalen  xwezaye jî  bedeng  dibin  û  guhe  xwe  didin  bilûra  şivan. 
Her  wiha  piştî  demek  derbaz  dibe  û  şûnde, çûk  ji  kewe  re  dibeje! 

-  Ew  çî  denge  heja  ye  kewe,  le  bele  heja ku  kewe  bersiv  ne  dayîsivorîjîli  serdara  güze li  çûk  û  kewe  guhdar  dike. 

Pişra  ji  çûke  dipirse,  ew  çî  denge  zelal  û xweşike  ji  kur  ve  te? 

Çûk  jî  dibeje;  'ew  denge  xweşik  û  narîn  ji bilûra  şivane  pez  te/ 

Kewa  delal  ya  ku  her  roj  û  her  cari  dixwîne û  hemû  ajalin  xwezaye  le  guhdar  dikirin,  îro  li şivan  û  bilûra  şivan  guhdar  dike.  Di  vî  keliye 


de  dema  kewe  jî  guhe  xwe  da  denge  xwezaye, xwest  değe  xwezaye  û  ya  bilûra  şivan  bike yek.  Piştî  van  hemû  gotûbejan: 

Kew  û  çûk  bi  hevdu  re  sivorîre  dibejin; "xwîşka  sivorî  were  jer  e,  eme  bihev  re  biçin  ji nez  ve  ve  dengî  zelal,  xweşik  guhdar  bikin. 


Dema  kew,  çûk  û  sivorî  digihejîn  gel  şivan, guhe  xwe  didin  bilûra  şivan,  bi  denge  bilûre re  kur  û  dûr  diçin.  Di  nava  xewn  û  xeyalen mezin  de,  carnan  li  ezmanan  û  carnan  jîli  nav xwezaya  Kudistane  re  xeyalen  xwe  berdewam dikin.  •  AsmînHELIN 


Herçend  ji  bo  xwîşka  Zehraye  bilev  kirina  wan rojan  pirr  zehmet  be  jî  le  dixwest  hemû  tişten  ku hatiye  jîn  yek  ser  û  bi  hemû  berfirehiye  bîne  ziman, daku  herkes  nave  van  jinan  ji  bîr  nebe.  Xwîşka  Zehraye  piştî  kesere  kur  dest  bi  axaftine  dike  û  wiha pede  diçe:  "Zehra  di  girtîgehe  de  jî  sere  xwe  ji  zilma wan  re  neditevvand.  Dema  Qaziye  çeteyan  je  re got  'Te  zîna  kiriye',  we  jî  got  'Ne  ku  min  zina  kiriye, we  tehemûl  nekir  ku  em  jin  debara  xwe  bikin  û werin  ba  hev.  Ez  be  gunehim,  ve  yeke  xwede  jî  dizane.  Le,  de  roj  were  hûne  di  agire  guneha  min  de bişevvitin/  Piştî  ve  bersiva  Zehraye  rûyen  ji  dojehe û  mejîyen  bi  mije  peçayî  dîsan  har  û  dîn  dibû,  denge 'zilamtiye'  bi  qerînen  hovane  olan  didan  li  ser  bajer de.  Qazî  biryar  da  ku  Zehra  were  recim  kirin.  Roja Zehra  birin,  hat  xatir  ji  min  xwest,  ji  min  re  got  'ez diçim,  le  ez  be  gunehim,  ve  jî  tene  tu  û  xwede  dizane.  Wan  çarenusa  min  wisan  nivîsandin.  Le  tu  bi hez  be,  ji  vî  bajarî  here.  Li  xwe  muqateb  be.' 

Zehra  birin  li  qada  ku  bere  garaja  seyareyan  bû, li  wir  kortalek  kolandin,  ew  heya  navike  kiribûn  nav axe.  Çete  bange  gel  kiribûn  û  ji  wan  xwestibûn  ku Zehra  recm  bikin.  Ew  zilam  bi  se  keviran  dimire,  le Zehra  pirr  li  berxwe  dide,  gelek  keviran  le  didin, dîsa  jî  Zehra  namire.  Dibînin  namire,  di  dawî  de  bi se  guleyan  dikujin.  Cenazeye  we  nîvî  dibin  goristane vedişerin  nîvî  jî  li  we  dere  dimîne.  Jixwe  her  roja îne  li  we  meydaneînsan  dikuştin.  We  roje  baraneke dijwar  barî.  Lehî  rabû.  Te  digot  qey  de  asîman  were xware.  Paşe  bi  se  rojan  li  cihe  Zehra  hate  kuştin, darek  şîn  hat.  Herkesekeji  bavver  kir  ku  Zehra  jineke beguneh  bû.  Zehra  çû,  le  xwede  ji  zaliman  re  nehîşt. 
Niha  em  li  bajare  xwe  azad  dijîn  û  bi  hatina  Meclisa Leşkerî  ya  Minbice  gelek  kefxweş  in.  Ez  hevî  dikim ku  her  kes  denge  qerîna  Zehraye  bibihîze." 

Li  cihe  ku  Zehra  hatiye  kuştin  darek  şîn  hatiye  ku gele  bajer  pe  bavver  dike  ku  ruhe  Zehraye  û  kesen hatine  kuştin  di  we  dare  de  dijî.  Ev  çîrok  jî  wek  ya Sûreya  Menûçehrî  dive  ku  bibe  cîhane  û  herkes pe  bizanibe. 
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ye.  Heya  mirov  dikare  bibeje  xeyalen  jinan  jî dibin  dagirkeriya  zilaman  de  bû.  Bavverî  dayîna xwe,  li  gor  peşketina  xwe  xeyalan  çebikin  nebû. 

Ev  rastiyen  heyî  dîtin,  di  te  de  çi  da  avakirin? 

Ez  pirr  aciz  dibûm,  min  digot  ji  vir  û  şûnde  em  nikarin  jiyanek  wek  bere  kor,  ker  û  lal  jiyan  bikin.  Me dît  ku  em  di  nav  bindestiyeke  mezin  de  dijîn  û encax  em  dikarin  xwe  xilas  bikin.  Xilasiya  me  di deste  me  de  ye,  ne  gel  zilam  e.  Hin  malbat  jî  dibejin bila  çave  keça  min  venebe,  bila  rastiyan  nebine  û li  bin  deste  min  de  be.  Ew  ne  ferqe  de  ne  ku  jiyana keçen  xwe  tarî  dikin.  Jinan  hertim  difikirî  ku  kare we  tene  kare  male  ye  û  ji  derveye  kare  male  nikare tu  kareke  bike.  Le,  jinan  ne  tene  ji  xwe  re  ji  hemû cîhane  re  dan  diyar  kirin  ka  xwedî  hez  û  bavveriyek çawan  a  şer,  tekoşîn  û  guherîne  ne.  Cîhana  jinan bi  mala  we  re  hatibû  sînordar  kirin.  Ger  em  zane bûna,  me  parastina  xwe  bikira,  bi  hezaran  keç  û jinen  me  di  ketin  deste  çeteyen  DAIŞ'  e? 

Ke  dikare  hesabe  ewqas  jinan  û  zarokan  bide.  Le, li  vir  û  şûnda  em  wek  bere  jiyan  kirine  dive  bi  tu awayî  ji  xwe  re  qebûl  nekin.  Ji  bo  ve  jî  ez  û  xwîşka xwe  beşdarî  nav  refen  YJŞ'  e  bûn.  Ji  xwe  du  birayen min  jî  di  nav  refen  YBŞ'  e  de  ne. 

Herî  zede  tişta  ku  hişt  tu  tevlî  nav  hezen  YJŞ'  e bibî,  çibû? 

Ez  berî  ku  tevlî  bibim,  min  di  derbare  şehit  Berîtan  de  gelek  tişt  bihîstibûn.  Ez  pir  je  bandor  bibûm. 
Dema  fermane  gelek  keç  û  jin  jîji  bo  nekevin  deste DAIŞ'  e  xwe  ji  zinaran  de  avetin.  We  deme  Şehît Berîtan  hat  ber  çave  min.  Ew  heta  mermiya  xwe ya  davviye  bi  dijmin  re  şer  dike.  Le  keçen  me  nikaribûn  parastina  xwe  bikin.  Ji  bo  ve  jî  min  got  dive em  her  keçek  Ezîdî  bibin  Berîtanek.  Min  filma  we jî  temaşe  kir  û  fermandariya  we  gelek  bandor  li  ser min  ava  kir.  Pevvistiya  gele  me  bi  Berîtanan  heye. 

Xwîşka  min  niha  çiya  ye.  Beşdarî  gerilla  bû.  Ez gelek  pe  ser  bilind  im.  Em  her  yek  dixwazin  bibin peşeroja  gele  xwe.  Azadiya  me  rexistin  kirina gele  me  ye. 

Bere  fermane  min  zede  bi  xwendine  hez  nedikir. 
Le,  piştî  ez  ketim  nav  kar  û  min  rexistin  nas  kir,  min dît  ku  jinekî  nezan  dibe  parçeyek  pergala  desthilatdar.  Ji  bo  ve  jî  ez  dixwazim  di  her  alî  de  xwe  peş bixim.  Min  xwe  ferî  Kurdî  kir.  Yen  ku  dîroka  xwe  nas nakin  nikarin  peşerojekxurt  avabikin.  Ji  bo  vejîem wek  keçen  Ezîdî  dive  bi  ve  zanebûne  tevbigerin  û rexistinbûna  xwe  xurt  bikin. 

Ger  di  davviye  de  gutineke  we  hebe,  em  bigirin? 

Niha  wek  arteşa  jinen  Ezîdî  em  roj  bi  roj  xwe mezin  dikin.  Niha  di  civaka  me  de  gelek  keç  nikarin xwe  îfade  bikin,  şûna  ku  li  hember  paşverûtiyan berxwe  bidin,  xwe  dikujin.  Le  dive  herî  zede  em wek  jinen  Ezîdî  li  hember  xwe  kuştinan  bisekinin. 
Em  wek  bere  beçare  nînin.  Rexistinen  me  hene, meclîsa  jinen  Ezîdî  heye,  arteşa  jinen  Ezîdî  heye. 
Dive  her  jinekî  Ezîdî  xwe  li  hember  dîroke  erkdar  bibine  û  rexistinbûna  xwe  xurt  bike.  Da  ku  em  bikarin yekîtî,  parastin  û  peşeroja  gele  xwe  ava  bikin. 


Nujiyan  ERHAN 


Le  dive  herî  zede  em  wek  jinen  Ezîdî 


Li  Şengale  dîrok  nû  de  te  nivîsandin.  Ew  çarenûsa  bebext  ku  jiyana  jinen  Ezîdî  reş  dikir, ;ji  nû  de  bi  deste  keçen  Ezîdî  wek  koka  xweji serî  de  te  hûnandin.  3  Tebaxa  2014'  an  li  Şengale komkujîû  jenosîtek  mezin  a  ku  hemû  nirxen  mirovahihe  dihat  binpe  kirin,  hat  jîn.  Be  guman  ya  herî zede  dile  me  eşand  û  bandora  xwe  li  mirovahiye kir,  tişten  ku  bi  sere  jinen  Ezîdî  de  hatibû,  bû.  Ji  ber ve  jîji  tişte  niha  herî  zede  me  wek  jin  kefxweş  dike jîserkeftina  jinen  Şengale  ye.  Ew  jinen  ku  vvekmilk hat  desteser  kirin  û  weke  bazaren  serdema  navîn de  di  bazaran  de  dihat  peşkeş  kirin.  Ev  bûyeren  der exlaqe  mirovahiye  wek  bizotek  agir  kezeba  me  dişewitand.îro  jî  evvjinana  dibin  arteş,  dibin  destan û  dibin  çiroka  li  ser  zimane  hemû  dayikan.  Yekini- yen  jinen  Şengale  (YJŞ)  wek  arteşa  jinen  Ezîdî  hem parastina  Ezîdxane,  hem  jî  bi  taybet  parastina  jinan dike.  Feyrûz  Xero  jî  wek  keçeke  Ezîdî  tevî  xwîşka xwe  beşdarî  nav  refen  YJŞ'  e  bûye.  Feyrûz  ku  di  xeyale  xwe  de  her  tim  xwe  wek  parazwanek  axa  xwe bi  çek  kiriye,  îro  tola  hezaran  salan  hildide.  Me  jî xwest  îro  çiroka  Feyrûz  bi  we  xwendevanen  heja re  parve  bikin. 


Hûn  dikarin  xwe  bi  xwendevanen  me  bidin  nas kirin? 


Berî  Fermane  te  çi  dikir  û  tu çawa  başdarî  nav  refen  YJŞ'  e  bûyî, çi  hîşt  ku  tu  biryareke  wiha  bidî? 


Berî  fermane  min  heval  nas  nedikirin.  Bave  min  peşmerge  bû.  Di  2008'  an de  bave  min  li  Şengale  erkdar  bû  û  kar dikir.  Ez  rojek  ji  mektebe  hatim  min  dît ku  hin  kesen  xerîp  li  mala  me  de  ne. 

Min  got,  'bavo  ev  kî  ne',  wîjî  ez  bersivandim  û  got,  hevalin.  Min  dîsan bi  İsrar  pirs  kir  ka  heval  kî  ne,  w î  jî pirsa  min  dîsan  bi  heman  lehna  aram bersivand  û  got;  ewen  ku  li  hember  dijmin  şer  dikin.  Her  tim  di  sere  min  de  nakokî  çedibûn.  Min  digot;  dijmin  kiye, heval  li  hember  çi  şer  dikin,  şer  kirin  tiştek çawa  ye? 

Me  li  ser  kanalan  hevalen  sere  çiya  didîtin.  Me  jî her  çare  digot  emejî  bibin  gerilla.  Ji  berku  medîdît keç  û  xorten  civvan  çeke  wan  di  deste  wan  de  ne, di  wan  şerten  here  bi  zehmet  de  jiyan  dikin.  Cardin ji  ber  ku  heybet  û  balkeşiyek  pirr  mezin  ya  gerilla heye,  her  min  xwe  wisa  li  sere  çiyan  de  xeyal  dikir. 
Xwîşka  min  heye  nave  we  Azadî  ye.  Em  temenekî de  ne.  Bave  min  du  caran  zevvicî ye.  Ew  xwîşka  min ji  dayika  me  ya  dine  ye.  Le  ji  ber  ku  em  bihevre mezin  bûn  hertim  em  wek  cevviyan  bûn.  Me  bihev re  televizyon  temaşa  dikir  û  me  digot  eme  biçin sere  çiya  û  bibin  gerîlla.  Ji  xwe  di  demeke  wiha  de ku  me  xewn  û  xeyal  diresandin  ku  em  bibin  gerîlla, em  raste  fermaneke  din  a  mezin  hatin. 


Hûn  dikarin  hineke  behsa  roja  fermane  û  tişten ku  we  jiyan  kir,  bikin? 


Ji  xwe  em  li  günde  Borik  bûn.  Xeber  hat  û gotin  DAIŞ  hatiye,  ketiye  Şengal  e.  Ji  ber  günde me  li  başure  Şengale  ye,  hin  negiştibûn  günde me.  Bave  min  got  eme  berxwe  bidin,  em  naçin. 
Heya  dereng  jî  em  man  le  piştre  gotin  li  Şengale keç  û  jin  birine.  Bave  min  got  ku  ez  nahelim  ji malbata  min  kes  bikeve  deste  wan  kafiran.  Got hûn  biçin,  eze  li  vir  bimînim.  Me  dît  ku  kes  li 


li  hember  xwe  kuştinan  bisekinin.  Em wek  bere  beçare  nînin.  Rexistinen  me hene,  meclîsa  jinen  Ezîdî  heye,  arteşa jinen  Ezîdî  heye.  Dive  her  jinekî  Ezîdî xwe  li  hember  dîroke  erkdar  bibine  û rexistinbûna  xwe  xurt  bike. 


Nave  min  Feyrûz  Xero,  ez  ji  günde  Borik  a  li  başure  Şengale  me.  Em  7  xwîşk  û  bira  ne.  Berî  fermane  ez  diçûm  dibistane,  zede  me  tiştek  wisa ku  erîş  çebibe  û  em  bi  qetlîameke  wiha  re  rû bi  rû  bibin,  texmîn  nedikir,  nedizanî.  Le,  di  xeyalen  min  de  her  tim  min  dixwest  ku  ez  rojeke  bibim  mirovek  zane  û  parastina  mafe gele  xwe  bikim.  Ji  bo  ve  jî  min  dixwast  ku ez  di  her  alî  de  xwe  peş  bixim.  Le  di  revvşa ku  em  te  de  bûn,  ew  ne  gengaz  bû.  Herkes  dizane  ku  zext  û  zordariyek  çiqas mezin  li  ser  Ezidiyan  heye.  Me  nikarîbû ku  ola  xwe  bi  avvayekî  azad  jiyan  bikira. 

Ji  bo  ve  jî  hertim  û  dayîm  min  dixwast wek  keçeke  bibim  zimane  gele  xwe. 


gund  nema  bave  min  jî  bi  me  re  hat  û  em  16  kes ji  malbatekî,  li  erebeyekî  pişta  we  vekirî  suvvar bûn  û  çûn  aliye  Rabîa.  Me  dît  ku  peşmergeyan wir  jî  berdane  û  çûne.  Heya  em  hinek  çûn,  li  segoşeya  Şerfedîne  DAIŞ'  e  li  peşiya  me  asayîş  danîbû  û  nezî  15  erebe  sekinandin.  3  endamen koma  çeteyen  DAIŞ'  e  em  nezî  100  kes  li  wir kom  kirin.  Herkeseke  çeken  xwe  li  çiyayan  de hiştibû;  ji  ber  ku  peşmergeyen  li  asayîşan  de ^  diman  çeken  gel  kom  dikir,  gel  nedevera çeken  xwe  li  gel  xwe  hilde. 

Em  hemû  ji  erebeyan  de  daxistin.  Pere  û zeren  li  gel  gel  hemû  kom  kirin.  Du  se  kesan ji  me  gotin  ku  em  li  wan  bidin  û  çeken  di deste  wan  de  bigirin.  Zilaman  yekser  gotin na  nabe,  ewe  me  hemûyan  bikujin.  Em nezî  4  saetan  li  wir  sekinandin.  Piştre  gotin ku  ewe  tiştek  bi  me  nekin.  Werin  biçin günde  xwe.  Li  erebeyekî siwar  bûn  û  ketin peşiya  me  û  gotin  li  pey  me  de  vverin,  em biçin  günde  Sinûne.  Hemû  kes  li  erebeye xwe  sivvar  bûn  û  ketin  pey  wan,  em  nezî günde  Sinûne  bûn  bave  min  erebeya  xwe da  aliye  çiya  û  ajot  û  em  wisa  xilas  bûn. 
Ewen  din  hemû  li  pey  çeteyen  DAIŞ'  e  de  çûn û  ketin  deste  wan. 

Tene  3  endamen  koma  çeteyen  DAIŞ'  e bûn,  gele  me  dikarîbû  li  wan  bide  û  xwe xilas  bike.  Le  ew  cesaret  û  vîn  di  xwe  de  nedîtin.  Li  ber  çaven  me  sed  kes  keten  deste wan.  Ez  gelek  fikirim  û  min  got;  'gelo  bi  du kesan  dikarîn  sed  kesan  zef  bikin,  dive  em xwe  xurt  bikin  û  li  xwe  bavver  bin.'  Ji  xwe  em gihiştin  çiya  demek  şunda  YPG/YPJ  gihişt  me  û re  ve  kir. 


Dema  te  şerwanen  jin  dîtin  te  çi  hîs  kir? 


Heval  bi  havvara  gel  de  hatin,  em  ewqas  kefxweş bûn  ku  ez  nikarim  ve  kefxweşiya  xwe  niha  jî  bilev bikim.  Ew  kesen  ku  me  hertim  di  kanalen  televîzyone  de  dîdîtin  û  me  digot  qey  gelek  ji  me  dûr  in, hatin  alîkariya  me  û  em  xilas  kirin.  Herkes  pirr  bandor  bû.  Bi  hezaran  zilam  li  hember  çeteyen  DAIŞ' e  reviyan,  le  van  şervvanan  jina  xwe  ji  bo  gel  feda dikirin  û  li  hember  ve  zilme  şer  dikirin.  Ev  rastiyeke vvisan  bû  ku  wekî  çirok  bû,  le  ev  rastı  li  ber  çave  me dihat  jiyan  kirin  û  heqiqetek  bû.  Me  dema  heval dîtin,  me  hez  girt.  We  deme  me  dizanîbû  ku  edî hinek  hene  ku  li  pişt  me  ne.  Ev  bavveriyek  pirr mezin  e.  Ji  ber  ku  3'  e  Tebaxe  hevî  di  çaven  jinan de  şikestibû.  Hevalen  jin  ew  heviya  ku  hatibû  tine kirin  ji  nû  de  zindî  kirin. 

Di  civaka  me  hîna  ku  keç  nedibûn  14  salî  dihatin  zevvicandin.  Li  gor  kevneşopiyan  tevdigerîn  û bi  qedera  xwe  razîbûn  li  peş  bû.  Le  îro  hertişt  guherî  û  jin  dîroke  ji  nû  de  dinivîsin.  Keçen  civvan digotin  ku  her  eme  bizevvicin,  serpehatiya  me diyar  e.  Difikirîn  û  digotin,  eme  jiyanekî  rehet jiyan  bikin.  Be  ku  nas  bikin,  bi  avvayeke  pirr  rehet dikarîbûn  li  pey  xorteke  de  biçin,  ji  ber  ku  tiştekî din  li  peşya  wan  nînbû,  yan  jî  wan  wisa  texmîn dikir.  Heya  we  deme  jî  jinan  azadî  di  zevvace  de dîdîtin,  legera  wan  derveye  ve  tunebû,  le  dema ku  dizevvîcî  jî  dîdît  ku  pirr  cüda  ye  û  çiqa  xapiya 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ZEYNEP  ERDEM 


Faşizm  sînoran  derbas  dike 


Cihan  bi  awayekî  matmayî  li  faşîzma  Erdoğan  û  AKP  e  meyze  dike.  Pişti  hewldana  darbeya  15e  tîrmeha  isal,  Erdoğan be  ser  û  ber  faşîzma  xwe  li  welat  û  derveyî  welat  da meşandin  û  he  jî  dimeşîne.  Ew  ligel  desteserkirina şaredariyen  Bakure  Kurdistan,  operasyonen  qirkirina  siyasî  û  bi  giştî  siyaseta  tunekirine  ya  li  ser  gele Kurd,  her  wiha  hem  erişeke  mezin  li  Tirkiye  hem jî  li  Bakure  Kurdistan  û  derveyî  welat  li  ser  çapemeniye  dimeşînin. 

Faşîzma  Erdoğan  12  televizyon,  11  radyo  û  bi dehan  rojname,  kovar  û  malper  gir  tin  û  qedexe kirin.  Di  nava  ve  faşizme  de  tişta  heri  zede  jî  bal  kişand,  dest  direjiya  li  ser  çapemeniya  Kurd  a  li  derveyî  welat  bû. 

Şîrketa  Eutelsat  e  bi  faşîzma  Erdoğan  re  hevkarî kir,  di  encama  ve  hevkariye  de  weşana  televizyona Med  Nûçe  û  Newroz  tv  hate  rawestandin.  Ji  ber  ku Med  Nûçe  tene  li  ser  Hotbird  e  weşan  dikir,  weşana we  sekini  û  ekrane  we  reş  bû.  Le  Newroz  tv  li  ser frekansa  Nielsat  jî  weşana  we  hebû  û  niha  jî  heye, le  weşana  we  nagihe  hemû  temaşevanen  we  ( li  Rojhelate  Kurdistan,  Bakur  û  Ewrûpa  sînyalen  ve  frekanse  nayen  girtin). 

Med  Nûçe  bi  giranî  rastiyen  ku  Hikûmeta AKP  e  ji  civaka  xwe  vedişart  dianî  ser  ekranen  xwe. 
Minak;  di  ve  deme  de  gerilla  çalakiyen  pirr  bi  bandor  û  dîrokî  lidar  xistin,  di  van  çalakiyan  de  bi dehan  polis  û  leşker,  kesen  paye  bilin  jî  di  nav  de, hatin  kuştin.  Encamen  van  çalakiyan  ji  rayagiştî  ten veşartin.  Le,  dîmenen  van  çalakiyan  bi  awayekî  bi bandor  ji  aliye  Med  Nûçe  ve  dihatin  weşandin.  Çalakiyek  sabotaj  e  a  ku  maşîneyeke  tije  leşker  û  tîmen taybet  bi  temamî  te  de  hatibûn  imha  kirin;  çapemeniya  Tirk  digot  ku  tene  leşkerek  hatiye  kuştin  û çend  kes  jî  birîndar  bûne.  Le,  me  di  dîmenan  de  dit ku  maşîn  bitemamî  hatiye  imha  kirin.  Ev  rastiyen ku  Med  Nûçeye  dianîn  ser  ekranen  xwe  û  weşana we  ya  bi  bandor  raya  gişti  ya  Tirk  bi  derewen  Erdogan-AKP  e  dihesand.  Ji  ber  we  ekranen  Med Nûçe  hate  tarî  kirin. 

Bi  taybetî  erîşa  Erdogan-AKP  e  li  ser  Newroz  tv her  kes  matmayî  hişt.  Ji  ber  ku  weşana  ve  televîzyone  bi  giranî  rû  li  Iran,  Rojhelate  Kurdistan  û  Başûre  Kurdistane  ye.  Be  guman  em  di  ekranen Newroz  tv  de  peşketinen  bi  giştî  li  hereme  û  berxwedana  Rojavaye  Kurdistane,  li  wir  xebaten  avakirina  Neteweya  Demokratik,  li  Bakure  Kurdistan  û Tirkiye  berxwedana  li  dijî  faşîzma  Erdogan-AKP  e bi  raya  giştî  re  par  ve  dikin. 

Le  Newroz  tv  bi  giranî  rojeva  Iran-Rojhelate Kurdistan  û  Başure  Kurdistane  dişopîne.  Ya  dîtir 


derveyî  Zazakî  bi  hemû  zaravayen  Kürdi  weke  Kelhorî  (Kurdiya  Xweru)  Soranî,  Kurmancî,  Hewremî û  Feylî  weşane  dike.  Piraniya  van  zaravayen  Kürdi bi  nîviskî  û  di  ware  televîzyonî  de  nayen  bikar  anîn. 
Tene  di  jiyana  heremî  ya  navxweyî  de  ev  zarava  tene bikar  anîn.  Ji  ber  we  jî  ji  bo  hebûn  û  berdewamkirina  van  zaravayan,  Newroz  tv  weke  kaniya  jiyane ye.  Dayiken  Kirmaşanî,  Xaneqînî,  Kürden  Feylî  ku bi  sede  salan  e  ji  Kurdistane  hatine  sirgûn  kirin, dîsa  li  herema  Hewreman  dema  dayikek  li  ser  ekranen  Newroz  tv  li  horeyeke  ( stranen  dengbejî  bi Hewremî)  guhdar  dike,  şad  û  bextewar  dibe. 

Bi  zimane  Farisî  jî  weşana  Newroz  tv  heye.  Bi van  weşanan  di  nava  rayagiştî  ya  Iran,  Efxanîstan  û gelek  deveren  din  ku  bi  Farisî  diaxivin,  bandoreke mezin  dide  avakirin.  Me  ev  rewş  di  pevajoya  berxwedana  Kobane  de  dît.  Weşana  Newroz  tv  bi  taybet  gelek  bandor  li  ser  Efxanîstane  kir.  Bere  jin  li vî  welatî  dihatin  kuştin  û  li  kolanan  bi  rojan  cenazeyen  wan  be  xwedî  diman.  Niha  em  dibinin  ku  bi bandora  tekoşîna  jina  Kurd  li  hereme,  jin  di  her ware  jiyane  de  tekoşîna  bidest  xistina  mafe  xwe didin  meşandin.  Ew  li  jinen  ku  bi  deste  zilaman  ten qetilkirin  xwedî  derdikevin  û  tedikoşin,  ji  bo  jin  ji van  kuştinan  rizgar  bibin. 

Li  Rojhelate  Kurdistane  polîtîkayen  bi  birçîbûne terbiyekirin  ji  aliye  rejîma  Iran  e  ve  li  peş  e.  Ji  bo  debara  jiyane  xelke  Rojhelate  Kurdistan  her  tim  û dayîm,  havin  zivistan  ferq  nake  li  ser  sînoran  bazirkagiye  dikin.  Newroz  tv  di  heman  wexte  de  denge van  kolber  û  kasibkarane. 

Iran  bikaranîna  madeyen  hişbir  di  asta  heri  bilin de  di  nava  civake  de  peş  dixe.  Newroz  tv  li  dijî  ve  jî weşanen  xurt  dike  û  van  polîtîkaye  teşîr  û  pûç  dike. 

Di  heman  deme  de  Newroz  tv  denge  girtiyan  e. 
Zexteke  mezin  di  girtîgehan  de  te  meşandin.  Hem bi  riya  malbatan  hem  jî  bi  riya  saziyen  mafe  mirovan,  denge  zindaniyan  di  ekrane  de  ji  raya  giştî  re te  ragihandin. 

Zexten  li  Irane  û  Rojhelate  Kurdistane  li  ser jinan  ten  meşandin  û  ji  bo  jin  bikaribin  xwe  ji  van zexten  dewlet  û  desthilatdariya  zilam  rizgar  bikin, Newroz  tv  weşane  dike. 

Di  encame  de  ‘Newroz  tv  deng  û  renge  gelan  e’. 
Tarîkirina  ekrane  ve  televîzyone,  tarîkirina  peşeroja zaravayen  Kürdi,  çand  û  hunera  Kürdi,  qutkirina denge  bi  hev  re  jiyana  gelan  e.  Ji  ber  we  jî  pewîste gelen  li  dijî  ve  faşîzma  Erdoğan  û  AKP  e  ku  hevkare  rejîma  Irane  ye  û  di  serî  de  li  ser  gele  Kurd  û hemû  gelan  zihne  dide  meşandin;  loma  jî  rabin  û xwedî  li  denge  xwe  derketin. 


•  Berjîn  TEKOŞER 

Di  van  salen  dawî  de  yek  ji  mijara  here  sereke  ku  hema  beje  di  rojeva  hemû  jinan de  ye,  parastina  rewa  ye.  Zedetir  jî  li  ser mijara  ka  jin  çavan  û  bi  çi  şevveyî  ve  bikarin  xwe  biparezin,  bû.  Le,  ez  dixwazim  li  ser  pediviya  zerorî  a xweparastina  rewa  a  aktîf  rawestim  û  bale  bikşînim ser  mijara  ka  çima  ev  yek  pediviyeke  ku  be  we  nabe û  ji  her  deme  zedetir  lazime  em  peşbixînin. 

Dema  ku  em  revvşa  li  cihan,  herem  û  li  çar  perçeyen  Kurdistane  peşdikeve,  digirin  ber  çavan  û dinirxînin,  hîn  zedetir  em  rastiya  heyî  dibinin. 
Hema  beje  hemû  herem  di  nav  şereke  giran deye  û  ya  ji  ve  jî  zirar  dibine  jin  û  zarok  in.  Şer here  zede  li  jine  dixe.  Jin  ji  tu  deme  wek  ve  dema ku  em  di  nav  dene  bi  her  cûre  qirkirine  re  rû  bi rû  nemaye.  Dema  ku  em  tene  Rojavaya  Kurdistane  binerin,  şere  li  Suriye  ku  her  roj  li  hereme belav  dibe  û  bi  xwe  re  bûyeren  nû  yen  tirajîk dide  avakirin;  wek  jin  çima  pediviya  me  bi  parastina  aktîf  a  rewa  heye,  hîn  zedetir  wek  rastiyeke  derdikeve  hole. 

Gotinen  cînsiyetparâz  yân  AKP 'e jinan  dike  hedef 

Helbet  ne  tene  li  vvelat,  bajar  an  jî  heremeke şer,  her  wiha  her  qadeke  civake  veguheriye qaden  qirkirina  jinan.  Li  vvelatek  wek  Tirkiye desthilatdariyek  ku  bi  gotinen  xwe  yen  cînsiyet- 


parez  her  roj  qirkirina  jinan  re  serî  dihejîne, heye.  Gotinen  cînsiyetparez  yen  desthilatdariya AKP'  e  jinan  dike  hedef  û  cisaret  dide  qatîl,  tecawûzkar  û  tacîzker  an.  Ji  xwe  dadger,  dozger  û siyasetvanen  wî  jî  j i  ber  ku  qaşo  jin  'zilam  tehrîk dike'  carekedin  jine  bi  saxî  bin  ax  dikin.  Mînak; bi  gotinen  'jin  çima  şort  li  xwe  dike,  dema  ku zilam  je  tehrîk  dibe'  an  jî  'keça  14  salî  ger  nexwaze,  ma  dibe  yek  destdirejiye  le  bike'  'jin  cihe we  mala  we  ye',  heta  digihe  asteke  ku  bi  denge bilind  kenîn  jî  ji  bo  jine  te  qedexe  kirin  û  ger  bi ya  wan  neke,  di  encam  de  çi  biqewime  've  nediyar  be',  jinan  pirr  eşkere  tehdît  dikin. 

We  deme  lazime  em  çibikin;  dibe  ku  evtişten  ku ez  niha  qala  wan  dikim  ji  bo  hin  kesan  pirr  hişk  an jî  nepekan  be  xûyan,  le  ligor  min  tiştek  ku  ne  mimkun  be  tuneye.  Ji  xwe  li  gelek  cihen  cüda  yen  cîhane  kem  be  jî  komen  parastina  jinan  hene  ku  yek ji  wan  deveran  jî  Hîndîstan  e.  Le  tişta  ku  ez  qala  ve dikim  komînen  radîkaltir  in.  Komen  ku  di  cih  de  û çalakiyen  bersivdane  yen  bi  bandor  bidin  in.  Ger em  mînak  nîşan  bidin;  eğer  îro  li  Tirkiye  jin  bi  awayeke  eşkere  li  nava  kolane  ji  aliye  bab,  hevser  an  jî dezgirtiye  xwe  te  kuştin,  helbet  li  pişt  xwe  heza devvlete  a  desthilatdar  dibîne  ku  wiha  rehet  tevdigere.  Le,  ger  yek  ji  wan  zilaman  ji  aliye  jinan  ( komen  jinan  ku  ez  qala  van  dikim  ji  se  û  çar  kesan pek  ten,  birexistinkirî  û  amadene  ji  bo  çalakiyen bersivdane,  her  wiha  ev  hejmar  dibe  kemtir  an  jî zedetir  be)  we  bi  avvayeke  here  hişk  be  cezakirin we  deme  ez  nebawerim  ku  zû  bi  zû  cisaret  bikin her  weqt  xwestin  dest  li  ser  jinan  bilind  bikin. 


Jin  bi  qirkirine  re  rû  bi  rû  ne 


Ji  ceza  kirinen  biçûk  bigire,  heya  yen  mezin  dikarin  bi  avvayen  cüda  çalakiyan  pek  bînin.  Ger  li taxeke  zilamek  bi  caran  li  dijî  hevjîn  an  jî  keça  xwe tund  û  tujiye  bikar  tîne,  dikare  ji  aliye  ve  kome  ve dest  û  lingen  wî  ben  şikandin  ku  careke  din  cisaret  bi  tiştek  wiha  neke.  Ji  ber  ku  îro  wisa  lehatiye ku  li  sertişteke  here  biçûk  jî  pirr  bi  rehetî  dikare bibeje  'ji  ber  guh  nedida  min,  min  kuşt;  lazime ew  hertim  îtaete  bi  min  bike'.  We  deme  eme  jî bejin;  tüye  nekarî  wiha  bi  erzanî  me  qetil  bikî,  em re  nadin  ve  yeke. 

Beguman  li  dijî  tevvanen  şer  an  jî  parastina  jinan li  heremen  şer  îro  arteşa  jine  ku  her  diçe  mezintir dibe,  rola  pevvîst  digire  ser  mile  xwe.  Le,  şereke  tim û  dayîm  a  li  nav  civake  jî  heye  ku  her  tim  bi  qetilkirina  jinan,  ku  îroyîn  bi  qirkirina  jinan  bi  encam  dibe, heye.  Ji  bo  bersiv  dana  vî  şerî  jî  tekoşîneke  topyekûn  a  jinan  encax  dikare  bigihe  encame.  Ger  her şaneyeke  civake,  desthilatdariye  wek  ahtapoteke dest  û  lingen  xwe  bi  ser  de  badabin  û  her  keliye behn  le  diçikîne;  pedivî  bi  şevveyeke  here  aktîf  a  parastine  heye  ku  dîsan  ji  nû  de  re  li  behn  vedana  civake  veke.  Ji  bo  ve  jî  ez  dibejim  li  dijî  qirkirine çalakiyen  radîkal  û  derbazbûna  parastina  rewa  a aktîf  elzem  e. 

Lazime  em  re  li  tund  û  tujiya  li  ser  zaroken  keç û  jinan  nedin;  em  di  her  taxeke  de  dikarin  xwe pirr  rehet  birexistin  bikin  û  dema  erîşek  li  ser zarok  an  jî  jineke  peş  ket,  di  deme  de  bersiv  bidine.  Di  her  taxeke  de  zaroken  keç,  jin  kem be  jî  pervverdeyek  a  xwe  ji  hela  fîzîkî  de çavan  bipareze,  bibînin.  Dîsan,  dema  em birexistin  kirîbin,  ger  dema  di  taxame  de yeke  dest  li  ser  jine  rakir  em  bi  dehan  jin dora  wî  teng  bikin  û  ledin;  ez  ne  bawerim  zilam  dîsan  cisaret  bi  tiştek  wiha bike.  A  girîng  em  bi  xwe  bavver  bin  û xwe  di  vî  mijare  de  birexistin  bikin.  Li cihe  ku  rexistinbûyîn  nînbe,  erîş  hertim zedetir  in.  Ji  ber  ku  ne  pekane  em  bi daxuyaniya  peşîli  qirkirina  jinan  bigirin,  em  encax  dikarin  xwe  bi  birexistin  kirina  çalakiyen  radîkal  hîn baştir  îfade  bikin  û  bibin  bersiv. 

Mînak;  "Gulabî  Gang"  ku  di  sala 
2006'an  de  ji  aliye  Sampat  Pal 
Devî  we  hatiye  avakirin  û  li  dijî her  cûre  şîdet,  zevvaca  di  temene  biçûk  de  bi  avvayeke aktîf  û  radîkal  çalakiyen bersivdane  pek  tîne. 

20.000  hezar  endamen we  yen  çalak  hene  û xwe  hema  beje  li gelek  cihan  bire- 


xistin  kiriye.  Ligor  min  li  her  dere  jin  dikarin  bi  rexistinen  wiha  radîkal  bersiven  tûnd  bidin  pergala desthilatdar  a  zilam. 


'Çima  em  bi  dengâ  bilind  nekenin' 


Başe,  em  li  Kurdistane  dikarin  çibikin;  ji  xwe  arteşa  parastina  jine  heye  û  di  nav  şereke  çalak  deye, li  çar  perçeyen  Kurdistane  tedikoşe.  Le  ji  ve  serbûxwe  di  nav  bajaran  de  rexistinen  radîkal  ku  di cih  û  dem  de  bikarin  çalakiyen  bersivdane  pek bînin,  lazim  in.  Bikare  li  dijî  zevvaca  bidare  zore,  di temene  biçûk  de  û  li  dijî  tund  û  tujiya  zilam  di dema  xwe  de  bikeve  tevgere  pevvîst  in.  Rexistinek ku  bi  sed  hezaran  endamen  xwe  hebin  û  li  hertax û  kolaneke  de  birexistin  kirîbin.  Her  wiha  bi  hezaran  endamen  xwe  yen  çalak  ku  bikarin  çalakiyen radîkal  pek  bînin  hebin;  dema  pevvîst  kir  bikaribin li  dijî  polîs  û  leşkeran  jî  bisekinin.  Yanî  rexistinek sîvîl  a  ji  sedhezaran  jinan  pek  te  û  bi  bilind  kirina denge  xwe  ji  zilam  û  pergala  wî  a  dest  hilatdar  re bibeje,  ravveste.  Rexistinbûyîneke  wisa  ku  bihele her  jinek  bi  rehetî  û  be  ku  bitirse  roj  û  şev  di  kolanen  xwe  de  bibihûre.  Kolan  nebin  cihe  tirsa  we, berovajî  bibin  cihe  jiyane  je  re. 

Çima  em  xwe  di  her  kolan,  dax  û  gundeke  de  biliştin  nekin  û  bi  denge  linge  xwe  nebin  tirs  û kabûs  ji  zilaman  re.  Çima  em  hemû  zaroken keç  ji  niha  de  ferî  nekin  ku  qîr  bike  û denge  xwe  bilind  bike.  Çima  em  jin  be ku  li  berxwe  bidin  û  tişteke  bikin,  ben kuştin;  raperîn  li  ciheke  bilind  dibe  ku behn  di  sînga  te  de  veguhere volkaneke  ber  bi  teqîne, ma  ne  ji  mejdeye behn  di  sînga  me de  xwe  difetisîne, ma  ne  wexte  em we  azad  berdin  û re  li  raperîna  xwe re  vekin. 
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Di  cihana  vvejeye  de  denseke  bihez 


•Virginia  Woolf  xwedî  ciheke  girîng  a  di  nav  peşketina  vvejeye  de  ye  û  bi  avvayeke  wiha  serkeftî jinan  dike  û  dibeje: "  Pere  qezenc  bikin,  bila  odeyeke  cüda  ku  tene  ya  we  be,  hebe  û  ji  xwe re  dem  veqetînin.  A  here  sirîns  jî  binivîsin,  be  ku  hûn  bifikirin  ka  we  zilam  çi  bejinin!.." 


Nivîskara  Îngîlîz  a  bi  nave  Adeline  Virginia Woolf,  yek  ji  peşenga  bizava  vvejeya  modernîzm  e.  Nivîskara  ku  bi  nasnameya xwe  a  Femînîstî,  roman  nivîsî,  rexneger  û  vveşangeriye  te  nasîn,  ne  tene  ruh  dide  vvejeya  Îngîlîz  a klasîk,  her  wiha  di  cih  girtina  cihe  jine  a  di  nav  vvejeye  de  jî  dibe  xwedî  roleke  girîng  û  sereke. 

"Wek  jineke  welote  min  nîne. 

Wek  jineke  ez  welateke  jî  naxwazim. 

Wek  jineke  hemû  dinya  welate  min  e." 


Adeline  Virginia  Stephen  yan  jî  bi  nave  we  Virginia  Woolf  ku  em  nas  dikin,  di  25  çileya  1882'an li  Londra  ye  hat  dinya  ye.  Babe  we  Leslie  Stephen  ku  bi  vvejeye  re  _  ^ 

mijûl  dibû  û  dayîka  we ku  her  yek  ji  wan bere  ve  careke 


zewicîbûn  ûji  ber  ve  yeke  jî  Virginia  di  navmalbateke  mezin  de  te  dinya  ye.  Di  dema  zaroktî  û  nû civvaniya  xwe  de  ku  li  pey  hev  endamen  malbata xwe  ji  dest  dide;  dayîk,  bab  û  mirina  zirxwîşka  we, ku  re  li  ber  nebaş  bûna  rewşa  we  a  derûnî  vedike, ve  li  ser  tevahiya  jiyana  we  bibandor  be.  Di  zaroktiya  xwe  de  ji  ber  devvlemendiya  pirtûkxaneya bave  xwe  we  firsenda  xwe  peş  xistine  bidest  bixe û  a  di  ve  mijare  te  xwestin  bike.  Vinginia  ku  destûr naye  dayîn  biçe  dibistane,  di  mal  de  li  gel  mamosteyen  xwe  yen  tay  bet  we  pervverdeya  latînî  û  dersen  Yewnaniya  kevnare  bibîne.  Dema  hîn  neh  salî ye,  bi  biraye  xwe  Thoby  re  kovara  heftane  amade dike  û  derdixîne. 

Di  temeneke  pirr  biçûk  de  xistibû  sere  xwe  ku bibe  nivîskar  û  xwesteka  xwîşka  we  Venassa  Bell  a  ku  bibe  wenesaz,  ew  her  du  bi azvveriyeke  mezin digihandin  hev. 


Ev  her  du  xwîşk  ketin  ser  reyeke  be  dawîn.  We  bi salan  şûnde  vveneyen  Vanessa  bibin  vveneyen berge  ji  bo  pirtûken  Virginia  ye.  Jiyana  nivîskariye a  Virginia  ye  di  sala  1895'an  de  bi  kurte  çîroken  ku ji  bo  rojnameye  dinivîsîn,  destpe  dike. 

Bi  taybetî  jî  Virginia  Woolf  dide  diyar  kirin  ku  li dijî  şevveye  jiyan  kirina  serdema  Viktoryaye  ye  û di  nivîsen  xwe  de  jî  bale  dikşîne  ser  ve  yeke. 

Lytton  Strachey  û  Virginia  VVoolf 

Di  sala  1904'an  de  piştî  mirina  bave  xwe  tevlî  biraye  xwe  li  Boomsbury  ye  bi  cih  dibin  û  ev  yek  di jiyana  we  de  dibe  sedema  guherînen  pirr  girîng. 
Di  nav  koma  Bloomsbury  ku  di  nav  de  gelek  weje- van  jî  hebûn  û  her  wiha  ji  komek  revvşenbîr  ku  bi avvayeke  azad  dikarîn  li  ser  mijaren  wek  zayendî nîqaş  bikin,  pek  dihat.  Gelek  kesen  ku  di  nav  ve kome  de  cih  digirtin,  yan  homoseksüel  yan  jî  nereme  bûn.  Herkeseke  ev  kom  wek  komeke  etîk didît.  Di  nav  ve  kome  de  gelek  kesen  navdar  yen wek  John  Maynard  Keynes,  E. M  Forster,  Roger  Fry, Duncan  Grant  û  Lytoon  Strachey  cih  digirtin. 
Woolf,  di  sala  1909'an  de  ji  bo  demeke  kin  bi Lytton  Strachey  re  dezgirtî  dimîne. 

Virginia  Woolf,  di  sala  1912'an  de  bi  Leonard Woolf  re  dizevvice.  Leonar  Woolf  ji  bo  hevjîna xwe  çapxaneke  ava  dike  û  ev  yek  jî  dibe  firsendek  baş  ji  bo  ku  Virginia  Woolf  pirtûke  ku  nivîsîne  çap  bike. 

Di  dema  ku  romana  'Di  navbera  Perdeye de'  dinivîse,  we  edî xwe  evvçed  jehatî  nebîne, vvisan  difikire  ku  hemû  hunera  xwe  ji  dest daye. 

Her  roj  bi  tirsa  ji  şer  û  stresa  ji  ber  fikra  ku qabiliyeta  xwe  ji  dest  dabe,  her  wiha  di  encama  tirs  û  xofe  dikeve  revvşeke  nebaş  a  deruniye,  di  encama  ve  revvşa  nebaş  a  derunî  de  di 
28  Adara  1941'  an  de  zedetir  nikare  ve  revvşe 
ra  bike  û  beyîken  xwe  tije  ber  dike  û  xwe  taveje çeme  Ouse  ye  ku  nezî  mala  wan  bû.  Virginia Woolf,  di  pey  xwe  de  du  nameyan  dihele.  Yekji  bo biraye  xwe  Vanessa  Bell  û  ya  din  jî  ji  bo  hevsere xwe  Leonard  Woolf. 

'Şev  û  roj' 

Virginia  Woolf  ku  wek  profesyonel  eke  di  sala 1905'  an  de  dest  bi  kare  nivîskariye  kir,  yekemîn pirtûka  xwe  a  bi  nave  The  Voyage  Out  (Revvîtiya ber  bi  derve)  di  sala  1915'  an  de  vveşand.  Nivîsîna ve  pirtûke  demeke  direj  digire  ber  xwe  û  di  nava saleke  de  se  caran  hatiye  nû  kirin;  di  serî  de  hatiye nivîsîn.  Bitaybetî  ev  pirtûka  ku  li  ser  bi  bin  xistina mirina  diya  we  ye  pirr  balkeş  û  bi  bandor  e. 

'Şev  û  roj',  romana  duyemîn  a  Virginia  VVoolfe bû.  Woolf  ku  di  romanen  xwe  de  teknîka  "herikîna hiş"  bikartanî,  pişt  re  di  romanen  xwe  yen  ezmûnî en  modern  de  şevveyeke  cihe  a  klasîk  we  ve  berhema  xwe  bi  şevveyek  rastîn  bigire  dest,  binivîse; ev  berhem,  hûnandina  bûyeran,  tesvvîr  kirina  mekanen  rastîn  û  qerekteren  ku  bi  avvayeke  rek  û pek  hatiye  nîşandayîn,  bi  nîşandana  atmosfera deme  xwedî  taybetmendiyeke  balkeş  e. 

Roman  di  sala  1920'  an  de  hat  vveşandin. 
Roman  li  ser  Londraya  bere  şere  cîhane a  I.  derbas  dibe.  Woolf,  entelîjansiyana we  deme,  fikir  û  cîhana  rih  bi  avvayeke îronî,  lebele  germ  û  bi  şevveyeke  însanî  tîne  ziman.  Mijaren  wek  mafe jine,  cûdahiyen  tebeqî,  evîn,  zevvac û  pirsgireka  azadiye,  li  ser  esase jiyan,  tekoşîn,  hevî  û  eşen  karekteren xwe  nîqaş  dike.  'Şev  û  roj',  di  heqîqeta  Katharine,  mary  û  Ralph  de  ku em  şahide  legerînen  wan  dibin  di  serpehatiya  miroven  modern  de,  metneke  kûr  û  bi  hest  a  ji  bo  fem  kirina keseke  din  e. 


Peşketina  VVoolf  a di  beşa  vvejeye  de 

Virginia  VVoolf,  dema  di sala  1931'an  de  pirtûka xwe  a  bi  nave  Pel  dinivîsîjî dida  diyar  kirin  ku  dixwaze  di 


W 


ve  pirtûka  xwe  de  tişten  pirr  cüda  ku  heya  we  de me  tu  roman  nivîseke  nekiriye,  bike  û  weke  ku  dizanîbû  we  ev  roman  neşibe  tu  romanen  ku  heya we  roje  hatibûn  nivîsîn.  (...)  Ji  ber  ku  Pel,  hem  ve bi  nivîsa  rast  be  nivîsîn,  hem  jî  wek  helbeste  be; we  hem  biba  roman,  hem  jî  lîstoka  şanoye. 

Virginia  VVoolf,  di  pirtûka  xwe  a  bi  nave  Pel  de cîhana  derve  tüne  dike.  Pirtûka  ku  jiyana  se  jin  û se  zilaman  ku  ji  zaroktiye  digire  dest  heya  dema pîr  bûna  wan,  cîhana  derve  ne  wek  objektif,  tene biqasî  ku  jiyana  wan  a  hundirîn  nîşan  bide,  radixe ber  çav  an.  Pirtûka  ku  "ne  li  ser  esase  resandina bûyereke,  li  gor  ahengeke"  hatiye  nivîsîn;  VVoolf ku  dibeje  "tiştek  ku  ne  helbest  be  çima  bikeve  nav vvejeye  de"  di  nav  du  salan  de  se  caran  dinivîse  û ligor  ahenga  denge  pelan,  bi  dengeke  bilin  û  wek helbeste  dixwîne,  sererast  dike.  Pel  ku  tam  qotbûneke  ji  romanen  rastîbîn  temsîl  dîke,  yekji  romanen  here  girînge  ku  bi  teknîka  herikîna  hiş hatiye  nivîsîn. 

Pirtûka  "Odeyek  aîde  xwe"  a  di  sala  1929'  an  de hatiye  nivîsîn,  yekji  wan  pirtûkane  ku  wek  pirtûka klasîk  a  tevgera  femînîstan  te  pejirandin.  Pirtûka behsa  ve  te  kirin,  yekji  pirtûken  here  girîng  a  tevgera  jinan  ne  û  mirovdikare  bibejeji  bo  xwendine yekji  pirtûka  here  hesan  a  Virginia  VVoolf  e  ye. 

'Nebâjin  ka  w£  zilam  çi  bifikirin' 

Virginia  VVoolf  xwedî  ciheke  girîng  a  di  nav  peşketina  vvejeye  de  ye  û  bi  avvayeke  wiha  serkeftî jinan  dike  û  dibeje: "  Pere  qezenc  bikin,  bila  odeyeke  cüda  ku  tene  ya  we  be,  hebe  û  ji  xwe  re  dem veqetînin.  A  here  girîng  jîbinivîsin,  be  ku  hûn  bifikirin  ka  we  zilam  çi  bejinin!.." 

Nivîskar,  wek  yekji  kesa  here  girîng  a  di  nav  tevgera  modernîste  te  dîtin  û  bi  ve  jehatiya  xwe  dikeve  nav  rûpelen  dîrok  e.  Her  wiha  di  peşketina roman  nivîsiye  de  xwedî  roleke  girîng  bûye. 

Pirtûken  Virginia  VVoolf  bi  zedeyî  pencî  zimanan hatiye  vvergerandin  û  beşek  ji  van  berhemen  we ji  aliye  nivîskaren  navdar  Jorge  Louis  Borges  û Marguerîte  Yourcenar  hatine  vvergerandin. 

"Çima  jiyan  wiha  trajîk  e,  çima  wiha  mîna  peyareyeke  li  qiraxa  pertgaheke  dimîne?  Li  jer  e  temaşe dikim,  sere  min  dizivire.  Nizanim  ka  eze  heya  dawiye  çavvan  bimeşim." 

"Rûpelan  bi  gotinen  tevvşomevvşo  tije  bikin.  Xirexavî  bin,  hestyar  bin.  Guh  bidin  denge  ku  ji  hûndire  we  te;  reziken  ziman,  dîsan  hemû  reziken  ku di  qada  zaniste  de  û  teknîk  de  hene,  hemûyan  bin pe  bikin;  birejînin,  biqulipînin;  hercûre  hevoka  ku keşfa  we  ye  na  jî  nîne,  bikar  bînin.  Bi  avvayeke  helbestvarî,  bi  nivîseke  sade  û  rast,  yan  jî  bi  qasî  ku  ji deste  we  te  bi  gotinen  be  wate  ku  yek  car  te  nivîsîn,  hers  bibin,  keyxweş  bibin,  heneke  xwe  bikin. 
Heya  ku  hûn  ferî  nivîse  bibin." 

Çend  gotinen  Virginia  VVoolf 

Jiyan  xewneke,  hişyarbûn  dikuje. 

Herkes  paşeroja  xwe,  bi  dile  xwe  ku  weke  rûpelen  pirtûkeke  girtî dihele  û  rehevalen  wan  tene  dikarin  ser  rûpela  ve  pirtûke  bixwînin. 

Dile  jin  weke  goreke  dimîne;  kese  ku  bikeve  nav de  nikare  derkeve.  Dile  zilam  jî  weke  dikane  dimîne;  ketin  û  derketina  kesan  be  hed  û  hesab  e. 

Pirtûkek  bi  hevoken  li  pey  hev  hatine  rez kirin  na,  ger  mirov  teşbîheke  bike,  ji  hevoken mîna  kember  û  hevoken  ku  veguherîbin  qubeyeke  pekten. 

Berhemân  Virginia  Wollf: 

Revvîtiya  ber  bi  derve  (1915) 

Şev  û  Roj  (roman)  (1919) 

Odeya  Jacob  (1922) 

Mrs  Dallovvay  (1925) 

Fanosa  Deryaye  (roman)  (1927) 

Orlando:  Çîroka  Jiyaneke  (1928) 

Pel  (roman)  (1931) 

Sal  (1937) 

Odeyek  ku  aîde  kes  be  (1929) 

Dîmenen  Londra  ye  (1931) 

Flush,  Romana  Seyeke  (1933) 

Di  navbera  Perdeye  de  (1941) 

Rojnivîsen  Virginia  VVoolfe 
Duşem  an  jî  Seşem  (1921) 

•Amedakar:  Lîlyan  ÇIYA 
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Kadın  akademileri ve  özgür  bilim  alanları 


Kadının  gerçek  gücü kadının  tarihinde  gizlidir 

Kadın,  ulus-devletin  inşa  ettiği  hanelerde  yaşayıp  eğitilmektense  kendi  inşa  edeceği  özgür  yaşam  mekânlarını  kendisi  belirlerse,  sistemin  sınırlarını  çok  güçlü  anlamda  zorlayacaktır.  Bu esaslartemelinde,  kadın  akademileşmelerine  giderken  öncelikle  kadının  kendi  özüne,  hakikatine dönmesi  gerekmektedir.  Kadının  gerçek  gücü  kadının  tarihinde  gizlidir.  Kadın  önce  tarihsel  gerçekliğini  doğru  bilince  çıkararak  özgür  zihniyeti geliştirebilir.  Bunun  bir  örneği olarak,  Rojava'da  kurulan  kadın  akademilerini  verebiliriz.  Buralarda  kadın  kendi  gerçek  tarihiyle buluştukça  daha  da  güçleniyor,  özgüveni  gelişiyor, ana  tanrıça  kültürüyle  yeniden  buluşuyor.  Tabii bundan  önce,  Kürdistan  dağlarında  yıllardır  özgürlük  mücadelesi  veren  Kürt  kadın  gerillaların kurduğu  akademilere  değinmek  gerekir.  'Zeynep Kınacı  Özgür  Kadın  Akademisi'  bunlardan  biri.  Özgürlük  mücadelesi  veren  kadınların  dağ  başlarında,  bir  ağacın  gölgesinde,  bir  kayanın  yamacında  ya  da  bir  suyun  kenarında  geliştirdikleri özgürlük  diyalogları  bugün  Rojava  Devrimi'ne  yansıyor  ve  kadın  Rojava'da  her  alanda  yaşamın içinde,  toplumun  özgürlük  mücadelesine  öncülük yapıyor.  Rojava'da  toplumsal  ihtiyaçlar  doğrultusunda  birçok  akademi  inşa  edilmiştir.  Öz  savunma  akademileri,  "Kadın  Akademisi",  "Gençlik Akademisi",  "Ekonomi  Akademisi",  "Özgür  Fikir ve  Düşünce  Akademisi"  olarak  adlandırılan  "Şehir Akademisi",  hukuk,  sosyoloji,  tarih,  kültür,  dil  ve edebiyat  akademileri,  "Siyaset  ve  Diplomasi  Akademileri"  ve  bunlarla  sürekli  ilişki  halinde  olan, her  komünde  yer  alan  "Eğitim  Komiteleri"  var. 
Buralarda  edindiğimiz  deneyimlerde  şunu  gördük:  Bilgiden  kopuşu  kadına  bir  kader  gibi  benimseterek  kendisini  meşrulaştıran  erkek  egemen cinsiyetçi  ideolojinin  kadın  ve  topluma  dayattıkları kader  değildir  ve  değişebilir. 


•  Elif  KÖKSEÇEN 

İnsanlık  var  olduğu  ilk  gününden  başlayarak edindiği  bilgi,  beceri  ve  tecrübelerini  biriktirerek  gelişim  sağladı  ve  edindiği  birikimi  paylaşım  yoluyla  birbirine  aktararak  bu  günlere  geldi. 
Tarihte  ilk  bilgi  paylaşımı  ana  kadının  yaşamdan öğrendiklerini  çocuklarıyla  paylaşmasıyla  başladı, toplumsallık  da  bunun  üzerinden  gelişti.  Kadın  yaratıcı  zihniyeti  ile  toplumsallığın  öncülüğünü  yaptı. 
Tüm  bilimlerin  temeli  kadının  doğal  toplum  aşamasında  yaşamdan  süzerek  yarattığı  zihniyetin  ve bilincin  üzerinden  gelişti.  Tarihte  toplum  ve  kadın üzerindeki  ilk  sömürü  ise  eril  zihniyetin,  kadın  zihniyetine  dayatığı  köreltme  ile  başladı. 

Biz  Kürt  kadın  hareketi  olarak,  şunun  doğruluğuna  inanıyoruz:  "Toplumun  özgürlüğü  kadının  özgürlüğü  ile  doğru  orantılıdır."  Toplumun  özgürlük eğiliminin  süreklileşmesini  sağlayan  da  kadının içinde  bulunduğu  statüdür.  Kadının  toplumsal  statüsünü  ezilen  olmaktan  çıkaracak  akademik  çalışmaların  yürütülmesi  ile  birlikte  toplumun  tüm  yaşam  alanlarına  dönük  akademik  kurumlaşmalar inşa  etmek,  alternatif  toplumu  oluşturmada  büyük bir  öneme  sahiptir.  Çünkü  kapitalist  modernite,  kadının  statüsünü,  inşa  ettiği  her  türlü  kurumlaşma ile  ezilen  olarak  tanımlamaktadır.  İktidar  ve  hegemonyanın  inşa  ettiği  yapılar  insan  üretim  merkezleri olduğu  gibi,  hegemonya  ve  iktidar  salgılar  hale  de gelmiştir.  Faucoult  bunları  haneler  olarak  tanımlar.  Faucoult  haneleri,  tımarhane,  hastane,  hapishane  olarak  ifade  ederken,  Kürt  Halk  Önderi  A. 
Öcalan  bu  hanelerin  üzerine  başkalarını  da  ekler: Okul,  üniversite,  cami,  kışla  ve  en  önemli  hane  olarak  da  aile.  Bu  haneler  günümüz  modernitesine  en çok  güç  veren  hanelerdir.  İktidarın  birikmesi  için devasa  projeler  ile  kapitalist  moderniteye  yeni  bedenler  ve  ruhlar  hazırlarlar. 

Toplumun  dirençli  kılınması 

Kadın  özgürlük  mücadelemizin  deneyimlerinden çıkardığımız  sonuçlardan  şunu  çok  iyi  gördük  ki  kadın  sorununa  sadece  kadının  yaşadığı  mevcut  sorunların  ekseninden  bakarak  çözüm  üretilemez. 
Kadın  sorunu  bugün  kadın  sığınma  evlerine  sığmayacak  kadar  büyümüştür.  Günümüzde sıkça  rastladığımız  ve  her  an  yaşamın  bir yerinde  maruz  kaldığımız,  taciz,  tecavüz,  kadın  cinayetleri,  aile  içi  şiddet v.b  daha  birçok  örneğini  sayabileceğimiz  olaylar,  yaşanan  gerçekliğin  sadece  görünürdeki  bir yüzü  ve  sonucu  olmaktadır.  Bu nedenle,  sorunun  sonuçlarıyla uğraşmak  kadar  sebeplerini de  ortadan  kaldırmak  daha  da önem  arz  etmektedir.  Çünkü; 
mevcut  durumda  kadın  sığınma  evlerinin  yaptığı,  sadece  yaşanan  sonuçların  yarattığı  yaraları  sarmaya çalışmaktır,  oysa  sorunun  sebepleri  ortadan  kaldırılmadıkça  ve köklü  bir  çözüme  kavuşturulmadığı müddetçe  bu  yaralar  hep  olacaktır. 

Kadın  akademilerinin  yürüteceği  çalışmaların  başında  kapitalist  modernitenin  kadın  ve  topluma  dönük  saldırılarına  karşı, başta  kadın  olmak  üzere  sömürüye  maruz  kalan toplumu  dirençli  kılmak  gelmektedir.  Eğer  yaşam özgürce  yaşanmıyorsa,  eylemli  kılınmıyorsa  bilincin de  pek  bir  anlamı  yoktur.  Tüm  toplumun  özgürlükten  yoksun  yaşadığı  bir  dünyada  bilginin,  bilimin ve  bilincin  de  değeri  yoktur. 


Kadının  tarihsel  ve  toplumsal  zemindeki  yeri  günyüzüne  çıkarılmamıştır.  Toplumsal  cinsiyetçilik  kadını  tarihsiz  bırakmıştır.  Tarih, toplumsal  hafıza  olarak  direniş  ve  güç  kaynağıdır.  Toplumu ve  kadını  tarihinden  koparma  teslim  almanın  ilk  şartıdır.  Kadın  kendi  tarihi  unutturularak  toplumsal  cinsiyetçiliğe  mahkûm  edilmiştir.  Erkeğin  kendisini  ezel  ve  ebed  bir  efendi  olarak  tanımlamasının  önüne  geçecek  tarihsel  dayanakları oluşturmak  kadın  tarih  akademilerinin  çalışma  zeminidir. 


Jineoloji  kadının  özgür  zihniyetiyle katılımı  demek 

Jineoloji,  uygarlık  tarihi  boyunca  kadının  bilinç ve  bilgiden  uzak  tutulmasına,  pozitivist  bilimciliğin  bilinçli  olarak  kadını  bilim  dışı  bırakmasına  karşın,  temel  araştırma  alanı  kadın  hakikati  olan  bilim esas  almaktadır.  Toplumsal  cinsiyetçiliğin  eleştirisi üzerinden  başlamak  kadar  pozitif  bilimciliğin  eleştirisi  üzerinden  başlamak  da  jineolojinin  temel  ilkesel  bir  yaklaşımıdır.  Sosyal  bilimin  tüm  bilimlerin anası  rolünü  oynaması  gerektiği  temel  bilim  anlayışımız  olduğu  gibi,  sosyal  bilimin  de  toplumdaki rolü  itibarıyla  kadını  temel  bir  bilim  alanı  olarak belirlemesi  gerekiyor.  Jineoloji  bu  anlamda  sosyal bilimin  temel  bir  alanı  olmaktadır. 
Pozitif  bilimcilik  kadını  yok  saydığı  gibi,  bilim  anlayışını,  toplumu  sisteme  en  derinden  köle  haline getirme  üzerine  oluşturmuştur.  Jineoloji  bilimin tüm  alanlarına  kadının  özgür  zihniyetiyle  katılımı demektir.  Jineoloji  kadının  kaybolan  hakikatinden yola  çıkmakla  birlikte  sosyal  bilimin  yeniden  yapılandırılmasında  temel  bir  yaklaşım  olarak  ele  alınmalıdır.  Kadın  demek  toplumsallık  demektir.  Jineoloji  kadın  bilimi  olduğu  gibi  kadın  eksenli,  kadın bakışından  bilim  de  demektir.  Kadın  toplumsal  bütünlüğün  içindeki  statüsü  ve  anlamı  açığa  çıkarılmadıkça  ve  özgürlük  eğilimi  sürekli  direnişli  kılınmadıkça,  yürütülecek  tüm  çalışmalar  eksik kalacaktır.  Toplumun  özgürlüğü  kadının  özgürlüğü ile  doğru  orantılı.  Kadın  akademileri  Kadın  Kurtuluş  İdeolojisi'nin  yaşamsallaşmasına  öncülük  misyonuna  sahip  oldukları  gibi,  jineolojinin  bilimsel  çizgisi  ile  cinsiyetçi paradigmanın  aşılarak  toplumsal zihniyetin  özgürlük  esaslarında yeniden  inşasında  da  öncülük yapacaklardır.  Eğer  toplum tüm  bileşenleri,  kurumlaşmaları,  kültürel  yapısı  ve toplumsal  hafızasıyla,  eşit¬ 


likçi,  demokratik  ve  özgürce  inşa  edilecekse,  siyaset,  ekonomi,  estetik,  etik,  ekoloji,  tarih,  edebiyat, sanat,  kültür  alanlarında  kadının  aydınlanma  kurumlaşmalarına  gitmek  gerekmektedir. 

Tarih,  toplumsal  hafıza  olarak direniş  kaynağıdır 

Kadının  tarihsel  ve  toplumsal  zemindeki  yeri  günyüzüne  çıkarılmamıştır.  Toplumsal  cinsiyetçilik  kadını  tarihsiz  bırakmıştır.  Tarih,  toplumsal  hafıza  olarak  direniş  ve  güç  kaynağıdır.  Toplumu  ve  kadını tarihinden  koparma  teslim  almanın  ilk  şartıdır.  Kadın  kendi  tarihi  unutturularak  toplumsal  cinsiyetçiliğe  mahkûm  edilmiştir.  Erkeğin  kendisini  ezel ve  ebed  bir  efendi  olarak  tanımlamasının  önüne geçecek  tarihsel  dayanakları  oluşturmak  kadın  tarih akademilerinin  çalışma  zeminidir.  Tarihi  gerçekler açığa  çıkarıldıkça  iktidarın  güncel  dayanakları  da ortadan  kaldırılacaktır. 

Kapitalist  modernite  siyaseti  iktidar  endeksli  olarak  yürütüyor.  Politika-iktidar-yönetim  olguları  iç içe  geçirilerek  bir  kavram  kargaşası  geliştirmektedir; toplumun  öz  iradesi  olan  politika  toplumdan  soyutlanmıştır,  yönetim  iktidarla  özdeş  kılınarak  toplum  iktidara  bağımlı  kılınmıştır.  Toplumun  politikayla bağı  bırakılmamıştır.  Politika,  sadece  devlet,  parti ya  da  devlete  ait  kurumlaşmaların  yürüteceği  söylemsel  bir  araç  olarak  ele  alınmıştır.  Kapitalist  modernitenin  iktidar  endeksli  siyasetinde  kadının  yeri ise  yoktur.  Erkek  egemen  zihniyet  iktidarını  kadınla paylaşmaz.  Kadın  politikadan  soyutlanarak  toplumsal  iradeden  soyutlanır.  Kadına  iktidar  alanında  yer verilse  de  bu  kendi  gerçekliğinden  kopmuş, erkeğe  benzeşmiş  kadındır.  Oysa  politika toplumun  günlük  yaşamını  geliştirdiği, kararlarını  aldığı,  özgür  irade  alanı  olmalıdır;  ahlakla  kopmaz  bağlar içinde  olan,  söylem  ve  eylemin  bir olduğu  bir  düzlem  içinde  olmalıdır. 
Eril  zihniyetin  toplum  ve  kadına  dayattığı  kirli  siyasetten  toplumu  arındırmak,  demokratik  siyaset  anlayışını  geliştirmek,  kadının  toplumsal irade  gücü  olarak  siyasette  yer  almasını  sağlamak  için  kadının  demokratik siyaset  zihniyetini  geliştirmek,  kadın  siyaset akademilerinin  başlıca  çalışmalarından  biridir. 

Kültürün  yok  oluşu toplumsal  direnişi  kırar 

Kadın  özgürlük  akademileri,  sadece  kadının toplumla  olan  ilişkilerine  değil,  aynı  zamanda  toplum-doğa  ilişkilerine  dönük  de perspektif  oluşturuyor.  Kadın-doğa,  toplum-doğa  ilişkileri  kadın  özgürlük  akademilerinde  ele  alınan  konulardandır. 
Kapitalist  modernite,  ekonomiyi  kadın dışında  hegemonik  güçlere  teslim  etmiş ve  sistemi  ayakta  tutan  en  büyük  güç olarak  merkezi  sömürü  gücü  haline  getirmiştir. 

Kültür  bir  toplumun  karakterini  belirleyen tarihsel  ve  toplumsal,  maddi  ve  manevi  değerler birikimidir.  Bugün  sistem  topluma  karşı  en  büyük savaşı  kültür  kırım  olarak  dayatmaktadır.  Kültürlerin yok  oluşu  toplumsal  direniş  odaklarının  kırılmasıdır. 
Kadın  ise  toplumsal  değerlerin  ilk  yaratıcısı  olarak ilk  kültürleşmenin  kurucusudur.  Bugün  de  topluma kültürel  alanda  açılan  savaşa  karşı  en  güçlü  direniş kadın  tarafından  geliştirilmelidir. 

Estetik;  birinci  doğa,  yani  bizi  çevreleyen fiziki  doğa  ile  ikinci  doğanın,  yani  insanın  uyumlu  birlikteliğidir.  Yaşamı, etikten  beslenerek  yorumlayıp, ona  göre  estetize  etmektir.  Bu nedenle,  kadın  özgürlük  akademileri  kapsamında  estetik  enstitülerini  de  inşa  etmek  kadın hakikatinin  toplumsal  dokuya yayılmasını  sağlayacaktır. 

Kadın  akademileri,  demokratik  modernitenin  temel  dinamiklerinden  olan  kadının  tarihsel  özünden  alacağı  güçle  kadının  özgür zihniyetini  yeniden  canlandırmanın  mekânlarıdır.  Kadın  kendi  doğası  olan  özgür  ruhundan  ve  direniş  gücünden  süzdüğü  yaşam  felsefesiyle özgür  topluma  öncülük  ediyor.  Özgür  toplumun zihniyetinin  kurumlaşması  olan  akademiler,  Kadın Kurtuluş  ideolojisi'nin  yaşamsallaştığı  ve  jineolojinin  kadın  bilimi  olarak  topluma  öncülük  ettiği  kurumlaşmalar  olacaklardır. 
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Kadının  özgür  olmadığı  bir  Kürdistan bizlerin  Kürdistan’ı  olamaz 


Kasım  1978  PKK'nin  kuruluşunu  değerlendirirken  Önderliğimizin  "kadınla m  işe  başladık"  sözleri  anlamlıdır.  Gerçekten  de  PKK'nin  ilk  kuruluş  kongresine  iki  kadının katılması  bunun  göstergesidir.  Bu  kadınlardan  birisi Sakine  Cansız  arkadaştır.  Kadınla  birlikte  özgürlük yürüyüşü  ve  bunu  sürekli  kılma  önderliğimizin  temel bir  var  oluş  ilkesidir.  Önderliğimiz  örgütsel,  toplumsal  boyutta  hamlesel  çıkışlarını  özgür  kadın  çizgisindeki  derinleşmelerle  sağlamıştır. 

PKK'nin  kuruluşu  aynı  zamanda  kadının  yeniden dirilişidir.  PKK  Önderliği  başından  itibaren  kadının özgürleşmesi  ile  yeni  bir  yaşamın  geliştirilebileceğine  inanarak  hareket  etmiştir.  Burada  Önderliğimizin  olağanüstü  özgürlükçü  yaklaşımını,  sıra  dışı duruşunu  anlamak  önem  taşımaktadır.  Kürt  kadınları  Önderlik  gerçeğine  katılım  gösterdikçe  özgürleşmeyi  derinliğine  yaşamaya  başlamış,  özgürlük yürüyüşlerinde  başarılı  olmuşlardır. 

Bugün  halen  çeşitli  çevrelerin  anlam  vermekte zorlandıkları  Önderliğimizin  kadın  özgürlüğü  ile  olan ilişkisidir.  Önderliğimiz,  kadını  mal  ve  mülk  olmaktan çıkarmanın  büyük  mücadelesini  PKK'nin  kuruluş  ve gelişim  aşamalarında  hep  bir  ilke  olarak  ele  almış  ve gelişirmiştir.  Özgür  mücadelesi  içinde  bu  ilkeyi  erkeğin  tüm  karşı  direnişine  rağmen  yaşa msallaştırm ıştır. 
Burada  büyük,  cesaretli,  yaratıcı  bir  özgürlük  savaşımı  söz  konusudur.  Kadının  kendine  ait  olması  hakikati  çerçevesinde  erkeğe  karşı  yürütülen  amansız mücadele  PKK'nin  en  özgün  yanıdır.  Hiçbir  parti içinde  kadın-  erkek  çelişkisi  ve  savaşımı  bu  denli derin  yaşanmamış,  buna  karşılık  güçlü  bir  birlik  ve yoldaşlık  ilişkisi  de  bu  denli  geliştirilememiştir.  Bu anlaşılması  zor  bir  ikilemdir.  Ama  kapitalist  modernist  değer  yargıları  ile  mücadele  edildikçe  yoldaşlık, sevgi,  maneviyat  sürekli  artmaktadır. 

Kadın  özgürlüğü 

Kürt  halkı  için  kilit  roldedir 

Kürt  halkının  ve  kadınlarının  özgürlüğü  son  derece  iç  içe¬ 


dir.  Kadınların  ve  halkımızın  mücadelesi  bütünlük içindedir.  Birbirinden  ayrıştırılamaz.  Sömürgeci  ve statükocu  devletlerin  Kürtlere  karşı  geliştirdikleri  uygulamaların  bir  benzerini  kapitalist  sistem  kadınlara karşı  geliştirmiştir.  Kürt  halkının  yapısal,  sosyolojik, psikolojik  şekillenmesi  kadınlara  benzemektedir.  Bu tarihsel  olarak  Kürtlerin  anaerkil  bir  yapı  ile  şekillenmesinden  kaynağını  almaktadır.  Dolayısı  ile  kadının  özgürleşmesi  Kürt  halkı  açısından  kilit  bir  rol oynamaktadır.  Bu  açıdan  da  kadın  yaklaşımı  açısından  özgürlük-  kölelik  ikilemi  üzerinden  hareketimiz ve  verili  sistem  arasında  büyük  bir  savaş  yaşanmaktadır.  Hiçbir  halkın  karakterinde  ve  mücadelesinde görülemeyecek  bir  iç  içelikle  bir  mücadele  sürmektedir.  Dolayısıyla  kadın  direnişi  ve  özgürlük  mücadelesi  hiçbir  halkın  özgürleşme  mücadelesinde  bu denli  kader  tayin  edici  bir  pozisyonda  olmamıştır. 

Önderliğimizin  İmralı'da  2000  yılında  kadın  özgürlüğü  için  kaleme  aldığı  şiirde  anlattığı  gibi  erkek  tanrılara  karşı  "tüm  prometeuslara  bedel"  bir  savaş yürütmüştür.  Bu  savaşta  özgür  yaşama,  özgür  aşka ulaşmanın  büyük  tutkusu  vardır.  PKK  özgür  yaşamı kurmanın  yapı  taşlarını  özgür  kadın  ve  özgür  erkekleri  mücadele  ile  yaratarak  oluşturmuştur.  Önderliğimiz  kendisini,  kadını,  toplumu  özgürleştirerek  iç mücadeleyi  büyük  bir  yaratıcılık  ve  cesaretle  derinleştirerek  alternatifi  yaratmayı  başarmıştır. 

PKK'nin  gelişim  seyri kadın  karakterlidir 

PKK'de  kadının  hakikatinden yola  çıkılarak  Kürt  kördüğümüne ve  tüm  insanlığın  sorunlarına çözüm  olabilme  yöntemi  ile  çalışmalara  yüklenilir.  Bu  açıdan  gelişim  seyri  kadın  karakterlidir. 

Kadınlar  özgürleştirdikçe  gelişim sağlayabilen  bir  harekettir  PKK. 

Kadın  karakterli  gelişim  seyri  onun evrensel  özlü  bir  hareket  olmasını da  getirmiştir. 

Kadın  özgürlük  mücadelesi  temelinde  manevi anlam  dünyasını  sürekli  geliştirilmiş  ve  büyütülmüştür.  Önderliğimizin  "özgürleşen  kadın  özgürleşen Kürdistan'dır"  sözü  çok  özlü  bir  gerçeği  yansıtmaktadır.  Önderliğimizin  yaşama  anlam  vermeye  başladığı  çocukluk  döneminden  gençliğe  geçiş  ve  sonraki yaşam  dönemlerinde  kadının  yaşam  içinde  duruşu ve  bunun  çevreye  olan  etkisi  üzerinde  çokça  durulmuştur.  Kadının  köleleştirilmesi  ile  bozulan  yaşamın  ahengi,  uyumu,  güzelliği  nasıl  tekrar yakalanacaktır?  Kadın  nasıl  özgürleşecektir? 
Erkek  nasıl  eşit  ve  özgür  yaşam  ilkelerine  çekilecektir?  Bu  temelde  özgür  ve  yeni  yaşam  nasıl  kurulacaktır?  İnsanlık  hakikatleri  temelinde  aşk  nasıl yaratılacaktır?  Bu  nedenle  "Önderlik  gerçeği  aynı  zamanda  özgür  kadını  ve  özgür  toplumu  yaratma  mücadelesidir"  demekteyiz. 

Önderliğimiz  özgür  yaşam  trendinin  yükseltilmesini  hep  kadın  özgürlük  çalışmalarındaki  gelişimle sağlamıştır.  Bu  anlamda  PKK  Önderliği  kadının  gelişimi,  özgürleşmesi  için  hep  fırsatlar  yaratmış,  önünü açmış,  hataları  olsa  da  hep  şans  tanımış  bu  anlamı ile  koruyup,  güçlendirerek,  eleştirerek  yeni  şanslar tanıyarak  hep  büyümesini  esas  almıştır. 

Kadın  Özgürlük  Hareketimiz'in  kadrolaşma  gerçeğinin  özü  Önderliğimizin  devasa  kadın  militanlığı  yaratma  savaşımına  dayanır.  Kürt  kadınlarının  kendi özü  ile  anlamlı,  tarihi  buluşması  Önderlik  gerçekliğini tanıması  ile  başlamıştır.  Kürt  kadınlarının  direniş  tarihi  neolitik  döneme  kadar  uzanır.  Ancak  Kürt  kadın gerçeğinde  bulunan  cesaret,  akıl  gücü,  emek  gücü¬ 


nün  düşünce  ile  anlamlı  hale  gelmesi,  fedakârlığı, yaşamdaki  doğal  otorite  yeteneklerinin  ortaya  çıkması  Önderlik  gerçeğine  katılması  ile  mümkün  olabilmiştir.  Önderlik  gerçeğine  doğru  bir  katılım gösterebilen  tüm  kadınlar  büyük  bir  gelişme  ve  özgürleşmeyi  yaşayabilmişlerdir. 

Özgürleşen  kadın özgürleşen  Kürdistan'dır 

Başlangıçtan  itibaren  büyük  kadın  kahraman x  şehitlerimiz,  kadın  fedailiğinin  gelişimi  tüm  bunlarla  ifade  edilebilir.  Sakine  Cansız  (SARA)  arkadaşımızla  başlayan  özgür  kadın  yaratım çalışmaları  Binevş  Agal,  Zekiye  Alkanlar'dan, Beritanlara,  Zilanlara,  Şirin  Elimhuyiler'e,  Arin Mirkan  en  son  öz  yönetim alanlarında  şehit  düşenlere kadar  uzanan  bir  gerçeklikle devam  etmektedir.  Kadın  çalışmaları  toplumsal  dinamiklerde büyük  değişime  yol  açmıştır.  Kadın  evden  çıkmış  ve tüm  toplumsal  yaşama  katılım  göstermiştir. 

Dolayısıyla  PKK'nin  kuruluşu  ile  ilk  katılım  sağlayan kadın  arkadaşlarımızdan  günümüze  kadar  gelen  tarihimiz,  kadın  emekleri  ile  birbirine  kopmaz  bağlarla bağlıdır  ve  bir  sürekliliği  vardır.  Kadın  özgürlüğü  için atılan  adımlar  kadın  ordulaşması,  kadın  partileşmesinden  bugünkü  eş  başkanlık  ve  eşit  temsiliyet  sistemine  gelinceye  kadarki  süreç  anlaşılmadan ulaşılan  düzey  doğru  tanımlanamaz.  Burada  kadınlar açısından  mücadele  hiç  de  kolay  olmamıştır.  Çok  ağır bedeller  ödenmiş,  binbir  zorluk  ve  güçlüklerle  bugünkü  aşamaya  ulaşılmıştır. 

Özgürlük  mücadelesini  yürüten  kadınlar,  PKK  içindeki  erkekler  ve  PKK'yi  öncü  kabul  eden  halkımız; kadınların  yaşadığı  bu  tarihsel  gelişim  seyrini  çelişkileri,  sorunları  anlamadan,  tüm  benliklerinde  hissetmeden  kadın  kazanımlarını  ve  değerlerini koruyamazlar.  PKK'yi  anlamak  özgür  kadın  mücadelesinin  tarihini  ve  çizgisini  anlamaktan  geçer.  PKK'de kadın  tarihi  anlaşılmadan  PKK'nin  gerçek  özü  ve  yaşanan  dönemler  de  yeteri  kadar  anlaşılamaz.  Önderliğimizin  "PKK  bir  kadın  partisidir" tanımlaması  derinlikli  anlaşılmalıdır.  PKK,  kadın özgürlük  mücadelesi  olmadan  düşünülemez. 

En  son  gerçekleştirilen  10.  Kongre  Gel  kongresinde  yüzde  elli  kadın  kotası  pratiğe  geçirildi.  KCK  yürütmesinde  yarı  yarıya  bir  temsil durumu  ilk  kez  söz  konusu  oldu.  Bu  sistemin gelişmesi  Kadın  Özgürlük  Mücadelemizin  tarihi  bir  gelişim  evresine  girdiği  anlamına  da gelmektedir.  Bu  Önderliğimizin  bir  projesi idi.  Önderlik  kadın  rengi,  iradesini  ortaya 

planlamıştır.  Kadının  özgür  olmadığı  bir 


Tüketim  sistemine darbeler  indiriyoruz 

Keza  2013  Kobane  ve  Şengal  savaşımı  ve  Rojava devrimi  ile  birlikte  kadın  hareketi  özgürlük  savaşımında  çok  büyük  gelişim  gösterdi.  YPJ  Kürt  kadınlarının  direnişçi,  özgürlükçü  çizgisinin  güçlü  hayata geçirilmesi  anlamına  gelerek  büyük  bir  rol  oynadı. 
Rojava'da  büyük  bir  kadın  devrimi  yaşandı,  yaşanmaktadır.  Günümüzde  Rojava  kadın  devrimi  bütün dünyanın  özgürlük  umudunu  yeniden  canlandıran alternatif  bir  gerçekliği  temsil  etmektedir.  Halkların,  ezilenlerin  umudu  olmaktadır. 

Kadın  Özgürlük  Hareketimiz  KJK  ve  bunun  öncü gücü  PAJK  bugün  kendisini  bir  kadın  sistemi  halinde  örgütleyerek  demokratik  ulusun  tüm  boyutlarının  yapılanmasında,  yeniden  sistem  inşasında öncü  güç  olmaktadır.  Kadının  öncülüğünde  yeni bir  yaşam  yaratılıyor.  Kapitalist  modernitenin anlam  yitimine  uğrattığı,  sadece  maddi  kültüre önem  veren  egemenlikçi  ve  tüketici  zihniyete kadın  özgürlük  savaşı  ile  büyük  darbeler  indiriyoruz.  Dünyada  birçok  feminist  ve  kadın  özgürlük  hareketlerinin  örnek  olarak  kabul  ettiği  bir  düzeye ulaşmış  bulunuyoruz.  Ancak  kadın  hareketi  olarak hem  zihniyet  hem  de  sistemsel  boyutta  kendimizi ele  almamız  gereken  boyutlar  vardır. 

Kadın  Özgürlük  Hareketimiz  Kürdistan'ın  her  yanında  Avrupa'da  örgütlüdür.  Dünyanın  her  köşesinde  dostlarımız  vardır.  Bu  örgütlü  gücümüzü  iyi değerlendirmek  durumundayız.  Siyasette,  diplomaside,  ekonomide,  kültür  ve  sanat  alanında,  basında, kısacası  yaşamın  her  alanında  daha  güçlü  rol  oynamalı  ve  etkili  olabilmeliyiz. 

PKK'nin  yeni  bir  kuruluş  yıldönümüne  daha  girilirken  Kadın  Özgürlük  Mücadelesi'ni  yükselterek katılım  sağlamaktayız.  Erkek  egemen  sistemin  21. 
yüzyıldaki  savaş,  sömürü,  yıkım,  göçertme,  yoksullaştırma,  evsiz  bırakma  planlamalarını  tersine  çevirmek  için  mücadele  ediyoruz.  21.  yüzyıl  kadın özgürleşmesinin  yüzyılı  olacaktır.  PKK  Önderliğine layık  olmak  Kürdistanlı  kadınların  kendilerini  tanıması,  bilmesi  temelinde  örgütlenmesi  ile  mümkün olabilecektir.  İnsanlığın  kurtuluşunda  kadın  özgürlük  mücadeleleri  aydınlık,  yapıcı  bir  yoldur.  PKK kadın  özgürlük  çizgisini  güçlü  bir  şekilde  temsil etmeye  devam  edecektir.  Bu  bağlamda PKK'nin  kuruluşu  kadınlara,  gençlere  tüm halkımıza,  dostlara  ve  tüm  ilerici  insanlığa  kutlu  olsun. 


%’Uİ  t*  fa,  'i 


•  Yıldız  BAYRAM 


2011  yılından  bu  yana  Rojava  Kürdistan'ında  dünyanın  ve  Ortadoğu'nun  devrim  rüzgarları  esiyor.  Ortadoğu'nun  en kadim  halkı  olan  Kürt  halkı  diğer  Ortadoğu  halklarının  da  özgürlük  sorumluluğunu  omuzlayarak yürüyor  son  5  yıldır.  Kobane,  Afrin,  Qamışlo,  Haseke,  Derik,  Serekaniye,  Gri  Spi  derken,  devrim rüzgarı  son  yılda  Şeddade,  Şehba,  Minbiç'ten  yayılmaya  devam  ediyor. 

Bir  süredir  Rojava  Kürdistan'ındayım.  Yüreğim kabara  kabara,  gözlerim  dola  dola,  ayaklarım  titreye  titreye,  düşüncelerim  altüst  ola  ola  bakıyorum  bu  topraklara.  Dinliyorum  bu  toprakların kadim  kadınlarını,  erkeklerini,  çocuklarını,  yaşlılarını  ve  gençlerini.  Toprağın  her  bir  karışına  bir  yüreğini,  canını,  hevallerini,  evlatlarını  emanet  eden analar,  babalar,  yoldaşlar  gördüm.  Her  adım  atışımı,  onlara  dokunur  diye,  incinmesinler  diye  atmaya  çalıştım.  Derik,  Qamışlo,  Berkevir,  Kobane şehitliklerinde,  Serekaniye'deki  her  evin  duvarlarında,  Kobane'nin  hala  yaralı  topraklarında  bu devrimin  öncülerini  görmek  mümkün.  Yüreğimin kabarması  da,  gözlerimin  dolması  da,  ayaklarımın titremesi  de,  düşüncelerimin  altüst  olması  da  bu kadın  ve  erkek  yiğitleri  rahatsız  etme  korkusundandı.  Onları  incitme,  onlara  cevap  olamama  korkusundandı. 

Rojava'nın  her  şehri,  her  köyü,  her  evi,  her  sokağı,  her  insanı  21.  yüzyılın  insanlık  sorumluluğunu  omuzlamanın  gurur  ve  onurunun  yanında halen  insanlığın  buna  doğru  cevap  olmasını  bekliyor. 

Gecenin  bir  vaktinde  içinde  bulunduğumuz araba  hızla  bir  kentten  diğerine  gidiyor.  Yanımdaki arkadaşlar  her  geçtiğimiz  köyde,  kentte  yaşanan direniş  anılarını  anlatıyorlar.  "Bak  şu  evin  üzerinde sayısız  mermi  izi  var.  DAİŞ  en  çok  bu  köyde  ağır yönelim  yaptı.  Ama  ne  direnişti!"  diyor  bir  ses. 
Kimlerdi  o  direniştekiler?  Kimi  15-16  yaşındakiler, kimi  50-60  yaşındakiler.  Kürdistan'ın  her  yerinden 'seferberlik  ruhuyla'  gelenler...  Türk-Fars-Arap egemenlerinin  koydukları  sınırlar  da  neydi  ki!  Rojava'da  insan,  kadın,  Kürt  ruhu  katledilirken,  kim evinde  rahat  uyuyabilir,  yemek  yiyebilir,  sevdiklerinin  yüzüne  bakabilirdi.  Bir  çağ  çöküyordu  ve  kadınlar,  insanlık,  halklar  o  yıkıntının  altına gömülmek  isteniyordu.  Kim  durabilirdi,  kim  durdurabilirdi?  Kürdistan'ın  ve  dünyanın  her  yerinden nehir  olup  aktı  insanlık  Rojava'ya...  Bir  kez  daha tarih  tekerrür  etmesin  diye,  insanlık  bir  kez  daha yenilmesin  diye. 

Rojava'da  hummalı  çalışmalar 

Kobane'de  yaşanan  direnişe  ve  bir  bütün  Rojava devrimine  Kürt  kadın  direnişçilerin  vurduğu damga  bugün  her  yerde  hissedilmeye  devam  ediyor.  Direniş  hala  devam  ediyor  çünkü.  Kobane'de tarih  direnişin  gidişatını  değiştiren,  dönemin  Türk başbakanı  Erdoğan'ın  "İşte  bakın,  Kobane  düştü düşecek"  lafını  ona  adeta  yediren  sürecin  ateşleyicisi  Şehit  Revan  oluyor.  Şehit  Zilan  (Zeynep  Kınacı)  gibi,  şehit  Beritan  (Gülnaz  Karataş)  gibi direniş  akışının  yönünü  değiştiriyor.  Örgütlü,  kararlı,  bilinçli  ve  direnişçi  kadının  koca  orduları  bile durdurabileceğini  bir  kez  daha  gösteriyor  Şehit Revan.  Eyleme  giderken  "Şehit  düştükten  sonra beni  de  her  arkadaş  gibi  anın,  hiçbir  ayrıcalık  göstermeyin"  diyecek  kadar  yoldaşlarıyla  bir  bütün olmayı  başarıyor.  Aynı  dem  içinde  harekete  geçen Şehit  Arin  Mirkan  da  şehit  Revan  gibi  tarihin  yeniden  yazanlardan  oluyor. 

Kadın  açısından  Rojava  Kürdistan'da  silahlı  direnişle  alınan  başarıların  özgür  biryaşam  sistemi  inşasının  temeli  olacağı  ancak  yeterli  olmayacağı biliniyor.  Bu  direnişleri  kadının  ve  toplumun  ruhuna,  düşüncelerine,  zihniyetine,  yaşam  tarzına yedirmek,  devrimin  %90'ını  ifade  eden  'zihniyet ve  vicdan  devrimine'  yüklenmek  gerektiği  biliniyor.  Bu  süreçte  Rojava'nın  her  yerinde  alternatif kadın  sistem  inşası  ve  toplumsal  sistem  inşasında 


hummalı  bir  çalışma  yürütülüyor.  Kurulan  komün ve  meclislerin  bilinç-form  ve  işlevselliğinin  oturtulmasına  çalışılıyor.  DAİŞ'in  temsil  ettiği  ataerkil zihniyetin  bu  toprakların  tarihinde  yeri  uzun  bir geçmişe  dayanıyor.  Ama  ondan  da  önce  bu  topraklarda  kadın  etrafında  yaratılan  komünal  toplum  sistemi  21.  yüzyıl  ile  buluşturuluyor.  Devrim adım  adım,  zorluklarıyla  beraber  devam  ediyor. 
Sadece  toprakların  sömürgecilerden  ve  talancılardan  temizlemenin  yetmediği  biliniyor.  Zihinlerde, vicdanlarda,  yaşamda  ve  toplumsal  alışkanlıklarda da  bunları  temizlemenin  kavgası  yürütülüyor. 

Komünü  olmayanlar  toplumsal  sisteme  dahil olamıyorlar.  Komün  dayanışması  çok  önemli.  Bir köyün,  mahallenin  komününde  o  yerin  tüm  sorunları  tartışılıyor.  Toplumun  temel  ihtiyaçları (ekmek,  mazot,  elektrik,  ulaşım,  sağlık,  eğitim, adalet  sorunları  vb)  komün  üyelerince  öncelikle ele  alınıyor.  Örgütlülük  tabandan  oturtuluyor.  O yerde  fırına  ihtiyaç  varsa,  komün  tartışıyor,  kararlaştırıyor,  ortaklaşılarak  yapımına  başlanıyor.  Bir komün  üyesinin  maddi  ihtiyacı  mı  var,  komün karar  alıyor  ve  toplumsal  dayanışma  devreye  giriyor.  Birey  komün  olmadan,  komün  de  bireyin gücü  olmadan  varolamayacağını  artık  öğreniyor. 
Kobane'de  bir  komün  üyesi  "aslında  bunu  yıllar önce  yaşıyorduk,  ama  kaybettik,  şimdi  yeniden kazanıyoruz"  diyor... 

Devrim  budur  işte 

Gecenin  bir  yarısında  ilerleyen  arabamız,  Rojava asayişinin  bir  kontrol  noktasına  yaklaşıyor.  Arabamız  duruyor,  camları  indiriyoruz.  20-25  yaşları  arasında  bir  asayiş  görevlisi  bizi  sıcak  bir  şekilde selamlıyor,  halimizi  hatırımızı  soruyor  ve  gereken kontrolleri  yapıyor.  Birden  gözüm  diğer  asayiş  görevlilerine  takılıyor.  Görevlilerden  biri  60  yaş  civa¬ 


rında.  Göz  göze  geliyoruz,  görevinin  ciddiyetiyle başıyla  bizi  selamlıyor.  Bana  o  an  hiç  de  60  yaşında  görünmedi,  genç  bir  duruşu  vardı  adeta. 
"Devrim  budur  işte"  dedim  kendi  kendime.  "Bir halk  genci  yaşlısıyla  varlığını  koruyor,  özgürlüğünü sağlıyor..."  Rojava  Kürdistan'ı  kendi  özgün  sistemini  geliştirmeye  çalışırken,  diğer  yandan  da  içten ve  dıştan  yapılan  saldırılara  karşı  da  direniyor.  Saldırılar  sadece  DAİŞ'ten  gelmiyor.  Özsavunması  olmayan  bir  toplumun  yenilmeye  mahkum  olacağı açık.  Bu  temelde  hemen  hemen  her  evden,  hangi düşüncede  olursa  olsun,  yurtseverlik  ruhunu  taşıyanlar  "yurt  ve  yaşam  savunma  sistemine"  katılıyorlar. 

Tabii  en  güzel  örgütlenmelerden  biri  HPC  ve HPC-JİN  örgütlemesi.  Cizire  Kantonunda  yapılan HPC-JIN  konferansına  katılma  şansım  oldu.  Köyünde,  evinde  yaşamını  sağlamaya  çalışan  kadınlar  sivil  halk  savunma  gücü  oluşumunda  yer alıyorlar.  Güzel  bir  yaşamın  güçlü  bir  şekilde  kendisini  savunması  da  gerekiyor.  Ataerkil  sistemin tüm  saldırılarına  karşı,  cinsiyetçiliğin,  milliyetçiliğin,  dinciliğin  tüm  vahşetine  karşı  kadının  özsavunması  bu.  "Ölmek  ve  öldürmek  için  değil, yaşamak  ve  yaşatmak  için"  omuzlamışlar  silahlarını...  Düşüncelerini,  iradelerini,  ruhlarını,  duygularını,  bedenlerini,  hayallerini  erkek  egemen sistemin  saldırılarına  karşı  korumak  tek  amaçları. 
Sadece  dıştan  gelen  saldırılara  karşı  da  değil, esasta  toplum  içinde  kadına  yönelik  hertürlü  şiddet-kırıma  karşı  da  görevli  ve  sorumlular.  Konferans  tartışmaları  çok  öğreticiydi.  Delegelerden bazıları  "Kontrol  noktalarında  daha  çok  sorumluluk  almak  istediklerini,  pasif  kalan  yanları  aşmak istediklerini"  belirttiler.  Tartışmaların  çözüm  temelinde  olması,  Ortadoğu'nun  kaderci-aşırı  duygusallığa  boğulmuş  düşünce  yapılanmasındaki değişim  mücadelesini  görmek  açısından  önem¬ 


liydi.  Deyim  yerindeyse  genç  kadınlar  YPJ'de  özsavunmayı  büyütürken,  analar-bacılar  da  toplumsal güvenliği  omuzluyorlar. 

Rojava  Kürdistan'ında  önem  verilen  bir  diğer inşa  çalışması  akademileşmeler.  Kongra  Star'ın en  temel  çalışmalarından  biri  bu.  Her  yerde  kadınların  eğitim  sistemini  tabandan  başlayarak oturtmak  amaçlanıyor.  Varolanların  yetersizlikleri  ele  alınıyor,  eğitim  programları  nasıl  yenilenebilir  temelinde  arayışlar  oluyor.  Akademilerin özgün  yerleri  olduğu  gibi,  özellikle  köylerde,  mahallelerde  komün  eğitimlerinin  mekanları  evler, ya  da  bir  ağacın  altı... 

Kongra  Star,  ekonomi  alanında  da  komünlerden başlayarak  kadın  kooperatifleşmesine,  kadının  bu alanda  öncü  olmasına  dönük  büyük  bir  çabası  var. 
Halen  bu  alanda  erkek  bakış  açısı  tam  aşılmış değil.  Kadının  çabasına,  emeğine  gereken  anlamı veremeyen  yaklaşımlar  da  var.  Ama  kadınların  direniş  ve  ısrarları  da  görülmeye,  öğrenilmeye değer.  Dedim  ya,  devrim  devam  ediyor. 

Ölü  toprağı  silkeleniyor 

Rojava'da  kadına  dönük  suçlar  da  yaşanıyor.  Erkek egemenlikli  sistem,  kadını  kurban  etmeyi  hala  dayatıyor.  Buna  karşı  da  adalet  ve  haklar  alanında  bir mücadele  veriliyor.  Halk  mahkemeleri  toplumsal sözleşmenin  ve  özerk  yönetimin  yasalarını  hayata geçirmeyi  esas  alıyor.  Kadınla  ilgili  kararlarda  kadın örgütlülüğünün  iradesi  esas  alınıyor.  Yine  toplumsal suçlarda  (hırsızlık  vb)  halk  mahkemeleri  ve  toplumun  demokratik  iradesi  işletilmeye  çalışılıyor.  Adalet  ve  haklar  alanında  da  toplumun  eğitilmesi önemli  bir  konu.  Çünkü  demokratik  toplumun  vicdanı,  düşünsel  iradesi  özgürleştirilirse  adil  olacağı, en  ağır  sorunların  bile  şiddete  dayanmadan  çözümlenebileceği  biliniyor.  Feodal-aşiretsel  yanların  yanında,  kapitalist  sistemin  etkilerinin  aşılması  da ancak  bu  temelde  olabilir. 

Rojava  Kürdistan'ı  son  süreçte  Kuzey  Suriye  ismiyle  yeni  bir  örgütlenme  sistemini  oluşturma aşamasına  ulaştı.  Kuzey  Suriye  Demokratik  Federasyonunu  oluşturma  çalışmaları  da  yoğunca devam  ediyor.  Bu  oluşumda  kadının  özgün  ve özerk  sistemini  geliştirme,  inşa  etme  çabaları  da oldukça  yoğun.  Minbiç'in  DAİŞ'ten  kurtarılması sonrasında  Minbiçli  kadın  ve  erkekler  büyük  bir heyecanla  meclis,  savunma  vb  çalışmalarında  yer alıyor,  aktif  katılıyorlar.  Bu  anlamda  Minbiçli  kadınlar  sadece  üstlerindeki  kara  çarşafı  değil,  binlerce  yılın  ölü  toprağını  da  üstlerinden  söküp atmaya  başladılar. 

Doktor  ve  hemşireler 
Rojava'ya  gelmeli 

Rojava'da  birçok  şeye  halen  ihtiyaç  duyuluyor. 
Sağlık  alanı  ihtiyaçları  olan  başlıca  alanlardan  biri. 
Sağlık  alanında  önemli  bir  sistem  işletiliyor.  Bir yandan  kendi  öz  yaşamını  inşa  etmeye  çalışan halk,  diğer  yandan  da  YPG-YPJ  ve  QSD  güçlerinin hamlelerine  güç  veriyorlar.  Maddi  ve  manevi  güç veriyorlar.  Sağlık  alanında  da  bir  avuç  doktor, hemşire,  hasta  bakıcı  büyük  fedakarlıklarla  hem halkın,  hem  de  savaşçıların  yaşamlarını  kurtarmaya  çalışıyorlar.  Burada  doktorlara  çok  ihtiyaç var.  İşte  bu  noktada  Avrupa'da  bu  alanda  yetkin olan  kadın  ve  erkekleri  düşündüm.  Nerdeler? 

YPJ  içinse  yazılacak,  anlatılacak  o  kadar  çok  şey var  ki...  Hamlelere  en  önde  gitmeye  devam  ediyorlar.  Gülen  yüzleri,  sıcak  bakışları,  kararlı  adımları  ile  öncülük  duruşları  daha  da  büyümüş durumda.  Erkek  egemenlikli  sistem  güçlerinden hesap  sormaya  devam  ediyorlar. 

Rojava  devriminin  inşa  alanlarında  yolumuza devam  ediyoruz.  Yeniden  yazılan  birtarihi  dışında kalarak  değil,  içinde  eriyerek  yaşamanın,  denizlere  akan  nehirin  bir  damlası  olmanın  heyecanıyla yolları  aşıyoruz.  Ezilen  her  kadının,  erkeğin,  toplumun,  kültürün,  etnik  kimliğin  'benim'  dediği  bu devrim  daha  da  büyüyerek  devam  ediyor... 


Rojava  devriminin  inşa alanlarında  yolumuza devam  ediyoruz. Yeniden yazılan  birtarihi  dışında  kalarak değil,  içinde  eriyerek  yaşamanın,  denizlere  akan  nehirin  bir  damlası  olmanın  heyecanıyla  yolları  aşıyoruz.  Ezilen  her  kadının, erkeğin,  toplumun,  kültürün,  etnik  kimliğin ‘ben+m’  i 

dediği  bu  devrim  daha  da  büyüyerek  devam  ediyor.. 
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Polonya'da,  zaten  yasak  olan  kürtajın  tamamen  yasaklanması  ve  suç  haline  getirilmesini  öngören  yasa  tasarısına  karşı  Ekim  ayı başında  kitlesel  protestolar  düzenlendi.  3  Ekim günü  ise  "Kara  Pazartesi"  adıyla  genel  greve  gidildi. 
Polonya'da  genel  grev  yapılırken  Romanya,  Belçika, Almanya,  İngiltere  ve  Fransa'da  destek  gösterileri gerçekleştirildi.  Kadınlar  öfkeliydi,  bedenleri  ve  yaşamları  hakkında  kararları  sadece  kendileri  vermek istiyorlardı.  Bu  yüzden  taşıdıkları  pankartlara,  dövizlere,  attıkları  sloganlara  en  çok  "özgürlük"  sözcüğü  eşlik  ediyordu. 

Kadınların  eylemleri  ses  getirdi. 

"Kara  Pazartesinin  ardından  Polonya  Başbakan  Yardımcısı  Jaroslavv Gowin,  ülke  çapında  yapılan  protesto ve  grevin  hükümeti  "yeniden  düşündürdüğünü"  söyleyerek  parlamentoya  gönderilen  yasa  tasarısının  uygulanmayacağını  açıkladı. 

Bu  geri  adım,  kadınların  bedenleriyle ilgili  kararı  kendilerinin  vereceği  anlamına  gelmiyordu  ne  yazık  ki.  Halihazırda  Polonya'da  kürtaja gebelik  bir  suç  neticesinde  ortaya  çıkarsa  (tecavüz, ensest  vakaları),  kadının  hayatını  tehdit  eden  bir durum  varsa  ya  da  fetüste  tespit  edilen,  yaşamın devam  etmesine  engel  olacak  anomali  durumlarında  izin  veriliyor.  Şu  an  askıya  alınan  tasarı  ise, bu  durumlar  söz  konusu  olduğunda  bile  kürtajı  yasaklayacak  bir  düzenlemeyi  içeriyordu. 

Polonya'daki  yasa  tasarısı  hayata  geçirilseydi,  kürtaj  yaptırdığı  ortaya  çıkan  kadınlar  5  yıla  kadar  hapis cezası  alabilir,  kürtajı  yapan  doktorlara  da  cezaevi yolu  açılabilirdi.  Kamuoyu  araştırma  şirketi  Ipsos'un Polonya'da  yaptığı  ankette,  nüfusun  sadece  yüzde ll'inin  tasarıya  destek  verdiği  ortaya  çıkmıştı.  Araştırmaya  katılanların  yaklaşık  3'te  biri  mevcut  kürtaj kısıtlamalarının  da  gevşetilmesi  gerektiğini  savunmuştu.  Ülkede  yasal  olarak  bitirilen  gebeliklerin  sayısı  2  bin  civarında.  Yasa  dışı  kürtaj  sayısının  ise  10 
bin  ile  150  bin  arasında  değiştiği  düşünülüyor. 

Son  dönemlerde  kürtaj  da  dahil  olmak  üzere  kadınların  bedenleri,  muhafazakâr  ideolojilerin  ve  kapitalizmin  ihtiyaçlarına  göre  daha  fazla  oranlarda tartışma  konusu  yapılıyor  ve  bir  taraftan  eşitlikten söz  edilirken  diğer  taraftan  kadınlar  sadece  anne ve  eş  olarak  tarif  edilmek  isteniyor,  durmadan  geleneksel  roller  hatırlatılıyor.. 

İspanya  örneği:  Asıl  olarak  kadınların  bedenlerine  doğurganlıkları  üzerinden  tahakküm  kurmayı, 


ataerki  ve  kapitalizmin  süre  gidebilmesinin  koşullarını  yaratmayı  içeren  kürtajla  ilgili  tartışmalar  son bir  kaç  yıl  içinde  bir  çok  ülkede  yeniden  alevlendi. 
Bunlardan  biri  de  2014  yılında  İspanya'da  yaşandı. 
Nüfusun  büyük  bir  bölümü  Katolik  Hıristiyan  olan İspanya'da  kürtaj  konusu  üzerine  uzun  süren  tartışmalara  nokta  yine  kadın  örgütlerinin  ve  kadınların mücadelesiyle  konuldu.  Ülkedeki  kürtaj  yasasının temelini  oluşturan  düzenleme  1985'te  yapılmış  ve yine  kadının  sağlığının  tehlikede  olması,  tecavüz sonucu  gebelik  ya  da  ceninin  engelli  olduğunun  anlaşılması  durumunda  kürtaja  izin verilmişti.  Gebeliğin  12'inci  haftasına  kadar yasal  kürtaj  yolu  da  bu  düzenlemeyle  birlikte  açılmıştı.  2010  yılında  sosyal  demokratlar  iktidardayken  çıkarılan yeni  bir  yasayla  kürtaj  haklarının  kapsamı  genişletilmiş  ve  yasal  süre  gebeliğin  14'üncü  haftasına  kadar  çıkarılmıştı.  Engelli cenin  durumunda  ise  22  hafta  süre tanınması  kararlaştırılmıştı.  2014  de  yasanın  sertleştirilmek  istenmesine  karşı  kitlesel  eylemler  düzenlenmişti.  Sonuçta  İspanya'da  da  kürtajı  anne sağlığının  tehlikede  olması  ya  da  tecavüz  sonucu gebelik  durumları  hariç  yasaklamayı  öngören  yasa tasarısını  Başbakan  Mariano  Rajoy  geri  çekmek  zorunda  kalmıştı.  Yasanın  en  katı  savunucularından Adalet  Bakanı  Alberto  Ruiz-Gallardon  ise  karar  üzerine  istifa  etmişti. 

Türkiye  örneği:  Kürtaj  2012  yılında  Türkiye'nin de  gündemindeydi.  Dönemin  Başbakanı  Recep  Tayyip  Erdoğan'ın  açıklamalarıyla  gündeme  gelen  "Kür¬ 


taj  Yasası"  tepkiyle  karşılanmış, 

"Benim  bedenim  benim  kararım" 
sloganıyla  başlatılan  kampanyalar büyük  destek  bulmuştu.  Türkiye'de halen  yürürlükte  olan  ilgili  yasalara göre  10  haftayı  geçmeyen  gebeliklerde  kürtaj  serbest.  Ancak  kürtaj hakkı  kamu  hastanelerinde  fiili  olarak engelleniyor.  12  kadın  örgütü  tarafından  yapılan araştırma,  büyük  şehirlerdeki  birkaç  hastane  dışında yasal  kürtaj  hakkına  erişilemediğini  ortaya  koymuştu.  (Kamu  Hastaneleri  Kürtaj  Uygulamaları Araştırma  Raporu  2016) 

Brezilya  örneği:  Kürtajın  yasal  olmadığı,  Brezilya'da  da  iki  yıldır  yasanın  daha  da  sertleştirilmesi gündemde.  Kürtajın  sınırlarını  yeniden  tanımlayan yasa  değişikliği,  Brezilya'da  da  kitlesel  eylemlerle protesto  ediliyor.  Brezilyalı  kadınlar  sadece  tecavüze uğradıklarında,  hayatları  tehlike  altındaysa  ya  da ceninde  beyin  deformasyonu  tespit  edildiyse  kürtaj olabiliyorlar.  Tasarı,  tecavüz  mağdurlarının  en  yakın polis  merkezine  durumu  bildirmelerini  ve  vücut muayenesinden  geçmelerini  gerekli  kılıyor.  Öte  yandan  yasa  değişikliği  tecavüz  mağduru  dahi  olsa  kürtaj  için  kadını  cesaretlendiren  yardım  ve  teşvik  eden sağlıkçıların  10  yıla  kadar  hapis  cezasıyla  yargılanmalarının  önünü  açıyor.  Brezilyalı  kadınlar,  eğer yasa  değişirse  hiçbir  sağlık  çalışanının  tecavüz  vakalarında  dahi  gebeliği  önleyici  sağlık  bilgisi  ve  desteğini  sunamayacaklarını  bu  anlamda  ertesi  gün hapının  da  pratikte  yasaklanmış  olacağını  vurguluyorlar.  Tecavüz  vakaları  Brezilya'da  oldukça  yaygın, neredeyse  her  on  dakikada  bir  kadın  tecavüze  uğruyor.  Kadın  örgütleri  bu  tasarının  tecavüz  bildirimlerini azaltacağını  ve  mağdurlarda  travmalara  yol  açacağını  düşünüyor.  Brezilyalı  kadınların  kürtaj  hakkı için  mücadelesi  aslında  gündemden  hiç  düşmüyor. 
Sene  başında  da  zika  nedeniyle  bir  grup  aktivist, virüsü  kapan  gebe  kadınlara  kürtaj  izni  verilmesi için  harekete  geçmişti.  Polonya,  İspanya,  Türkiye ve  Brezilya  örneklerine  Meksika  ya  da  İrlanda'daki tartışmaları  da  ekleyebiliriz.  Zira  bu  ülkelerde  de tartışmalar  yine  aynı  minvalde  sürüyor. 

Yılda  56  milyon:  2012  yılı  itibariyle  73  ülkede kürtaj  serbest;  çoğunluğu  Güney  Amerika,  Afrika ve  Güneydoğu  Asya'da  olmak  üzere  68  ülkede  yasak.  Kürtaja  yalnızca  belirli  durumlarda  izin  veren 
58  ülke  var.  Bazı  ülkelerde  kürtaj  yasağı  hiçbir  istisna 
olmaksızın  uygulanıyor.  2012  verileri,  durumun  vahametini  göstermeye  tam  olarak  yetmiyor  zira  kürtajın  serbest  olduğu  yerlerde  yasakların  gündeme gelmesi,  yasağın  olduğu  yerlerde  ise  kadınların  lehine  yasal  düzenlemeler  yapılması  için  çok  sayıda tartışmanın  yanı  sıra  protesto  ve  eylemler  sürüp gidiyor. 

Dünya  Sağlık  Örgütü'nün  Gutmmacher  Enstitüsü ile  birlikte  yapılan  2016  yılı  kürtaj  araştırmasına göre  her  yıl  56  milyon  gebelik  sonlandırılıyor.  DSÖ 
2008  yılında  da  benzer  bir  araştırma  yayınlamış 
kürtaj  yasağının,  operasyonların  riskli  koşullarda, çoğu  zaman  tıbbi  eğitim  almamış  kişiler  tarafından yapılmasına  sebep  olduğunu  belirtip,  yasağın  bulunduğu  ülkelerde  operasyon  sırasında  ölüm  sayısının  yüksekliğine  dikkat  çekmişti.  Yine  2008  rakamlarına  göre,  yasa  dışı  kürtaj  ameliyatlarında çıkan  komplikasyonlar  nedeniyle  ise  yaklaşık  8  buçuk  milyon  kadın  sağlığını  kaybediyor. 

Yıllar  geçse  de  üstünden... 

Aslına  bakılırsa  Avrupa'da  da  kürtaj  hakkı  için  mücadele  çok  uzun  bir  süredir  devam  ediyor.  Malta, İrlanda  gibi  ülkelerde  de  halen  yasak  olsa  da  bir çok  Avrupa  ülkesinde  uzun  süren  mücadelelerle kürtaja  imkan  tanıyan  yasa  değişiklikleri  yapıldı. 

Örneğin  Almanya'da  "Kürtaj"  tanımlaması  ilk  kez 
1532  yılında  Kral  V.  Kari  döneminde  yayınlanan  ceza 
yasası  "Constitutio  Criminalis  Carolina"da  yer  aldı. 
Buna  göre  gebeliğin  üçüncü  ayında  çocuğunu  düşüren  kadına  önce  kızgın  kerpetenle  işkence  ardından  kılıçla  kafasının  kesilmesi  yoluyla  idam  cezası uygulanıyordu.  1768  yılına  gelindiğinde  işkenceden vazgeçilmişti  ama  idam  devam  ediyordu.  Ayrıca bekar  oldukları  halde  gebe  kalanlar,  çocukları  doğurduktan  sonra  kırbaçla  cezalandırılıyordu.  Paragraf  218  adıyla  anılan  anti  kürtaj  yasasının  ilk  versiyonu  ise  1871  yılında  yürürlüğe  girdi  ve  yüzlerce 


Polonya’da  yaşananlar  bir  kez  daha  yüzyıllardır,  bedenlerimiz,  doğurganlıklanmız,  emeğimiz  üzerinde  dönen  bunca tartışmanın  üzerimizde  kurulan  baskı,  şiddet,  yasal  yaptırımlar,  milliyetçi,  militarist  ya  da  gerici  söylemlerin  birbiriyle  bağlantılı  olduğunu  belki  de  bir  kez  daha  hepimize  anımsattı. 
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Nevvaya  Jin  | 


üncel 


kadının  cezalandırılmasına  neden  oldu.  Fransa'da ise  1556  yılındaki  kraliyet  emrine  göre  kadınların gebelikleri  kayda  geçirildi  ve  çocukları  vaftizden önce  ölen  kadınlar  ölüm  cezasına  çarptırılıyordu. 

Sylvia  Federici,  Avrupa'da  feodalizmden  kapitalizme  geçiş  sürecini  incelediği  Caliban  ve  Cadı  (Otonom  Yayıncılık  2014)  adlı  çalışmasında,  kadınların sömürülmesinin  ve  bedenlerine  el  konulmasının bu  süreçte  aldığı  biçimin,  kapitalizmin  daha  sonraki evreleri  açısından  da  belirleyici  olduğunu  dile  getirir. 
Federici'ye  göre,  ev  içi  alanın  oluşumu,  bilhassa doğum  ve  doğurganlığa  ilişkin  meseleler,  bu  yeni sömürü  ve  el  koyma  biçiminin  merkezini  oluşturur. 
17.  yüzyılda,  Fransa  ve  İngiltere'de  devlet,  kapitalist bir  yeniden  üretim  politikasının  çekirdeğini  oluşturan,  doğurmayı  teşvik  eden  önlemler  almıştı.  Mülkiyet  devrinin  ve  işgücünün  yeniden  üretiminin  temel  kurumu  olarak  aileye  yeni  bir  önem  verilmeye başlandı.  Bu  gelişmelere  eş  zamanlı  olarak  nüfus sayımlarının  başladığını  ve  devletin  cinselliğin,  doğurganlığın  ve  aile  hayatının  denetimine  müdahale ettiğini  görüyoruz. 

Devletin  bu  konuda  attığı  temel  adımın  ise  kadınlara  karşı  açıkça  onların  kendi  bedenleri  ve  yeniden üretimleri  üzerindeki  kontrolünü  kırmayı  amaçlayan gerçek  bir  savaş  açmak  olduğunu  söyleyen  Federici, bu  savaşın  cadı  avı  aracılığıyla  yürütüldüğünü,  her çeşit  doğum  kontrolü  ve  çoğalma  amacı  gütmeyen cinselliğin  şeytanlaştırıldığını  ifade  ediyor.  Ortaçağ'da kadınlar  çok  çeşitli  doğum  kontrol  yöntemleri  kullanabiliyorken  ve  doğum  sürecinde  tartışmasız  kontrol  sahibiyken  bu  dönemden  sonra  rahimleri  erkeklerin  ve  devletin  kontrolü  altındaki  bir  kamusal  alan haline  geldi  ve  doğurma  doğrudan  kapitalist  biriki¬ min  hizmetine  sunuldu."  (Sayfa  133-134)  Ayrı  dönemde yeni  yeni  oluşan  ücretli  emek  piyasasından  kadın emeği  dışlanarak  kadınların  emeği  ev  işleri  olarak adlandırılarak  değersizleştirildi.  Dolayısıyla  kadınların emekleri  ve  bedenleri  ile  ilgili  günümüze  dek  süren tartışma  ve  mücadelenin  bir  yanı  da  bu  mesele  üzerinden  devam  etti. 

Vasiliğe  son! 

Sanayileşmeyle  birbiri  ardına  açılan  fabrikalarda 


alabildiğince  vahşi  koşullarda  erkeklerin  yanı  sıra kadın  ve  çocuk  emeği  de  sömürülüyordu.  Bu  vahşi sömürü  karşısında  ve  toplumsal  yaşama  katılım  konusunda  kadınların  talepleri  için  mücadelesi  de  genişleyerek  devam  ediyordu.  Bugün  dahi  karşımıza çıkan  "kadınların  eve  ait  olduğu"  söylemi,  18.  Yüzyılın  ortalarından  itibaren  kadınların  oy  hakkı,  çalışma  koşullarının  iyileştirilmesi,  sendikalarda,  derneklerde  örgütlenme,  eğitim  kurumlarının  kız çocuklarına  açılması,  annelik  ve  çocuk  bakımına ilişkin  taleplere  karşı  üretilen  en  önemli  argümandı. 
Kadınların  siyasal,  sosyal,  ekonomik  talepleri,  eşitlik ve  refah  için  mücadeleleri  birbiriyle  yakından  bağlantı  içindeydi.  Bu  yüzden  örneğin  Almanya'da  kadın hareketinin  önemli  taleplerinden  birini  de  kürtaj hakkı  oluşturuyordu.  SPD'li,  USPD'li  ve  daha  sonra KPD'li  kadınlar  kürtajı  yasaklayan  Paragraf  218'e karşı  büyük  mücadeleler  verdiler.  KPD,  1922'de  § 218'in  karşılıksız  kaldırılması  ve  kürtajın  devlet  hastanelerinde  ücretsiz  yapılması,  okullarda  cinsel  aydınlanma  eğitiminin  verilmesi,  doğum  kontrol  malzemelerinin  ücretsiz  olması,  gebe  kalanlara  iş güvencesi,  doğum  yapanlara  ücretli  izin,  çalışan  kadınlara  çalışma  sırasında  emzirme  hakkı  gibi  bir  dizi 


talebi  içiren  bir  önerge  verdi.  Önerge  "çok  radikal" olduğu  için  gündeme  alınmadı! 

Taleplerin  savunulması  da  mücadele  de  sonraki yıllarda  devam  etti.  Kadınları  suçlu  konumuna  getiren  kürtaj  yasasına  karşı  verilen  mücadelede  "Kadınların  üzerine  vasiliğe  son"  ve  "Benim  bedenim bana  aittir"  sloganları  öne  çıkıyordu.  1971  yılında yayınlanan  ve  çok  ses  getiren  Stern  dergisi  kapağında  Almanya'nın  ünlü  kadınları  yer  almış,  "Ben de  kürtaj  yaptırdım"  diyerek  sürdürülen  mücadeleye  destek  vermişti.  Günümüzde  Almanya'da  kadınlar  kürtaj  yaptırabiliyor  ancak  öncesinde  danışmalar  yapması  gerekiyor.  Öte  yandan  ertesi  gün hapının  reçetesiz  satılmasına  ilişkin  mücadelemiz de  yakınlarda  kazanımla  sonuçlandı.  Ancak  bunun için  kadın  örgütleri  olarak  hayli  uğraşmamız  gerekti. 

Kaza nımlarımızı  korumak ve  dahası  için 

Şimdilerde  kadına  biçilen  geleneksel  rollerin,  dönemin  ihtiyaçlarına  uygun  argümanların  vasıtasıyla yeniden  üretildiği,  şiddetin  toplumsal,  politik  ve 


gündelik  yaşamın  bütün  alanlarında  normalleştirilmeye  çalışıldığı  bir  dönemde  yaşıyoruz.  Politikacılar  kürsülerden  kadınları  itham  eden  sözleri  sarf etmekten  çekinmezken  -güncel  olması  açısından ABD'de  de  cinsel  taciz  suçlamalarıyla  da  gündeme gelen  ve  aday  adayı  olduğu  dönemden  bu  yana  kadın  düşmanı  ve  kürtaj  karşıtı  açıklamalar  yapmaktan geri  durmayan  Cumhuriyetçi  aday  Donald  Trump'ı ya  da  Türkiye'de  devlet  adına  yapılan  neredeyse her  konuşmada  cinsiyetçi  söylemlerin  yeniden  üretilmesini  verebiliriz  -  medya  cinsiyetçi  ve  ayrımcı yayınlar  yaparken,  bütün  bunlara  gerici  yasaların uygulamaya  konulması  eşlik  ediyor.  Bir  çok  ülkede sürdürülen  kürtaj  tartışmaları,  kadını  eve  kapatmayı hedefleyen  yasal  değişikliklerin  gündeme  gelmesi ve  anneliğin  kutsanması,  aslında  kadınların  düşük ücretli,  güvencesiz  işlerde  giderek  daha  fazla  çalıştığı bir  döneme  denk  geliyor.  Dolayısıyla  kapitalist  sistem  ve  ataerki,  çalışma  yaşamına  katılırken  kadınlara  annelik  görevi,  ev,  aile  ve  bakım  işlerini  anımsatarak  sömürünün  ve  ucuz  iş  gücü  olmasının,  kayıt dışı  çalışmasının,  koşullarını  yaratıyor.  Dahası  örneğin  Bangladeş  tekstil  fabrikalarında  görüldüğü üzere  güvencesiz  ve  en  kötü  koşullarda  çalışmaktan, Türkiye'de  erkek  şiddetinden,  Afrika'da  yoksulluk ve  yoksunluktan  ya  da  bir  sürü  coğrafyada  beslenme,  eğitim,  sağlık  gibi  en  temel  haklara  ulaşamamaktan,  Latin  Amerika'da  kürtaj  yasağından ötürü  ölümlerinin  de  zeminini  hazırlıyor. 

Polonya'da  yaşananlar  bir  kez  daha  yüzyıllardır, bedenlerimiz,  doğurganlıklarımız,  emeğimiz  üzerinde  dönen  bunca  tartışmanın  üzerimizde  kurulan baskı,  şiddet,  yasal  yaptırımlar,  milliyetçi,  militarist ya  da  gerici  söylemlerin  birbiriyle  bağlantılı  olduğunu  belki  de  bir  kez  daha  hepimize  anımsattı.  Polonya'da  geri  adım  atılması  elbette  büyük  bir  kazanım  ama  hakkımız  tam  anlamıyla  baki  kalmadığı sürece  yetmez.  Dünyanın  her  köşesinde,  bedenlerimizle  ilgili  kararları  yalnızca  kendimizin  verebileceğini  ısrarla  savunmak,  ataerkiyle,  sermayeyle, devletin  ve  dinin  baskılarıyla  mücadele  anlamına da  geliyor.  O  yüzden  kazanımlarımızı  korumak  ve dahası  için  işimiz  çok. 

*  Almanya  Göçmen  Kadınlar  Birliği 


portre 


Juana  Azurduy  de  Padilla,  18.  yüzyılda 
Güney  Amerika'  da 
İspanyol  sömürgecilerine karşı  verilen  özgürlük  mücadelesinin  askeri  liderlerindendi.  Gerilla  tarzı mücadelesindeki  kararlılığı ve  başarılarıyla  ulusal  kahraman  olarak  Bolivya  ve  Arjantin  halklarının  tarihinde  yerini  almıştır. 

Juana  Azurduy,  12  Temmuz  1780'  de  Chuquisaca şehrinin  Toroca  kasabasında  doğdu.  Chuquisaca şimdiki  Bolivya'da  Sucre  adıyla  tanımlanmaktadır. 
19.  yüzyılın  başlarında  İspanyol  sömürgeciliği  zamanında  ise  bugünkü  Arjantin,  Bolivya,  Paraguay ve  Uruguay  topraklarını  içine  alan  ve  Viceroyalty  of Rio  de  la  Plata  olarak  tanımlanan  İspanyol  bölgesi¬ nin  bir  parçasıydı.  Juana  Azurduy  bir  mestiza;  yani yarı  İspanyol  yarı  yerli  bir  melezdi.  Babası  Don  Matias  Azurduy  çok  sayıda  mülkü  olan  varlıklı  bir  İspanyol  beyaz,  annesi  Dona  Eulalia  Bermudes  ise Chuquisacalı  bir  yerliydi.  Juana'nın  babası  o  daha çocukken  Spaniards  olarak  adlandırılan  İspanyol kökenlilerden  biri  tarafından  öldürüldü  ve  katil  elini kolunu  sallayarak  cinayet  yerinden  uzaklaştı.  Chuquisaca'da  büyüyen  Juana  12  yaşındayken  rahibe olmak  üzere  bir  manastıra  girdi.  Ne  var  ki  sık  sık başkaldırdığı  için  17  yaşındayken  manastırdan uzaklaştırıldı. 

ıo  bin  askere  komuta  ediyordu 

Juana  Azurduy  1805  yılında  25  yaşındayken  kendisi  gibi  Bolivya'nın  yerli  halkına  karşı  sevgi  dolu olan  Manuel  Ascencio  Padilla  ile  evlendi  ve  dört  çocukları  oldu.  Juana  İspanyolcanın  yanısıra  iki  Güney Amerikan  dili  olan  Quechua  ve  Aymara  dillerini  de konuşabiliyordu. 

1809  yılında  Bolivya  Özgürlük  Savaşı  başlayınca 
Juana  ve  eşi  hemen  devrimci  güçlere  katıldılar  ve İspanyollara  karşı  2  bin  kişilik  bir  orduya  komuta  ettiler.  Padilla  daha  sonra  Chuquisaca  çevresinde 
geniş  bir  alanın  sivil  ve  askeri  yöneticisi  oldu.  1813 
yılında  komutaları  altındaki  gücün  sayısı  10  bin  askere  ulaşmış  bulunuyordu. 

Her  savaştan  başarıyla  çıktı 

Juana,  İspanyollara  karşı  1809-1825  yılları  ara¬ 


sında  süren  mücadelesinde gerilla  tarzı  bir  savaş  yürüttü.  1811-1817  yılları arasında  23  savaşta  yer aldı.  Süvari  üniforması  giyiyor,  saçlarını  bir  askeri  kep  altında topluyor;  hem  kılıç  ve  hem de  tüfekle  ustaca  savaşıyordu.  Komutasındaki  güçler  8 
Mart  1816'  da  İspanyolların  ana gümüş  kaynağı  olan  Potosi'ye  bağlı 
Cerro  Rico'yu  geçici  bir  süre  için  ele  geçirdi.  Juana,  düşman  bayrağının  ele  geçirilmesiyle  sonuçlanan  bir  süvari atağına  öncülük  etti.  Bu  başarıları  sonucu  16  Ağustos  1816'  da  Buenos Aires'deki  Rio  de  la  Plata  Birleşik Eyaletleri'nin  en  üst  yöneticisi 
Juan  Martin  de  Pueyrredon  tarafından  rütbesi  yarbay  derecesine yükseltildi  ve  Pueyrredon  ona kendi  kılıcını  hediye  ederek  onurlandırdı. 

Kızını  doğurdu ve  çatışmaya devam  etti 

Juana  Azurduy'un  askeri  başarıları  onu  ve  ailesini  sömürgecilerin  hedefi  haline  getirdi. 

Düşman  güçleri  bütün  çocuklarını  kaçırdı.  Azurduy  ile  eşi  Padilla  çocuklarını  düşmanın elinden  almak  için  hemen  harekete  geçtiler,  ancak  onların  katledilmesini  önleyemediler.  Kasım 
1816'  daki  bir  çarpışma  sırasında 
Juana  Azurduy  yaralandı,  eşi  ise onu  korumaya  çalışırken  yakalandı ve  öldürüldü.  Juana  bir  karşı  saldırıya öncülük  ederek  eşinin  cesedini düşmanların  elinden  aldı. 

İspanyollar  1818'  de  BolivyalIlara  karşı  ağır  bir  karşı  atağa  geçtiklerinde  Juana  Azurduy  askerlerinin bir  kısmıyla  Kuzey  Arjantin'e  geçmeyi başardı  ve  orada  Arjantinli  vali  ve gerilla  lideri  Martin  Miguel  de  Gue- 


mes'in  komutası  altında  savaşmaya devam  etti.  Burada  Rio de  la  Plata  Birleşik  Eyaletleri  Devrimci  Hükümeti'nin  yurtsever  Kuzey  Ordusu'nun  komutanlığı  görevine  atandı.  Bu ordu  ile  birlikte  Juana  Azurduy,  İspanyol sömürgecilerinin  sonunda  alanı  terk etmeleriyle  sonuçlanan  bir  isyan bölgesi  yarattı.  Davasına  öylesine adanmıştı  ki,  hamileliğinde  bile  $ 


savaşmaya  devam  etti;  bir  noktada  kızını  doğurduktan  hemen  sonra  çatışmaya  geri  döndü.  Mücadelesinin  en  üst  aşamasında  6  bin  kişilik  bir erkekler  ordusuna  komuta  ediyordu. 

Sömürgeciliğe  karşı özgürlük  savaşı 

1825  yılında  Bolivya  bağımsızlığını  ilan  etti 
ve  Juana  Azuduy,  Sucre  (Chuquisaca)  kentine döndü.  25  Mayıs  1862'  de  yaşamını  yitirinceye kadar  orada  yaşadı.  İspanyol  sömürgeciliğine  karşı savaşta  eşini  ve  dört  oğlunu  kaybetmesine  rağmen bir  an  bile  duraksamadan  zafere  kadar  mücadelesine  devam  etmişti,  sivil yaşama  döndükten sonra  da  yurtseverlik  görevlerini  yerine  getirmekten geri  durmadı. 

Juana  Azurduy  yoksulluk  içinde  ve  unutulmuş  olarak  yaşama  veda  etti.  Ancak  bir  yüzyıl sonra  bir  kahraman  olarak  yeniden  hatırlandı. 
Bugün  hem  Bolivya'  da  ve  hem  de  Arjantin' de  ulusal  kahraman  olarak  kabul  edilmektedir.  2009  yılında  Arjantin  Ordusu'  nda  general  rütbesiyle  ödüllendirildi.  Ayrıca, Arjantin'  deki  "Kadınların  Hakları  ve  Katılımı İçin  Ulusal  Program"  onun  adıyla  yürütülmektedir. 

Juana'nın  ayak  izleri 


Arjantin'in  başkenti  Buenos  Aires'de  15 
Temmuz  2015  tarihinde  Juana  Azurduy'un 
52  ayak  yüksekliğinde  ve  25  ton  ağırlığında 
bir  heykelinin  açılışı  kızılderili  Bolivya  Devlet Başkanı  Evo  Morales  tarafından  yapıldı. 
Heykel,  Amerika  kıtasının  kaşifi  olarak  tanınan  ve  bu  kıtanın  sömürgeleştirilmesinin önünü  açmaktan  sorumlu  tutulan  Kristof Colomb'un  bir  heykelinin  bulunduğu  alana yerleştirildi. 

VVashington'  daki  Amerika  Devletleri  Birliği  Binası'  nda  ünlü  Latin  Amerikalıların  yer aldığı  İlkbahar  2014'  deki  bir  açık  hava  sergisinde  Azurduy'  un  bir  rölyefi  de  yer  almıştı.  Ayrıca  çocuklara  Arjantin  tarihini tanıtmayı  amaçlayan  bir  çizgi  filmin  de  konusu  olmuştur  Azurduy. 


Nevvaya  Jin 


Toprak başına  ol{ 


Kasım  Kadına  Yönelik  Şid- 
M  l^dete  Karşı  Uluslararası  Mücadele  Günü  vesilesiyle  bir kadın  vakfı  kamu  spotu  hazırlamış.  Kamu spotunun  ana  sloganı,  "Erkeksen  Öfkeni Yen!"  Diğer  alt  spotu  ise  "Herkese  Karşı Her  Türlü  Şiddete  SON  VER!"  şeklinde. 
Mantıklı  ve  çarpıcı.  "Erkeksen  Öfkeni Yen!"  Hatta  alımlı,  albenili  geliyor  bu  sözler.  Hele  görüntü  insanda  merak  uyandırıyor.  Sonra  heyecanla  kendine  diyorsun; "işte  bu!  Erkeksen  öfkeni  yeneceksin,  yenemiyorsan  erkek  değilsin...  ?!?  ..."  Birden  'dınggg!7  diye  sarsılıyorum.  Sanki  bir duvara  toslar  gibi. 

Bu  ne  ya?  Erkeği  şiddete  iten  öfkesi  mi? 
Ne  yani,  her  öfkeli  erkek  sokağa  çıkıp  şiddet  mi  estirecek?  Öfke,  erkeğin  bir  parçası  mı?  Bunca  yaşanılanın  tek  sebebi  bu mu?  Gün  doğumundan,  günbatımına, hatta  uykuda  bile  kadını  öldüren  bu  zihniyet  gücünü,  kudretini  içinde  beslediği öfkeden  mi  alıyor?  Bu  nasıl  bir  öfkedir  ki, organize  oluyor,  kendini  örgütlüyor  ve planlı  hareket  ediyor?  Üstelik  de  onca zaman  öfkesinden  bir  gıdım  bile  eksilmiyor...  Vay  be;  "bu  ne  öfke,  bu  ne  cehalet ey  öfkesini  yenemeyen  erkek!"  demekten  alamıyor  insan  kendini. 

Soruyorum,  ki  genel  de  sorarım  ve  cevaplarım  da  çok  azdır.  Neden  mi?  Nedeni basit  problemleri  karmaşık  hale  getirenlere sorun.  Evet  ne  diyordum,  soruyorum;  5  bin yıldan  fazla  bir  süredir,  her  gün  işkence, ölüm  hatta  ölüm  ötesi  şeyler  yaşayan  kadınlar,  sadece  'öfkenin7  mi  kurbanı.?  Bu  ne dinmek  bilmeyen  'öfkedir7  ya  STAR!  Peki neden  erkekten  erkeğe  akan  bu  öfke  dinmek  bilmiyor?  Yoksa  bu  bir  öfke  değil  de bir  intikam  mı?  Kadına  işkence  etmek, nefes  alan  bedenini  parçalara  ayırmak  ve peşi  sıra  yakmak,  gerçekten  "öfkesine yenik  düşmüş  erkeğin  marifeti"  mi?  Yani bunca  öfkenin  sebebi  kadını  görünce  'kırmızı  görmüş  boğa7  olma  durumu  mu? 


kaktüs 


STAR  aşkına,  sizi böyle  düşünmeye sevk  eden  ne?  Size, erkekten  gelen  şiddetin  öfkeyle  alakalı  olduğunu  düşündüren  ne? 

Hangi  toplumsal  manivelaya dayanarak  bu  düşünceyi  ileri  sürüyorsunuz?  Erkeği  öfkelendiren  kadın  mı? 
Kadın,  erkeği  öfkelendirmezse,  erkek  kadına  tecavüz  etmez,  dövmez  ve  yakmaz mı?  İştar  aşkına,  hiç  tanımadığı  bir  kadına tekme-tokat  girişen  bir  erkeğin  ruh  hali öfkeyle  izah  edilebilir  mi? 

Demem  o  ki  canlar,  bacılar,  öyle  "Erkeksen  Öfkeni  Yen!"  ile  olmuyor  bu  işler. 
Biz  kadınlar  çıkıp  böyle  söylersek,  erkek de  kalkıp,  "aha,  aynen  ondan..."  "Çok  öfkelendim,  hem  de  çok..."  "Eh,  anlarsınız ya  olan  oldu.  Ölenle  ölünmüyor."  "Bir baktım  ölmüş."  "Hep  bu  kontrolsüz öfkem  yüzünden..."  Yapmaya  ya,  daha  az evvel  kudretli  yapından  bahsediyordun. 
Ne  oldu?  Şimdi  psikopata  mı  saracaksın? 
İşte  böylesi  durumlarda  insan  kızının  asabiyet  sınırı  belirginlik  kazanıyor.  "Gel, çiğne  sinirlerimi.  Gel,  bende  insanlık  sınırı  kalmasın,  gel..."  diyesin  geliyor.  Ki  nitekim  erkekler,  insan  kızının  o  asabiyet sınırında  geziyor  belasını  ararcasına... 

"Öfkelendim."  "Bir  anlık  sinirime  denk geldi."  "Kendimde  değildim,  gözlerimi  bir açtım  baktım  ölmüş."  "Namusumu  kirletti."  "Karşı  koyunca  tahrik  oldum."  "Erkekliğime  laf  etti."  İşte  tüm  mesele  bu: ERKEKLİK!..  Sahi  erkeklik  nedir?  Bir  anlık sinirine,  yani  öfkene  yenik  düşmek midir?  Kendinde  olmama  hali  midir? 
Namus  bekçisi  midir?  Sürekli  tahrik  halinde  gezen  bir  mahlukat  mıdır?  Eli  kanlı, kendi  cinsinin  katili  midir?  Nedir  gerçekten  erkeklik?  Nereden  geliyor  bu  her  şeyi sahiplenme  hali?  "Benim,  benimsin,  ben var  oldukça  ...  ",  "ya  benimsin  ya  kara toprağın."  Hay  toprak  başına  ola!  Bir  de 


o  kendini  üstün  görmeler.  Sahi seni  üstün  yapan  ne? 
Aklın  mı?  Kıvrak  zekan mı?  Aklın  ile  duyguların arasında  kurduğun  denge mi?  İyi  niyetli,  güzel  fikirlerin  mi?  Yaşam  şeklin  mi?  Nedir seni  üstün  kılan  şey?  "Her  şeyi yapabilirim"  düşüncesi mi?  Tabii  ya,  tüm  mesele bu.  Bir  erkek  her  şeyi  yapabilir.  Tanrı  onu  bun dünyaya  hükmetsin  diye göndermiştir.  Onu  üstün kılmıştır.  Ve  onun  fıtratında kadına  yer  yoktur.  Kadın onun  malıdır.  Kızıdır,  kız kardeşidir.  Annesidir,  eşidir. 
Teyzesi,  halasıdır.  Bunların  dışında  kalan her  kadın  ise  onun  için  muhtemel  "eş" adayıdır.  Erkek  için  sahipsiz  kadın  yoktur. 
Henüz  sahiplenilmemiş  kadın  vardır.  Ve erkeğin  erkeklikten  doğan  en  önemli hakkı  da  bir  'yiğit7  olarak  malını  meydana sürmektir.  Zaten  bu  daha  çocukken  ona öğretilir.  "Yiğidin  malı"  ile  başlayan cümle  kerhane  ile  biter.  Namus  adına  kan dökülen  yerde  erkeğin  ilk  cinsel  deneyimi bıyık  altından  "aferin  aslan  oğluma"  denilerek  ödüllendirilir.  İlk  kavgasından galip  geldiyse  sırtı  sıvazlanır  ve  bir  "aferin"  daha  alır.  İlk  kadın  dövmeleri,  "bir şey  olmaz  erkektir.  Sever  de  döver  de"  ile geçiştirilir.  Nasıl  sevmekse  bıçaklamak... 
Takdir  sizin  diyeceğim  ama,  bazı  şeyler takdire  bırakılmayacak  kadar  önemli. 
Hele  de  erkeğe  hiç  bırakılamaz.  O  yüzden ne  biz  kadınlara  yaşatılanlar  bir  öfkenin sonucudur,  ne  de  erkek  yaşattığı  öfkenin bir  kurbanıdır.  Şiddet  köklü  ve  politiktir. 
Ne  kölelik  kendiliğinden  doğmuştur,  ne derebeylikler  kendiliğinden  oluşmuştur. 
Dünyaya  sahip  olma  arzusu  ile  yola  çıkanların  kurduğu  imparatorluklar,  insanlığa devlet  olarak  geri  dönmüştür.  Ve  artık her  erkek  iktidar  ve  her  erkek  yarattığı  iktidarın  kölesidir.  İşte  tüm  mesele  budur. 
Sorun  balon  gibi  şişirilmiş  egoist  erkeğin öfkesini  yenmesi  değil,  sorun  yarattığı  iktidarın  kölesi  olan  erkeğin  erkekliğini  öldürmesi.  Yani  demem  o  ki,  erkekliğini öldürürsen  öfken  diner.  Yoksa  dinmeyen öfkenin  şiddetine  kurban  gidersin.  Bunu bilmek  için  de  kahin  olmaya  gerek  yok. 
Hayat  zaten  sürprizlerle  dolu.  Bir  varsın, bir  yoksun.  'Erkeksen7  ne  demek  istediğimi  anlarsın!.. 
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Soldan  Sağa: 

1-  Elazığ'ın  bir  ilçesi  /  Kürt  kadın  opera  sanatçısı,  2-  zulüm  /  Amerikyum'un  simgesi  /  kas, 3-  bir  soru  sözü  /  kişinin  geçmişte  yaşamış olan  büyükleri  /  bir  balık  adı,  4-  küresel  /  atalar  /  eski  dilde  su,  5-  eski  dilde  ayak  /  Berilyum'un  simgesi  /  esnek  dokunmuş  ipekli veya  yünlü  bir  kumaş,  6-  kehle  /  mühlet, mehil  /  Sümerlerde  su  tanrısı  /  sarmak'tan emir,  7- anıt /'tok' karşıtı  /'  laf'ın  ünsüzleri  / fobi'nin  ünsüzleri,  8-  ağırbaşlılık  /  şaka  /  asarak  öldürme  cezası,  9-  rütbesiz  asker  /  vekillik  /  ikiyüzlülük,  10-  milletvekili  / kilometre'nin  kısaltması /atıştırmalık  yiyecek,  11-  bilgin  /  bir  çevreye  özgü  söyleyiş özelliği,  12-  taneli  bir  meyve  /  otorite,  sulta, velayet  /  bir  renk,  13-  kenarları  ve  açıları  birbirine  eşit  olan  dörtgen  /  bir  nota  /  Kürtçe'de beş,  14-  Doğu  Karadeniz'e özgü  bir  tekne /vicdana veya  mantığa  dayanan adalet /üzüntü,  keder, elem,  15-  Antep'in  bir  ilçesi /işaret /yaylak,  mera. 


1 -Yukarıdan  Aşağıya: 


1-19.  Adana  Altın  Koza 
Film  Festivali'nde  en  iyi film  ve  en  iyi  senaryo ödülünü  kazanan  ve  (Diyarbakır'da)  barış  bekleyen  annelere  adanan  film 
/Tantal'ın  simgesi,  2-  başlangıcı  belli  olmayan zaman /bir  düşünceyi  anlatan  bir  veya  birkaç  cümlelik  söz /kiraya  verilerek 


gelir  getiren  mülk,  3-  matematikte  sabit  bir sayı  /  gözlükçü  /  derme  çatma  yapı,  4-  harman  savurmakta  kullanılan  bir  tarım  aracı  / vurmalı  bir  çalgı  /  tanrı,  5-  ticaret  malı  / peşin  karşıtı,  6-  Bir  AB  ülkesi  /  kuzu  sesi  / küçük  mağara,  7-  akyuvar  üreten  ve  yıpranmış  alyuvarları  toplayan  organımız  /  cilt,  8- üstün  gelmek,  baskın  çıkmak  /  bir  nota,  9- emek  birliğiyle  gerçekleştirilen  iş/Tellür'ün simgesi  /  söz,  lO-'vade'nin  ünsüzleri  /  seçkin  /  bağışlama,  1 1  -  Eski  şarkıları  modernize  edip  yorumlayan  bir  Kürt  sanatçı  / içinden  sarkan  tokmağının  kenarlara  vurmasıyla  ses  çıkaran  madenden  araç,  12- hemen  hemen,  sanki  /  ermiş,  aziz,  13- doğru,  gerçek  /  Kısaca  Sınır  Tanımayan  Gazeteciler  Örgütü  /  İridyum'un  simgesi  / anlam,  14-  şehir  /  sinir  bilimi  /  o  kadar,  o denli,  15-  kılavuz  /  Maraş'ın  bir  ilçesi. 
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Nevvaya  Jin 
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Böbrek  taşı nedir  ve nasıl  oluşur? 

N 


Iormalde,  idrarla  birlikte  vücuttan  atılması gereken  bazı  maddeler  yoğunlaşarak  böbreklerde  birikmeye  başlarsa,  önce  kristal zerreciklerine  benzer  bir  form  alır,  daha  sonra  bu zerrecikler  birleşerek  büyür  ve  sert  "böbrek  taşına" dönüşür.  Ancak  her  zerrecik  birleşerek  büyüyecek diye  bir  kural  yoktur  ve  küçük  böbrek  taşları  böbreklerde,  mesanede  ve  idrar  yolunda  herhangi  bir  soruna  yol  açmadan  idrarla  birlikte  atılabilir.  İdrarla atılamayacak  kadar  büyüyen  böbrek  taşları  böbrekte,  mesanede  ve  idrar  yolunda  şiddetli  ağrılara neden  olur.  Yeterli  miktarda  su  içmemek  böbrek  taşı oluşumu  riskini  önemli  oranda  artırır. 

Böbrek  taşını  oluşturan  maddeler  böbrek  taşının türüne  göre  değişmektedir. 

Kalsiyum  Taşları:  Kalsiyum  birikmesine  bağlı olarak  görülen  böbrek  taşları  en  sık  görülen  böbrek  taşı  formudur.  Genellikle  20-30  yaş  arası  erkeklerde  görülür. 

Sistin  Taşları:  İdrarda  sistin  bulunmasına  sebep olan  metabolik  bir  hastalık  olan  "sistinüri"  böbrek taşı  nedenleri  arasındadır.  Hastalık  nedeniyle  idrarda bulunan  sistin  oranı  artar  ve  böbrek  taşı  oluşumu için  uygun  ortamı  hazırlar.  Sistinüri  genetik  bir  hastalıktır,  nesiller  boyu  devam  eder.  Kadın  ve  erkekleri aynı  oranda  etkileyen  sistin  taşları,  diğer  böbrek  taşlarına  oranla  oldukça  az  görülür. 


Strüvit  Taşları:  Bir  mineral olan  "strüvit"in  böbrekte  birikmesiyle  oluşan  böbrek  taşları  genellikle,  tekrarlayan  idrar  yolu enfeksiyonu  yaşayan  kadınlarda  görülür.  Oldukça  büyüyebilen  bu  taşlar  böbrek,  idrar  yolu  ve  mesaneyi  tıkayabilir. 

Ürik  Asit  Taşları:  Gut  hastalığı  olanlarda  ve  kemoterapi  görenlerde  sık  görülen  ürik  asit  taşları  erkeklerde  daha  yaygındır. 

Diğer  Nedenler:  Böbrek  taşı  büyük  oranda  idrarda  bulunan  maddelerin  yoğunluğunun  artması neticesinde  görülen  bir  sorundur.  Ürik  asit,  sistin, kalsiyum  oksalat  ve  diğer  minerallerin  seviyesi yükseldiği  zaman  böbrek  taşı  oluşumu  için  uygun bir  ortam  oluşur. 

Bu  minerallerin  yoğunluğu  çeşitli  hastalıklara  bağlı olarak  artabileceği  gibi  yetersiz  sıvı  tüketiminin  de böbrek  taşı  oluşumunu  tetiklediği  bilinmektedir. 

Böbrek  taşı  belirtileri 

Taş,  üst  idrar  yoluna  inmedikçe  herhangi  bir  belirti  yaşamayabilirsiniz.  Ancak  taş  idrarla  birlikte mesaneye  ulaşmak  için  üst  idrar  kanalına  çıktığında,  kanalı  tıkayarak  idrarın  mesaneye  ulaşmasını  kısmen  önleyebilir.  İşte  böbrek  taşı  belirtileri bu  noktada  ortaya  çıkar. 


Ağrı:  Karın  bölgesinde,  yanlarda  veya sırtın  alt  kısmında,  bıçak gibi  giren  şiddetli  ağrılar  görülebilir.  Ağrılar  aniden  gelir  ve birden  hafifleyebilir.  Ağrı  uzun  veya kısa  süreli  olabilir.  İki  ağrı  dönemi  arasında herhangi  bir  ağrı  yaşanmayabilir.  Ağrı  kasık  bölgesine  ve  testislere  inebilir.  Hasta  ağrı  anında  ağrının hafiflemesine  yarayacak  bir  duruş  pozisyonu  bulamaz  ve  genellikle  ayakta  durur. 

Ağrıların  şiddeti  taşın  büyüklüğüyle  doğru  orantılı değildir.  Örneğin,  çok  küçük  fakat  keskin  uçları  bulunan  kristal  formunda  bir  böbrek  taşı  şiddetli  ağrılara  neden  olabilir. 

İdrar  rengi:  İdrar  normalden  koyu,  bulanık  ve  kokulu  olabilir.  İdrarda  kan  görülebilir. 

Sık  idrara  çıkma:  Taş,  üst  idrar  yolundan  mesaneye  doğru  ilerledikçe  hasta  daha  sık  idrara  çıkma ihtiyacı  hissedebilir.  İdrar  sırasında  yanma  yaşanabilir. 

Diğer  belirtileri:  Kusma  ve  mide  bulantısı  böbrek taşı  belirtileri  arasındadır. 

Böbrek  taşı  üst  idrar  yolunu  tıkarsa  böbrek  enfeksiyonuna  neden  olabilir  ve  bu  durumda  aşağıdaki belirtiler  görülebilir: 

•Sırtın  alt  bölümünde  ağrı 

•38  derece  veya  üstünde  yüksek  ateş 

•Titreme 

•  Mide  bulantısı  ve  kusma 

•  Kokulu  idrar 

•  İdrar  sırasında  ağrı 

•Sık  idrara  çıkma  isteği 

•  İshal 

Böbrek  taşları,  doğru  beslenme  ve  yeterli  miktarda  su  tüketimi  ile  büyük  oranda  önlenebilir. 

Tedavisi  taşın  büyüklüğüne  göre  değişmektedir. 
Bazı  taşlar  herhangi  bir  tedavi  yöntemi  kullanılmadan  vücuttan  atılırken  diğer  taşlar  için  cerrahi  olan ve  olmayan  yöntemler  kullanılabilir. 


Pratik  Öneriler 


□Kabuğunu  rahatça  soymak  istediğiniz  yumurtayı küçük  bir  delik  açarak  haşlayabilirsiniz. 

□Ütünüzün  altı  kirlendiyse,  bir  parça  pamuğu  sirkeye batırın;  yavaş  yavaş  ovun.  Kirden  eser  kalmadığını  göreceksiniz.  Ayrıca  ütü  sıcakken,  altını  bir  iki  damla  zeytinyağı  damlatılmış  nemli  bir  bezle  silerseniz,  göz kamaştıracak  bir  temizlik  elde  edersiniz. 

□Mangal  ızgarasını  temizlemeyi  gözünüzde  büyütmeyin.  Izgara  üzerine  yapışmış  artıklar  için  ızgara  ılıkken nemli  bir  gazete  kağıdına  sararsanız,  artıkların  yumuşayıp  kendiliğinden  döküldüğünü  göreceksiniz. 

□Kızartma  kokularının  bütün  eve  yayılmaması  için yağın  içerisine  1-2  dal  maydanoz  atın. 

□Yeni  bir  tava  satın  aldığınızda  ilk  önce  içinde  bir  miktar  sirke  kaynatın.  Bu  işlem  ilerde  kızartmalarınızın  tavaya  yapışmasını  önleyecektir. 

□Fırında  tavuk  kızartacağınız  zaman  bir  limonu  ikiye bölün, yarısını  tavuğun  üzerine  bastırarak  iyice  sürün. 
Diğer  yarısını  ise  tavuğun  içerisine  yerleştirin.  Tavuk  nar gibi  kızaracaktır. 

□Soğanlarımsak  kesmeden  önce  parmaklarınıza limon  suyu  sürerseniz,  istemediğiniz  kokulardan  kurtulmuş  olursunuz. 

□Evinizdeki  çiçekler  bazen  böcek  yüzünden  kurur.  Onların  çiçek  köklerini  yemelerini  önlemek  için  sigara  külünden  yararlanın.  Çiçek  köküne  dökeceğiniz  küller, böceğin  hastalanıp  ölmesini  sağlar. 


Kısaca  tanımlamak  gerekirse  kist,  "içi  sıvı dolu  keseciklere  verilen  genel  isimdir. 
Kistler  çevre  dokulardan  sahip  oldukları ve  "kist  duvarfdenilen  bir  zar  ile  ayrılırlar.  Yumurtalık  kistleri  tıbbi  literatürde  "över  kistleri"  olarak adlandırılır.  Burada  över  kelimesi  "yumurtalık"  anlamına  gelmektedir. 

Yumurtalık  (över)  kistlerinin  en  sık  sebebi;  hormonal  düzensizliklerdir. 

Normalde  her  adet  döneminde  överler  içinde yumurta  hücresini  taşıyan  ve  boyutları  3  cm'ye  ula- 


Yumurtalıkta  över  kistleri 


şabilen  folikül  adı  verilen  kist  oluşur.  Sonra  bu  kist çatlar  ve  yumurta  açığa  çıkar.Yumurta  sperm  ile  döllenirse  gebelik  oluşur,  eğer  yumurta  döllenmezse 
14  gün  sonra  adet  şeklinde  atılır. 

Ancak  kadında  hormonal  düzensizlik  varsa  yumurta  taşıyan  kistler  çatlamaz  ve  büyümeye  devam ederek  buda  folikül  kistini  oluşturur. 

Yumurtalık  kistleri  çoğu  kez  bir  şikayete  neden olmaz  çünkü  yumurtalıkların  diğer  organlara  teması  zordur.Genellikle  rutin  kontroller  esnasında tespit  edilir. 

Ağrı  nadir  görülür.  Nadir  olarak  kistler  kendi  etrafında  dönerse  (torsiyon)  ya  da  patlarsa  (rüptür) şiddetli  ağrı  oluşumu  söz  konusu  olabilir. 

Bunun  dışında  yumurtalık  kistlerinin  en  sık  rastlanan  belirtileri  şöyle  sıralanabilir: Adet  düzensizliği 

•  Karında  şişkinlik  ve  ağrı 
•Sindirim  sistemi  bozuklukları 

•  İdrar  yolu  şikayetleri 

Yumurtalık  kisti tedavisi 

Kistiniz  hiçbir  be¬ 


normal  ovary 


lirti  vermiyorsa  doktorunuz  onu sadece  1-2  ay  izleyebilir.  Çoğu fonksiyonel  (işlevsel  kist)  bir  veya iki  ayda  kendiliğinden  geçer. 

Kistiniz  büyük  ve  şikayet  veriyorsa  doktorunuz  hormon 
(doğum  kontrol  hapı)  tedavisi veya  ameliyat  önerebilir.  Tedavinin  şekli  birçok  faktöre  bağlıdır: 

•  Kistin  büyüklük  ve  tipi 
•Yaşınız 
•Şikayetleriniz 
•Çocuk  sahibi  olma  isteğiniz 
Yumurtalık  kisti  hormon  tedavisi  (doğum  kontrol  hapları)  haplarındaki  hormonlar 

yumurtlamayı  durdururlar. 

Doktorunuz  fonksiyonel  (işlevsel)  yumurtalık  kistlerini  tedavi  etmek  için doğum  kontrol  hapları  reçete  edebilir.  Doğum kontrol  hapları  kist  oluşumunu  önler  ve  dolayısıyla  yeni  kistlerin  oluşmasını  durdurur.  Doğum kontrol  hapları,  özellikle  sigara  içenler  ve  35  yaşından  büyükler  için  olmak  üzere,  her  kadın  için uygun  olmayabilir.  Doktorunuz,  hormon  tedavisinin  sizin  için  uygun  olup  olmadığına  karar  vermenize  yardımcı  olacaktır. 


Ovarian  Cyst 


ovary  with  cyst 


vagına 


Yumurtalık  kisti  ameliyatı: 

Doktorunuz  kisti  almak  için  ameliyat  önerebilir. 
Hangi  tip  tedavinin  sizin  için  en  iyisi  olduğuna  o karar  verecektir.  Gerekli  olan  cerrahinin  tipi  ve  büyüklüğü  birçok  faktöre  bağlıdır.  Bazen  yumurtalık bırakılırken  kist  alınabilir  (kistektomi  denir).  Bazı  vakalarda  yumurtalıkların  biri  veya  her  ikisinin  alınması  gerekebilir. 


Kuru  kayısının  faydalan 


Malzemeler 


500  gram  ciğer, 

1  adet  soğan, 

1-2  tane  sivri  biber, 
Yarım  kırmızı  dolmalık  biber 
(Paprika), 

1  tatlı  kaşığı  salça, 

Sıvı  yağ, 

Tuz, 

Pul  biber, 
Karabiber 


Av 

yu 

m  mgiı 


Ciğer  sote  yapmak  için  öncelikle  ciğerler  kuşbaşı  doğranıp  yıkanır  ve  süzgeç  içerisine  alınarak  güzelce  süzülür.  Suyu  süzülen  ciğerler  tavaya  koyulup  kapağı kapatılır  ve  ciğerler  suyunu  çekene  kadar  orta  ateşte pişirilir.  Ciğerler  suyunu  çektikten  sonra  üzerine  sıvı yağ,  biraz  iri  doğranmış  sivri  biber,  kırmızı  biber, soğan,  salça,  sıvı  yağ,  tuz,  karabiber  ve  pul  biber eklenip  karıştırılır. 

Soğan  ve  biberler  yumuşayıncaya kadar  ara  ara  karıştırarak  pişirilir. 

Soğan  ve  biberler  yumuşayınca pişirilen  ciğer  sote  ocaktan  alınır. 

Arzuya  göre  patates  kızartması  veya  pilav eşliğinde  sıcak  olarak  servis  edilir. 

Arzu  ederseniz  sotenin  içerisine  küçük küp  şeklinde  doğranmış  patateste  ilave edebi  I  i  rsin  iz.  Afiyet  olsun ... 


vitamini  ve  potasyum  açısından  zen- in  olan  kuru kayısının  bir  çok  faydası  vardır. 
Kayısının  faydaları  arasında  en çok  bilineni  kabızlığa  iyi  gelmesi  ve bağırsak  hareketi  sağlamasıdır.  Ayrıca  göz  sağlığının  korunması,  kalp sağlığının  korunması,  sağlıklı  bir  cilt ve  saçlar  için  önerilen  meyveler  arasında  yer  alıyor.  Bunlara  ek  olarak  kayısı içerdiği  besin  lifi  sayesinde  tokluk  hissini uzatır  ve  kilo  vermenize  yardımcı  olabilir. 
Kuru  kayısının  faydalarını  şöyle  sıralayabiliriz: 

Kabızlık:  İçeriğindeki  selüloz  ve  pektik hafif  etkili  bir  müshil  olarak  kabızlık  tedavisinde  kullanılabilir.  Kronik  kabızlık  şikayetiniz varsa  günde  8-10  organik  kuru  kayısı  yiyerek bu  sorunu  hafifletebilirsiniz. 


yiyerek  iştahı  kapatmamak. 

Anemi:  Kırmızı  kan  hücresi  seviyesinin düşük  olması  sonucu  ortaya  çıkan  anemi demir  eksikliğine  neden  olur.  Demir  içeriği yüksek  olan  kuru  kayısı  ise  anemi  tedavisinde destekleyici  ürün  olarak  kullanılabilir. 

Ateşli  hastalıklar:  Kayısı  suyu  ve  bal  ateşli hastalıklar  sırasında  vücudun  ısısını  düşürmeye  yardımcı  olur.  İçerdiği  vitamin  ile  mide, karaciğer,  kalp  ve  sinirlere  hastalık  esnasında destek  sağlar. 

Cilt  hastalıkları:  Kayısı  yapraklarını  egzama, 


Hazımsızlık:  Yemeklerden  önce  yenecek  2- 
3  kuru  kayısı  hazımsızlığı  çözebilir.  Burada  dikkat  edilmesi  gereken  yemekten  önce  çok  fazla 


güneş  yanığı  ve  uyuz  tedavisinde  kullanabilirsiniz.  Soğuk  nedeniyle  tahriş  olan  cilde  de  iyi geldiği  bilinmektedir. 

Yağ  depolanmasını  önlemek:  Düşük  kalorisi ve  yağ  içeriği  ile  neredeyse  her  diyet  listesinde kullanılmaktadır.  Düzenli  olarak  kuru  kayısı  tüketerek  açlığınızı  bastırabilir  ve  vücudunuz  için gereken  vitamin  ve  mineralleri  bu  az  kalorili besinden  alabilirsiniz. 

Hangi  renk  kuru  kayısı  daha  iyi? 

Biz  daha  çok  sarıya  yakın  turuncu  renkli  kuru kayısı  görsek  de  pek  çok  farklı  renkte  kuru  kayısı  bulmak  mümkün.  Turuncu  renkli  kayısılarda  rengi  koruması  ve  oksidasyona uğramaması  için  kükürt  dioksit  kullanılmaktadır.  Bu  astımı  olan  bazı  kişilerde  alerjiye neden  olabilecek  bir  maddedir.  Organik kayısılar  ise  doğal  kahverenginde  bulunabilir.  Kayısıdan  faydalanırken  sağlığınıza zararlı  olabilecek  kimyasallardan  kaçınmak  için  kahverengi,  organik  kuru kayısı  tüketiniz. 
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Dağlardan  ayrılık  yoktur 


Çarçella'dan  ayrılabilir  miyim? 

Evet,  bir  dağdan  ayrılmak  ölüm  gibi  zor,  kabullenilmez  ve  kavranılmaz.  Ölümlü  olduğunu bildiğin  halde  nasıl  sonsuz  hissediyorsa  kendini insan,  bir  dağa  son  gidişi  olduğunu  bilse  de  hep tekrar  gelecekmiş  gibi  kabullenemez  ve  kavrayamaz  ayrılığı.  Sanki  sonsuza  kadar  birlikte  kalınacakmış  gibi  hissedilir.  Çarçella'ya  son çıkışımda  içime  dolup  dolup  taşan  bu  duygulardı.  Ayrılık  var  mıdır?  Çarçella'dan  ayrılabilir miyim?  Ölüm  gibi  kabullenilmesi  zor  senden ayrılış  Çarçella!  O  korkunç  uçurumlarda  oturmuş,  envai  renklerle  boyalı  kayaların  güzelliğine,  hep  ilk  sefer  görüyormuşçasına  merak  ve heyecanla  bakarken,  içimde  hiç  Çarçella'dan  ayrılma  hissi  olmadı.  Tekrar  görüşecek  olmalıyız. 
İnsan,  bir  dağdan  ayrılışının  kesinliğini  hissediyor.  Görüşmemizin  son  olduğunu  o  arazi  yüzüme  haykırır.  Buruk  bir  hüzünle  bakar  sanki. 
Çarçella'ya  her  gelişimde  bir  daha  gelememe ihtimalinin  korkusuyla  geldim.  Ama  o  hep  "tekrar  görüşeceğiz"  dedi.  Son  yolculuğumda  yine öyle  diyordu,  umarım  yine  görüşürüz... 

Doğa  ne  kadar  özgür,  Çarçella  ne  kadar özgür.  İnsan,  Çarçella'da  özgürlüğü  hissediyor. 
Hiçbir  şey  yarım,  eksik  ya  da  anlamsız,  gereksiz ve  fazla  değil.  Esen  rüzgar,  nazlı  çiçekler,  kıştan kalma  kar  buzulları,  masmavi  göller,  asi  uçurumlar  hepsi  özgürlük  ahenginde  birbirini  tamamlıyor  Çarçella'da.  İnsan  da  aradığını bulmanın  hissiyle,  bütünlüklü,  huzurlu,  anlamlı hissediyor  kendini.  Bu  anlam,  dayanıklılık  ve  direnç  tüm  dert  ve  tasaları  alıp  götürüyor.  İnsan kendini  sürekli  Çarçella'yla  bir  diyalog  halinde buluyor.  Bu  sadelik,  bu  huzur  veren  güzellik,  bu bahar  tazeliği,  bu  renk  cümbüşü,  bu  asilik  nasıl anlatılabilir  ki!  Bence  her  gerilla  görmelidir.  Öylesi  bir  doğa  güzelliğini  ve  anlam  bütünlüğünü ifade  ediyor  Çarçella. 

Bir  de  gerilla  yüreğinin  tarifini  en  çok  Çarçella  ifade  edebilir.  Uçurumlar;  asi,  geçit  vermez,  her  an  ölümü  getirebilir  ve  ölümle  iç içeliktir.  Ama  bir  o  kadar  da  yaşam  doludur.  En nazlı  çiçekler,  en  asi  uçurumlarda  açar.  Renklerinin  ihtişamı  herkesi  büyüler  ve  gören  herkes 


Ayrılığa  gelince;  dağlardan  ayrılık  yoktur... 


kan,  kanı  pompalayan  kalp,  doğanın  canından süzülüp  yaratılmış.  Ana  ve  babalarımızdan önce  onun  evlatlarıyız.  Bu  bağ,  bu  çekim  ve  bu huzur  başka  nasıl  açıklanabilir.  Ruhumuzun  derinlikleri  nereden  geldiğini,  gerçek  özünü,  anasını  tanıyor  ve  onda  huzur,  güven  ve  mutluluk buluyor.  Bir  ana  ile  çocuğun  ilişkisinde,  çocuk annesinde  dünyanın  tüm  gücünü,  korumasını, becerisini,  mutluluğunu  görüyorsa,  doğanın kollarında  da  ana  kucağındaki  küçücük  bir bebek  gibi  mutlu  ve  huzurludur  insan. 

Doğayla  en  iç  içe  yaşayan  halklardandır  Kürt halkı.  Kürtlere  dayatılan  soykırımın  ilk  adımı onları  doğasından  koparmak,  coğrafyasından uzaklaştırmakla  başlar.  Daha  sonra  kendisine ait  olmayan  yabancı  bir  yaşamın  içine  çekip  eriterek,  kendisini  ve  geçmişini  unutturmaya  çalışırlar.  Coğrafya  insana,  insanın  kendisini,  kim olduğunu,  tarihini  ve  kültürünü  hep  anlatır,  hatırlatır.  Bu  nedenle  toprağında  yaşayanlar  eriyip  dağılmaz,  savrulup  kaybolmazlar. 

Doğanın  kıymetini  bir  de  en  iyi  gerillalar bilir.  Özgürlüğü  için  mücadele  ettiği  dağlar,  ana kucağı  gibi  sarar  gerillayı.  Dağlar  da  gerillanın kıymetini  bilir,  geleceğin  özgür  günlerini  yaratmak  için  yağmur,  çamur,  kar,  fırtına,  uçurum  ve doruk  demeden  dağlara  sarılan  bu  insanları  bu yüzden  korur  sanki.  Gerillanın  her  şeyidir  dağlar.  En  iyi  dağlar  anlatır  gerillayı.  Bu  yüzden  gerilla  dağlara  emek  vermekten  bıkmaz  ve  emek verdikçe  daha  da  bağlanır.  Ne  kadar  asiyse  o kadar  çok  sever.  Gerillanın  hayalinde  ayrılık  ise asla  yoktur.  Emek  verilen  bir  dağdan  çıkmak bile  derinden  kanatır  gerillanın  yüreğini. 


dokunmaktan,  koklamaktan  kendini  alamaz. 
Gerilla  olmak  da  her  şeyden  önce  uçurum  yürekli  olmayı  bilmektir.  Gerilla  her  şeyden  önce direniştir.  Yaşamı  yaratmanın,  her  an  ölümle hesaplaşma  sınırındaki  direnç  iradesidir. 


Böyle  başka  bir  bahar  yok 


Ve  soğuğu  yıllarda  demlenmiş  buzullar.  Kar hiç  bitmez  Çarçella'da.  Bazı  yerler  kardan  başını  kaldırıp  baharı  ve  güneşi  hiç  göremez,  hiçbir  zaman  baharı  çiçeklerle  kutlayamaz. 
Yüzyıllardır  kar  altındadır.  Gerillanın  yüreğinde dağların  özgürlüğü  uğruna  erken  toprağa  düşenlerin  acısı  da  hiç  bitmeyen  bir  kış  gibidir. 
Gerillanın  yüreğinin  bir  yanı  hep  kıştır.  Baharı yarım  kalmış,  cesur,  yiğit,  genç  yoldaşların  eksiğini  hangi  bahar  doldurabilir  ki! 

Uçurumların,  buzulların  ortasında  en  nazlı bahar  yeşerir... 

Baharın  güzelliğini,  insanı  derin  duygulara alıp  götüren  duru  ve  sade  göller  tamamlar.  Hiç bitmeyen  bir  bahar...  Hep  çiçekli,  hep  yemyeşil, hep  çağlayanlı...  Sakin,  huzurlu  ve  pürüzsüz  bir bahar.  Dünyanın  hiçbir  yerinde  böyle  bir  bahar yoktur.  Böyle  bir  tazelik,  yaşam  doluluk  ve  duruluk  yoktur.  Cennetin  başka  bir  tasavvuru  olabilir  mi?  Cennet  ancak  bu  kadar  güzel  olabilir. 
Uçurumların  ve  karın  geçit  vermezliğinde  gizlenmiş  bir  harika.  Gerillanın  yüreğinin  temizliği,  özlemleri,  özgür  yaşam  umudu  ancak  bu baharla  ifade  edilebilir. 


Anatanrıçaların  izinden... 


Her  şey,  bir  gün  yüreğimize  benzeyen,  yüreğimizin  benzediği  bu  dağda,  bu  dağlarda  insanlığın  özgürlüğü  gönlünce  içebilmesi  içindir. 
Çarçella,  asiliğin,  güzelliğin,  direngenliğin,  özgürlüğün  hikayelerini  yıllarca  anlattı  insanlığa. 
İnsanlık  onun  dilinden  esinlenerek,  onun  bereketinden  beslenerek  kendini  yarattı.  Çarçella ilk  önce  Anatanrıça'ya  açtı  uçurumlarının  kapısını.  Bugün  bizim  yürüdüğümüz  patikaları  ilk olarak  Anatanrıçalar  açmış  ve  bugün  biz  bu  patikalarda  onların  yaşadığı  güzellikte,  eşitlikte, özgürlükte  bir  yaşam  yaratmak  için  yürümekteyiz.  Bu  dağlarda  yürürken  her  köşede  tanrıçaları  hissetmemek  mümkün  değil.  Yıkık köylerde  tanrıçaların  emeğini,  esen  yelde  nefeslerini,  akan  sularda  tarihte  kaybolan  çığlıklarını  duyuyorsun.  Bugün  de  bu  dağlar,  ilk günlerdeki  gibi  en  güzel  yaşama  analık  yapmaya  hazır  ve  bedel  vermeyi  hak  ediyor. 

Bir  bahar  daha  dağları  yeşillere  boyadı.  Çarçella  henüz  kar  altında,  daha  bahara  durmamış.  Yavaş  yavaş  eriyecek  karlar  ve  Çarçella yine  bir  cennet  baharı  ile  bizlere  güvenli  kollarını  açacak.  Oysa  Çarçella'nın  yamaçlarında  her gün  savaş  haberleri  gelmekte.  Çarçella'yı  gerilladan  koparmak  için  şimdiden  yoğun  bir  savaş veriliyor.  Çarçella,  bunca  tarihe,  güzelliklere  olduğu  kadar,  acılara  da  tanık  bir  dağdır.  Bu  baharda  asiliğinden  ve güzelliğinden  taviz  vermeden,  yine  cennet  baharını  çiçeklendirecek,  güvenli kolları  ile  bizi  kucaklayıp  koruyacak. 
Çarçella'nın  güzelliği  özgürlüğün sembolü.  Çarçella  baharları  güzellikle  süsledikçe,  bizler  de  özgürlüğü Çarçella'ya  taşıma  kavgasını  hep sürdüreceğiz. 


•  Emine  ERCİYES 


Ayrılık  deyince  hep  aklımıza  insanların ayrılıkları,  hasretlikleri,  özlemleri  ve bu  yüzden  çektikleri  acılar  gelir.  Bir de  yaşadığı  coğrafyadan,  seni  yarattığını  ve  var edip  koruduğunu  bildiğin  doğadan  kopmak, ayrılmak  vardır.  Kendi  doğandan  kopmak  tarihsel  kökünden,  yaşam  özünden  koparılmaktır. 
Nasıl  ki  bir  ağaç  kökünden  koparılıp  başka  bir yere  ekilemezse,  nasıl  ki  bazı  tohumlar  kendi toprağından,  ikliminden  başka  yerde  filizlenmezse,  kendi  doğasından,  ikliminden  kopan insan  da  yaşayamaz;  savrulur,  çarpılır  ve  kendine  yabancılaşır.  Doğasından  çıkarılan  insan kendinden  çalınan  insandır.  Doğasından  kopan insan,  ölüme  mahkum  edilmiş  insandır.  İnsanlık  kendi  doğasıyla  uyum  ve  paylaşımla  başlar. 
Doğa  insanı  yaratır,  besler,  korur  ve  insan  kendini  doğanın  kollarında  mutlu  özgür  ve  güçlü hisseder.  İnsan  doğaya  emek  verir,  doğa  tüm cömertliğiyle  insana  emeğinin  bedelini  verir. 
İnsan  ile  doğa  arasında  tüm  insani  hedefler,  özlemler  ötesinde  bir  bağ  vardır.  Bu  bağ,  her  şeyden  daha  güçlü  bir  bağdır.  Damarlarımızdaki 
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